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Cunta'nın seçim oyunu bütün Avrupa'da protesto ediliyor 


6 Kasım seçimleri 


Batı Avrupa” nın yedi 


aaa şahtekarlıktır! 


Türkiyelilere ortak bir çağrı yaptı 


Seçim sahtekârlığını protesto için 2 ei deki yakınlarınıza seçimdüzenlenen eylemlere katılın! lerde “geçersiz oy” kullandırtın! 


Türkiye Komünist 


Cumhuriyet'in Partisi'nin 5. Kongresi 


60. yılı toplandı ve Sayfa 3'de 
Kuzeyden gelen . 
e Bedelli askerlik 


çağında dört oğlunuz olsaydı ne yapardınız? 
H.Murat DÖRTYOL röportaj 
Sayfa 6'da 


“Kuzeyden gelen tehlike” propagandasının hem iç, hem de dış politikaya hakim olduğu günümüzde, Cumhuriyet'in 60. yılında şu soruyu sormak hiç de yersiz olmayacaktır: “1917 Ekim Devrimi olmasaydı Türkiye'de Cumhuriyet kurulabilir miydi?" 


© Yazısı 10. sayfada 


Sendikalar, barış ve silahsızlanma» 


Dikerdem 


DIK dem 
Nobel Barış 
Odülü’ne aday gösterildi 


mermeteeu Batı Avrupa'da milyonlar ABD roketlerine “ama”sız, “fakat”sız, “eğer”siz hayır dedi! 


22-23 Ekim günleri Batı Avrupa'nın büyük yerleşim merkezlerinde 100 binlerin katılımıyla gerçekleşen roketlere karşı protesto gösterileri, geçtiğimiz hafta sonu da Den Haag'da 500 bin, 


ken, İngiltere'nin en büyük barış örgütünün Genel Sekreteri rahip Bruce Kent, Tbe Times gazetesine açık bir mektup yazarak Barış Komitesi Genel Başkanı Mahmut Dikerdem'i 1984 Nobel Barış ödülüne aday gösterdi. 


€ Yazısı 5. sayfada 


Pr 


6 Kasım Pazar günü Türkiye'de seçimler yapılıyor. “Acaba sandıktan ne çıkacak?” Türkiye gazeteleri haftalardır seçim konusundaki tahminlerle dolup taşıyor. 

Sandıktan Sunalp mi, Özal mı, Calp mı çıkacak? Yoksa bir koalisyon mu? 
lik önce şunu belirtmek gerekir ki, seçim sonuçlarının en önemsiz yanı budur. Daha önce de söylediğimiz gibi, MDP, ANAP ve HP'den hangisi ne kadar oy alırsa alsın, sonunda cunta bu oyları altalta koyup toplayacak ve hepsini kendi hanesine yazmaya kalkışacaktir. 

Şu halde, aslında 6 Kasım'da seçime girenler bu Üç kukla parti değil, bu kuklaları oynatan cuntanın kendisidir. O nedenle seçimlerde halkın önünde üç değil, iki seçenek vardır. Seçmen ya cuntanın üç partisinden birine oy vermek zorunda kalacak, ya da geçersiz veya boş oy atarak ya da sandık başına gitmeyerek cuntaya “hayır” diyecektir. 


Bu “hayır” oylarının sayısı ne olacaktır? 6 Kasım seçimlerinin asıl sorusu işte budur. Sunalp'in, Özal'ın fe Calp'in alacakları oyların dağılımı bu soru yanında gerçekten önemsiz kalıyor. Nitekim 13 Ekim günlü Milliyet Gazetesi'nde Amerikancılığı ile ün salmış milli damat Metin Toker, faşist rejime açıkça “hayır” anlamına gelecek bu oylar için “Yüzde onbeş rahatsız eder. Yüzde yirmi rejim için tehlikedir” diye yazdı. 

MDP'nin aleyhine oluyor diye seçim sonuçlarına ilişkin kamuoyu yoklamalarının bile yasaklandığı koşullar altında yapılan böyle bir seçimin sandıkların- dan çoğunlukla “hayır” çıkması elbette 


Sandıktan ne çıkacak? 


Ahmet KARDAM 


bir mucize olur. Ama süngülerin gölgesine rağmen milli damadımızın korktuğu şeyin haydi haydi başına geleceği şimdiden bellidir, yeter ki oylar doğru sayılsın. 

Ama tezgah iyi kurulmuştur. “Sandıktan ne çıkacak" sorusu, “Oyları kim sayacak”, “sonuçları kim açıklayacak” sorularıyla birlikte düşünülmek zorundadır. Örneğin 19 milyon seçmen için 38 milyon oy pusulası bastırılmasının asıl hikmeti “el çabukluğu marifet” yapmak değilse nedir? Bugün Türkiye'de herşeyin ana yasası da baba yasası da zorbalık ve sahtekarlık olmuştur. 

Oy sayıları ve dağılımı seçimlerin önceden bilinemeyecek olan sonucudur. 
Ama bir de seçimlerin bugünden belli olan sonucu var. Ve asıl önemli olan da budur. Sandıktan çıktığı iddia edilecek oy sayısı ne olursa olsun, bu seçimlerin sonucu, cunta için ve onun üç kuklası için daha şimdiden tam bir hezimettir. Sandık başına giden halk 


kendi gönlünde yatan partiye oy ver- 


mesinin, özgürce bir seçim yapması- nın beş general tarafından yasaklandığını unutacak mıdır? Cunta, süngü zoruyla ilan etmeyi başaracağı seçim sonuçlarını halkın vicdanında da ilan edebilecek midir? işte bu olanaksızdır. 
Dünya kamuoyu ise hükmünü çoktan 


verdi. Uluslararası Hür Işçi Sendikaları Konfederasyonu ve Dünya Sendikalar Federasyonu başta olmak üzere yeryüzündeki bütün sendikalar temsil eden uluslararası örgütler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu 6 Kasim seçimlerini daha bugünden “anti-demokratik” ve “geçersiz” ilan etmişlerdir. Dünya basınında hergün Türkiye'- deki seçim sahtekarlığını açığa vuran haberler, röportajlar ve yorumlar çıkıyor. Reagan'ın başını çektiği ve cuntanın da orta yerinde kendisine sığınak aradığı “Washington-Bonn-Londra” şeytan üçgeni dışında Türkiye'deki rejimi savunan kalmamıştır. 

Kısacası, 6 Kasım'ın seçim sandıklarından cunta ve üç kuklası için koskocaman bir yalnızlık çıkacaktır. Üç yıldan beri sürdürülen “demokrasiye geçiyoruz" oyununun perdeleri, seyircilerin “yuh” haykırışlarıyla ve ıslıklarıyla kapanıyor. 

Halkın bu seçim sahtekarlığı karşısında duyduğu hoşnutsuzluk ve öfke önümüzdeki dönemde, yurt dışında yükselecek güçlü bir dayanışma hareketinin de desteğinde, ulusal çapta aktif bir direnişe dönüşerek bu faşist rejimi yrkacak güce ulaşabilecek midir? Yoksa cunta, AP ve CHP gibi geleneksel burjuva partilerinin yöneticileriyle uzlaşarak “yumuşak geçişle” yerini bir başka zorbalık rejimine terketmeyi mi başaracaktır? Batı Avrupa'daki Türkiyelilerin temsilcilerinden 13 demokratik örgütün seçimler konusunda yayınladikları ortak bildiride de belirtildiği gibi, demokrasiye geçebilmek cuntanın yikılmasına bağlıdır. Bu uğurda mücadele etmek ise hepimizin insanlık görevidir. 


Kopenhag'da 100 bin ve Leningrad'da 400 bin kişinin katıldığı gösterilerle sürdü. 


*Yazısı 9, 12 ve 13. sayfalarda 


Sayfa 7'de e 
Fethi Savaşçı'yla söyleşi 
Sayfa 8'de 
(J 


ABD tekelleriyle yapılan 


ortak yatırım anlaşmaları açıklandı 
Sayfa 11'de 


Grenada halkı direniyor 


Grenada'ya çıkartma yapan ABD askerlerinin sayısının geçtiğimiz hafta sonu 6 bine yükseldiği, daha da artacağı bildirildi. Grenada'da şimdiye dek yüzlerce kişiyi öldüren, yüzlercesini tutsak alan ABD askerlerinin, acımasızca kadınlara, çocuklara ve hastanelere de saldırdıkları, 50 kadar hastanın da öldürüldüğü açıklandı. Istilacı birliklerin Grenada yurtsever güçlerin": G-enişiyle karşılaştığı bildirilirken, adanın etrafındaki ABD savaş geni... Js v..weice denizci de saldırıya geçmeye hazır durumda bekliyor. 


© Yazısı 9. sayfada 


—. 


yo 


ONBEŞ GÜNDE TÜRKİYE 


Türkive Postası, 4 Kasım 1983 


16 Ekim 


© Seçimlere katılmasına izin verilmeyen Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Yıldırım Avcı, Çorum'da yaptığı konuşma» da, cunta partilerini kastederek “Hak tamnsa on gün içinde üç partiyi de sileriz” dedi. Öte yandan, yine seçimlere katilmasına izin verilmeyen SODEP'in Genel Başkanı Cezmi Kartay da, Aydın'da yaptığı konuşmada, “seçimlere katılan partilere oy yok” dedi. 


17 Ekim 


“© ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'- dan'sonra, MDP adına bir açıklama yapan Prof. Memduh Yaşa da “iktidara geldikleri takdirde KIT'leri satacaklarını” söyledi. 


© istanbul'da yayınlanan günlük Milli Gazete, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafindan süresiz olarak kapatıldı, 


ŞU BİZİM 


Yeni bir rekor 


Son on yılda, Türkiye'de “haya! kadınlarının sayısı 119 kat arttı. 1974'de 2 bin 
dolayında olan vesikalı kadın sayısı 1982 
sonunda 238 bine yükseldi. Aynı dönemde genelev sayısı da 350'den 1724'e çıkti Istanbul'da yaşayan “vesikalı kadınlann yüzde 86'si alt gelir düzeyindeki, yani yoksul ailelerden geliyorlar. Konuya ilişkin araştırma yapan uzmanlar “İnanılmaz” olarak niteledikleri bu artışı 1974 sonrasında yükselen enflasyona ve gelir dağıımının dar gelirliler aleyhine bozulması» na bağlıyorlar, 


18 Ekim 


© MDP Başkanı Turgut Sunalp, Trabzon gezisinde halkın seçimlere ve seçim mitinglerine ilgi duymadığını söyleyen bir gazeteciye verdiği cevapta, “Meydanlar ölçü değil, aslında mitingleri kaldırmak lazım. Entellektüeller tiyatroya gidiyor, köylü de İşinin başında” dedi. 


19 Ekim 


© DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı ve parti konvoyu Artvin'in Borçka ilçesinesokulmadı. Konvoyu durduran görevliler, “Mülki Idare Amirliği'nden telsiz emri aldıklarını, konvoyun ilçeye sokulamayacağımı” belirttiler. 


21 Ekim 


© Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı, SODEP ve DYP'nin Erzurumilinde yapmak istedikleri toplantılara hiç bir gerekçe göstermeden izin vermedi. 


22 Ekim 


© Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir konuşma yapan Kenan Evren, sıkıyönetimin seçimlerden sonra da sürdürüleceğini açıkladı. 

© ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, Ankara'da yaptığı konuşmada üniversite eğitiminin paralı olması gerektiğini savunarak, iktidar oldukları takdirde bu yola gideceklerini söyledi. 

© Istanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, DİSK'e bağlı Limter-Iş Sendikası'- nın yedi yöneticisi hakkında, ek iddianame ile yeni bir dava açtı. Sıkıyönetim 
2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam etmekte olan Limter-Iş davasına eklenen yedi sanıkla birlikte, haklarında TCK'nun 141. maddesi gereğince 5-15 yıl ağır hapis cezasi istenen sendikacıların sayısı 56'ya yükseldi. 

© Istanbul'da yayınlanmakta olan Merhaba Gazetesi, 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından süresiz ola- 


Bam kizenlikla Bütün 


rak kapatıldı. 

© DISK'ebağlıllerici Deri-Iş Sendikası'nın 11 yöneticisi hakkında Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılınca anayasal düzeni yıkmak ve yerine Marksist-Leninist bir düzen kurmak iddiasıyla yeni bir dava açıldıye sendikacıların 6-20 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. 


23 Ekim 


© Doğru Yol Partisi Gehel Başkanı Yıldırım Avcı Ağrı ilinde yaptığı konuşmada MDP, ANAP ve HP'ribir elmanın üç parçasına benzeterek, “Seçime katılmasına İzin verilen bu geçiş döneminin geçiş partileri ile milletin dert ve meseleleri arasında uçurumlar vardır” dedi 


25 Ekim 


© Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında Kapatılma davasi açılan dört partiden bifisi olan Hu- 


sattım Beylerbeyi'nde bir kar aldım. Şimdi 


çök miömmumüm. 


Í Türkise'de uzun dönemde gayri mere ya: 


tırım yapmak daha kârlidir. 


İstikrar tedbirlerinin mantı&ında bazı gelir- 


lerin düşük turulması yatar, 


İstanbul'da 4 e bir aile Vip 7 bin li- 


sihen lesit caet 


Holdingçi Profesöre ayda 600 bin liracık... 


MDP'nin ilidar olursa ekonomik konulardan sorumlu adamı T Yen holdineçi profesörün görünen aylık geliri 600 bin lira 


zur Partisi'yle ilgili davayı görüşerek sonuçlandırdı ve bu partinin temelli kapatılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Boyacıoğlu'nun konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamaya göre, Huzur Partisi layikliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle kapatıldı. 


26 Ekim 


© Euromoney Dergisi'nin 93 ülkeyi kapsayan ve Ekim sayısında yer alan araştırmaya göre, Türkiye ekonomisinin yerinde saydığı kaydedilerek, “Türkiye'nin dünyada enflasyonun en hızlı arttığı ve parasının en hızlı değer kaybettiği 10 ülke arasında yer aldığı” belirtildi. 


27 Ekim 


© Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesi'nde sürmekte olan Dev-Yol ve Halkın Kurtuluşu davası sonuçlandı ve 9 kişi 5 yıl Gayağır hapis cezasına mahkum oldu. 
© MGK, Olağanüstü Hal Yasası'nı kabul etti. Yürürlüğe giren yasaya göre, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ekonomik bunalım ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtiler ortaya çıkarsa, Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilan edebilecek ve sıkıyönetim uygulamalarına gidebilecektir. 

© ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'a değeri sekiz milyon lira olan Oldsmobile Recensy marka bir ABD otomobili hediye edildi, Özal'a arabayı hediye edenin kimliği açıklanmadı. 


28 Ekim 
© Milli Gazete eski sorumlu Yazıişleri Müdürü Durmuş Ali Aydın, 13 Şubat 
1979 tarihli gazetede yayınlanan ve Mustafa Aksoy imzasıyla yayınlanan yazıdan ötürü bir yıl dört ay hapis cezasına mahkum oldu. 
© Milliyet Gazetesi yazarlarından Teoman Erel'in “Veto Yelpazesi” başlıklı yazsmin MGK'nin 76 sayılı kararına aykin olduğu gerekçesiyle, Sıkıyönetim | numaralı Askeri Mahkemesi'nce Teoman Erel ve Yazıişleri Müdürü Doğan Heper hakkında dava açıldı. 


29 Ekim 


© Silahlanma harcimalarını hızla artu- 


Bal gibi akıllı 


MDP paşası Turgut Sunalp seçim ge-Zisi sırasında bir gazeteciye kızıp konuştuz “Kimse benim ablak suratıma bakıp aptal olduğumu sanmasın. Bal gibi akıl-İyım” dedi. Gazeteciler “bal gibi akıllı” MDP paşasının bu sözlerini de yayınladılar, Paşa eskisi daha da küplere bindi, “Bu sözlerimi gazetelere veren ajansı ben bilirim. O zaten komünist ideolojisinin ajansıdır” dedi. Biz ise hiç bir şey demeden MDP'nin ablak suratlı ama “bal gibi akıllı” paşa eskisi liderinin tüm güzelliğini ve zekasını sergileyen bir fotoğrafini sunuyoruz. 


Seçim hazırlığı 


6 Kasım seçimlerinin kesin sayısal sonuçları değilse bile “encamı” şimdiden belli oldu. Gazetelerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen açıklandı. Seçimlerde oy kullanmaya yasal bakımdan hakkı olan tam 19 milyon yurttaşımız var, Yani bu seçimlerde 19 milyon seçmen oy kullanacak. Şu partiye verecek, ,bu partiye verecek, besbelli ki önemli bir kesimi üç partiye birden vuracak, damgayı üçüne birden basıp kendi oyunu kendi iptal edecek...Ama ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın seçmenlerin sayısı değişmeyecek: 19 milyon... 

Şimdiii, gazetelerde satır aralarında bir başka habere bakalım: Seçimler için 
38 milyon oy pusulası bastınimış! 

19 milyon seçmenin tümünün sandık 
başına gideceğini varsaysak 19 milyon oy pusulasına ihtiyaç var. Haydi diyelim ki taşınırken, yüklenirken, dağıtılırken kimileri fire verecek, Yüzde 20 de fire payı hesaplayalım. Eder 22 milyon 800 bin, Yuvarlak hesap 23 milyon. Acaba 38 milyon oy pusulası hangi hesapla bastırılmış dersiniz? Sakın iptal edilen oyların yerine yenilerini (!) koyabilmek için olmasın? 3 


MDP'nin iktidar olursa ekonomik konulardan sorumlu adamı ünlü holdingçi profesör memduh Yaşa olacak. Ekonominin dizginlerini eline almaya hazırlanan Memduh Yaşa, vakti zamanında Kastelli ye üniversite kürsülerinden nutuklar amrmakta hünerbazlık göstermiş, Günaydın gazetesi patronunun önünde elpençe divan durup, en ağır hakaretleri sineye çe kip, patronun vergi işlerini düzenleyen (1) çok saygıdeğer bir profesördür. Gelecekte ülke ekonomisine hükmetmesi öngörü- 


Jen holding profesörün görünen aylık geliri 600 hin lir ve kendisi bununla “geçinip gidiyormuş”, Aynı günlerde Yük sek Hakem Kurulu'nun kukla başkam Naci Varlık da işçilere brüt 3 bin lira ek zam konusunda şöyle diyordu: “Mem-İeketimizin mali imkanları daha çok olsa da, daha çok verebilseydik”. E tabii, holdingçi profesöre 600 bin lira verince işçilere para kalır mı? Adı üstünde adamın: Memduh Yaşa! Hay sen çok yaşa! 


Lafı mı olur? 


Istanbullu sanayiciler geçenlerde toplanarak Türkiye'nin eneri sorununu görüştüler. Enerji darboğazı yüzünden, fabrikalannı kapatmak zorunda kalmamak için enerji üretiminin özel sektöre devredilmesini istediler. Bu, “põzűm yollan "ndan biri. Bir diğerini ise, toplantıda konuşan Istanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu şöyle dile getirdi: 


“Örfi Idare komutanlarına belli yetkiler verilmeli. Geceleri Karartma yapılmalı. 
Televizyon yayınlarına son verilmeli. Ya daelektrik öyle pahalılandınımalı ki, kimse kullanmasın, yani caydincı hale getirilsin...” 


Yalnız bu Nuh Kuşçulu lafi niye bu kadar dolandırmış onu anlâyamadık. Kestirmeden deseydi: Halka, fakir fukaraya elektrik kullanmak yasak... Kullanan doğru sikıyönetime... 


Korkmayın tutmaz 


Ocak söndüren Turgut Özal'ın partisi ANAP'ın mitingleri Cunta'- nın öteki mitinglerine göre biraz daha kalabalıkça geçince 24 Ocak kararlarının miman, emekçi halkın tenceresinden aş çalan hursızların baştacı Turgut Özal gevşeyiverdi ve şöyle dedi: “Maya tuttu, 7 Kasım'da iktidardayız” 

Adamin ağzı torba değil ki büzesin. Der. Desin demesine de dediği yere dikkat etsin. Özal bu laflan Konya'da söyledi. Nasrettin Hoca'- nın memleketinde. Hani Konya Aksaray'ın göle yoğurt mayası çalıp “ya tutarsa” diyen Hoca'nın memleketinde... 


Dünyanın en pahalı öpücüğü! 


Oldukça heyecanlı bir “kayıkçı dövüşü”nden sonra, yaklaşan seçimlerde işçi sınıfının oylarını “tavlama” kaygisi ağır bastı vezuladaki MDP'li Cunta Başbakanı Ulusu'nun bastırmasıyla Yüksek Hakem Kurulu işçilere bir miktar zam vermeye razı edildi. Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz, pahalılığın işçi ücretlerinin yüzde yirmisini götürdüğü bir dönemde işçi başına 3 bin liralık bir “avans”a, yani ortalama yüzde 12'lik bir zamma “evet” dedi. Anlaşmadan sonra Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı, yani patronların temsilcisi Halit Narin'le Türk-Iş Başkanı Şevket Yılmaz öpüştüler. Bu yağlı ballı sahne sırasında Halit Narin “dünyanın en pahalı öpücüğü bu” demeyi ihmal etmedi. 


Evet, çok pahalı! Ama bu pahalı öpü- 


cüğün “pahasını” işçiler ödüyor. Yutturduk sanmasınlar... Ama unutmasınlar 


da... Bir gün de işçiler “öpecek”. 


Sürücüler dikkat! 


1984'ün bütçe gelirleri saptanırken, o yıl ne kadar trafik cezası kesileceği de belirlenmiş. Öyle şey olmaz demeyin, olmuş işte. 1984'de 7 milyar liralık trafik cezası kesilecek. Yani 5 milyar olursa bütçenin dengesi bozulabilir. O yüzden sürücüler her zamankinden fazla “keyfi ceza "yemeye hazır olsunlar. 


Bu file 833 lira 


Yüksek Hakem Kurulu, Türk-Iş başlan ve patronlar işçilere verilen ek zam Üzerine çok gürültü kopardılar. Hatta Maliye Bakanı Kafaoğlu bu zamma karşı çıkarak utanmadan “Gecekondu halkı iyi geçiniyor. Beş kap yemekten aşağı yok. Hepsinin televizyonu, videosu var” dedi. Ancak neti 1650- 
1900 lira arası olan bu miktar, bir ailenin 
yalnızca iki günlük yiyecek masrafi, Hele hemen ek zammın ardından gelen ve daha da gelecek olan “ası/ zamlardan sonra bu “Ücret artışı” bir günlük yiyecek masrafına eşit olacak, 


© Silahlanma harcamalarını hızla arttiran cunta, Hollanda'dan 23 adet F-104 savaş uçağı daha aldı. Her biri 7,5 mityar lira olan 23 F-104 uçağı için, Türkiye toplam 172 milyar 500 milyon lira ödeyecek 


30 Ekim 


© istanbul'da yayınlanan ve Türkiye'- nin büyük tirajlı gazetelerinden birisi olan Günaydın Gazetesi, Istanbul Sıkıyönetim. 
Komutanlığı tarafından süresiz olarak kapatıldı. Kapatmayla ilgili olarak hiç bir gerekçe gösterilmedi. 


© Erzurum ve Kars çevresinde meydana gelen şiddetli deprem can ve mal kaybina neden oldu. Yapılan ilk belirlemelere göre, beşyüz dolayında insanın yaşamını yitirdiği bildirildi. 


g Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yayınlanan Mustafakemalpaşa Gazetesi'nin üç mensubu 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptınidı. 


31 Ekim 


© SODEP'in Istanbul Zeytinburnu'nda 30 Ekim tarihinde yapmak istediği açık hava mitingine izin verilmedi. 


© Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 813'e yükseldi. 
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Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 
TKP'nin 4. Kongresi 51 yıl önce 1932 yılında toplanmıştı 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Türkiye Komünist Partisi'nin 
5. Kongresi toplandı 


Batı Avrupa'daki çeşitli komünist partilerinin gazetelerinin bildirdiklerine göre, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi 1 Kasım 1983 tarihli açıklamasında partinin 5. Kong- 


resi'nin toplandığını duyurdu. 


1937 yılında toplanmış olan 4. Kongre'den 51 yıl sonra toplanabilen 5, Kongre'nin polisin sürekli saldırısı, döneklerin, oportünisilerin yıpratıcı çalışmalarının sürdüğü zor koşullar altında toplandığı belirtilerek, bu olayın 1981 Mayıs ayındaki ağır kayıplara, polisin sürekli saldırılarına rağmen TKP'nin 


vurgulandı. 


her koşul altında çalışmalarını sürdürmeyi ve parti yönetimininsürekliliğini sağlamayı başaracak güce ulaştığım kanıtladığı 


Açıklamada 5. Kongre'nin yeni bir parti programı ve parti 


açıklandı. 


tüzüğü kabul ettiği ve bütün kararların oybirliği ile alındığı duyuruldu ve Kongre delegelerinin yüzde 42'sini işçilerin, yüzde 58'ini aydınların oluşturduğu, Kürt delegelerin oranının yüzde 22, kadın delegelerin oranının ise yüzde 11 olduğu 


Cunta, tekeller ve Türk-İş yönetimi anlaştılar ve... 


İşçilere zam diye borç verildi 


Türk-Iş'in yüzde 20'lik ek ücretzammı isteği, Yüksek hakem Kurulu'nca (YHK) sonuçlandırılarak, 1 Kasım 1983 tarihin- den geçerli olmak üzere işçilere ayda brüt üç bin lira avans verilmesi kararlaş» turıldı, Üç bin liralık brüt avanstan, işçilerin eline ayda net en düşük 1,650 ve en yüksek 1,900 lira geçecek. Türk-iş yönetimi, Hükümet ve işveren çevreleri, YHK'nın kararını “Türk-Iş'in yüzde 20'- lik ek zam talebi kabul edildi” biçiminde yorumladılar. Boyalı basın da, YAK'nın 


Ecevit yeni 


bir sosyal demokrat 


parti kurdurtuyor 


g Halil Tunç'un yaptığı açıklamaya göre yeni parti “komünizme karşı eikin ve demokratik bir güvence” olacakmış 


vi iyi vk a eni Başkanı Hall, 


kararını manşete çıkararak, “İşçilerin aylık ücretleri üç bin lira artırıldı”, “Türk- iş'in ücretlere yüzde 20'lik ek zam İsteği kabul edildi” şeklinde verdi. 


Zam değil borçlanma 

Oysa, YHK'nın verdiği karar, işçi Ücretlerine bir kuruşluk zam getirmiyor, yeni toplu sözleşme dönemine kadar işverenlerin işçilere ayda net 1,650 ile 1,900 lira arasında borç vermelerini hükme bağlıyor. Çünkü, mevcut yasalara göre, işverenlerin. işçilere ödeyecekleri avans borç niteliğindedir ve işverenler, bu paraları toplu sözleşme döneminin ilk ayından itibaren kesebileceklerdir. 

YHK'nun kararına göre, | Kasım 1983 
tarihinde avans almaya başlayacak İşçilerin, yeni toplu sözleşme döneminin başlangıcı 1 ay ile 12 ay arasında değiştiğin- den, bu uygulamadan yararlanma süresi de, en az 1 ay ve en çok da 1 yıl süre cektir, Sözgelimi, yeni toplu sözleşme dönemi Kasım 1983'de başlayan bir işçi, ancak bir ay ve Kasım 1984'de başlayan bir işçi de, bir yıl işverenlerden borç alabilecektir. Toplu sözleşmenin imzatanması ve yeni toplu sözleşme döneminin baştumasıyla bu uygulama son bulacak ve işçilere vörilecek avansların (borçlarn) kà- 


tışını öngörmüyor, tam tersine Önümüzdeki bir yıllık dönemde işverenlerin işçilere borç vermesi hükmünü getiriyor, 

Bilindiği gibi, Eylül ayı içinde Türk-Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, gerçek 
işçi ücretleri son iki yıl içinde yüzde 20 
oranında düştü gerekçesiyle Başbakan Ulusu'ya başvurdu ve aynı oranda Ücretlere ek zam yapılmasını istedi, Görüşmeden ayrılırken Türk-iş Genel Başkanı yaptığı açıklamada, “Başbakan isteklerimizi yerinde buldu” şeklinde konuştu. 
Ancak, her nasılsa Başbakan'ın emrin- deki iki kuruluş, Maliye Bakanlığı ve YHK Türk-Iş'in talebini reddetti, Bir ay süren tartışmalardan sonra, Başbakan Ulusu YHK'na TürksIş'in önerisinin bir kere daha görüşülmesi direktifini verdi. 
Ek ücret zammı isteğini yeniden görüşen YHK, daha önce oybirliği ile reddettiği öneriyi, bu defa oybirliğyile kabul ederek, işçilere ayda üç bin lira avans verilmesini kararlaştırıldı. 

Ancak, kamuoyuna YHK'nin kararı, Türk-iş'in yüzde 20'lik ek ücret zammı istemi kabul edildi şeklinde çarpıtılarak açıklanınca, Türk-iş üst yönetimi, tekelci sermaye ve Cunta işbirliği çerçevesinde, bir taşla birkaç kuş birden vuruluyor- 


du. Birincisi; görevi sòna eren YHK “tu © 


Beladan bile öğrenememek... 


“BİR musibet bin nasihatten iyidir" derler ya, kimilerine musibötler 


de yeterli değil, Son günlerde cunta karşısında oldukça kararlı görünen burjuva muhalefeti, Türkiye'nin tarihsel-toplumsal koşullarında burjuva muhalefetinin sınırlarının nereye kadar vanp nerede duracağını ve kendisi için faşizmin bile yeterince öğretici olmadığını bir kez daha göstermekle meşgul. 


BIRAKALIM AP ve Demirel uzantılarını bir yana, “demokrat” ve görece 


ilerici görünümde ortaya Çıkan kendisine sosyal demokrat adını yakıştiran akım; daha da ötesi, SODEP'i demokrat bulmayan, soldaki boşluğu dolduramayacağını iddia ederek seçimler sonrasında gerçek sosyal demokrat yeni bir parti kuracağını açıklayan Halil Tunç sözcülügündeki Ecevit'çi akım, son günlerde anti-komünizm yapmakta, komünizmi engelleyecek asıl gücün kendileri olduğunu anlatmakta, komünisti gözünden anlayan ve tüm seçim propagandasını anti-komünizm üzerine kurmuş olan Sunalp'le yanş halindeler. En önemlisi de, bu yarışın komünizmin kapıda olduğu bir ortamda değil, faşizm koşullannda yapılması, 


SODEP Genel Başkanı, tüm aşırı sizmalara karşı Uyanık olduklarını, komünistlerin fırsattan yararlanmasına izin vermeyeceklerini ve -nereden çıkarmışsa- komünistlerin en çok korktukları gücün kendileri olduğunu söylüyor. Seçimler sonrasında kurulacağı ilan edilen, SODEP'e rakip olarak ortaya çıkacak olan yeni partinin “has sosyal demokrat” sözcüleriyse, komünizmle asıl kendilerinin mücadele edebileceklerini ve partiye komünistlerin sızmamasına azami dikkat göstereceklerini ilk açıklamalarına ekleyiveriyorlar. 


Bu sözleri duyup da son on yılı hatırlamamak, 12 Eylül'ün gelişinde, şimdi kendileri de faşizm altında ezilen ve temsilcisini o zamanlar Ecevit'te bulmuş olan kanatların ağır payını düşünmemek olanaklı mı? Faşizm örgütlenirken, gericilik kendi cephesini kurup faşizm canavanını koruyucu kanatları altında büyütürken, bu gelişmeleri engellemeye yönelik tüm cephe önerilerini, tüm işbirliklerini “Milleti cephelere böldürmeyiz” diyerek reddeden; faşizme karşı tüm güçlerin, ortak düşmana karşı birlikte yürüyecekleri bir yol bulunduğunu asla görmek istemeyen bu anlayışın bugünlere gelinmesini kolaylaştırdığı» nı unutmak olanaklı mı? 


TARİHTEN ve musibetlerden öğrenememenin bu son aci örneklerinin temelinde, kişilerin sübjektif niyetlerinden ve eğilimlerinden çok ob» Jektif nedenler yattığını görmemiz; Türkiye'de burjuva muhalefetinin sınırlarını, faşizme karşı olan burjuva kanatlarının nereye kadar yürüyüp nerede duracaklarını iyi saptamamız gerekiyor. Ama sorumlu ve doğru olan cephe taktiğimizden, faşizme şu Veya bu nedenle, şu veya bu ölçüde karşıt tüm güçlerin birliğini sağlama çalışmalarından ve çabalarından asla vazgeçmeden, burjuva muhalefetinin sınırları ve gerçek kimliği konusunda da hayallere kapılmadan... 


CUNTAYA Karşı bir görünümle ortaya çıkan bu güçlerin kendilerine taban olarak seçtikleri işçi sınıfı ve geniş emekçi yığınlar, onların tarihten 


Sanayi Odası Başkan vekili Murtaza Çelikel ve CHP Izmir eski il başkanı Sedat Akman 
77 Ekim günü ayrı ayrı basın açıklamaları yaparak yeni bir Sosyal Demokrat parti kurulacağını açıkladılar. Hatırlanacağı gibi CHP “Genel Başkanı Bülent Ecevit doğrultusunda hareket eden Halil Tunç, Partiler ve Seçim yasaları çıktıktan sonraki parti kurma çalış» malarının başlamasıyla, mevcut koşullarda sosyal demokrat bir partinin kurulamayacağını söyleyerek SODEP'in kuruluşunu eleştirmişti. 

Halil Tunç, basına yaptığı açıklamada Ecevit'in görüşlerini yansıtarak, “partileşmede acele edenlerin, demokrasiyi umursumaksızın partidiliğe ve politikacılığa özenenlerin 

klanı engeller ve muameleler bir demokratik sol parti kuruluşunu seçim sonrasına erlelemedeki haklılığı açıkça göstermiştir” dedi. 
Politika sahnesinde sol kanatta tehlikeli bir boşluk olduğunu belirten Tunç, bu boşluğun “hakça bir düzeni amaçlayan” demokratik sol bir parti tarafından doldurulmamasi halinde bundan bir takım “sorumsuz” ve “yıkıcı” güçlerin yararlanacağını da sözlerine ekleyerek, kuracakları partinin “komünizme karşı etkin ve demokratik bir güvence” oluşturacağını söyledi. 
Sedat Akman'da yaptığı açıklamada sol güçleri ve komünistleri 


Tunç, Istanbul $ 


aşama kalkıştıklarını” iddia ederek sol ve demokratik güçlerin Cunta karşısında ortak bir cephe oluşturmaları görüşüne karşı olduklarını açıkladi. 

SODEP Genel Başkanı Cezmi 
Kartay da, aynı gün partisinin Erzurum il binasının açılışında yaptığı konuşmada, SODEP'in “komünizmin en çok ürktüğü, en çok karşı olduğu parti” olduğunu iddia ederek partisinin komünizme karşı bir kale olduğunu söyledi. Böylece, “sosyal demokratlık” konusunda birbirleriyle yarışan biri kurulmuş iki partinin üzerinde birleştikleri tek konunun şimdilik sol güçlerle eylem birliği yapılmasına karşı çıkmak olduğu görüldü. 


deri, spin sözleşme görüşmelerinde belli olacaktır. 

Oysa, Türk-İş'in yüzde 20'lik ek ücret zammı isteği, 1982 ve 1983 yıllarında gerçek ücretlerin yüzde 20 düştüğü gerekçe» sine dayanıyordu. YHK'nun karan ise, görüldüğü gibi geriye dönük bir ücret ar- 


isi, görev 

kaka edilerek” Cunta'nın başbakanı aklamiyor ve “sevgili” işverenlerimizle birlikte işçilerin “dostu” pozuna sokuluyor. 
Böylece,ciddi bir seçim yatırımı yapılmış oluyor. İkincisi, Türk-iş'in tabanındaki tepkiler kınlamk, Türk-İş yönetimi aklanmak isteniyor. 


olarak seçtikleri leri tggi sn ve geniş Gmekçi yığınla. o onların tarihten ve musibetlerden ders almayan dar 

cek bu dar görüşlülüğü yıkıp geçebilecek başlıca güçtür. Türkiye'de gerçek demokratlara, antifaşist savaşçılara düşen, bu yığınlara dayanarak, yığınlar içine dalarak, işçi sınıfı ve emekçi yığınların gücüyle yanılgıların üstüne gitmek, onları aşıp geçmek, burjuva muhalefetinin liderlerinin tarihsel sınıfsal yanılgılarını yığınların gücüyle aşmaktır. 
Önümüzdeki günler yığınların güvenini kazanmamıza olanak sağlayabilecek özellikler taşımaktadır. 


BURJUVA muhalefetinin böylesine ders almaz ve sinırlı oluşu, gerçek devrimciler için ne bir hayal kırıklığı kaynağı, ne doğru cephe politikalarından kuşkuya düşme, ne de faşizme karşı olan güçleri en son kırıntısına kadar toparlama yolundaki cefalı ama zorunlu çabadan vazgeçme nedenidir. Olsa olsa, burjuva muhalefetinin sınırlarını bir kez daha iyice saptama, bu muhalefetle kendisi arasındaki ayım çizgisi- ni, onunla birlikte yürüyeceği yolun boyunu ve yol ayırımını açıkça görme fırsatı olabilir. 


görüşlülüklerinin önüne çıkabile- 


Cunta askeri yardım pazarlığında 


Ekim ayı sonuna doğru ABD'yi ziyaret eden Savunma Bakanı Bayülken, Washington'da ABD Savunma Bakanı C.Weinberger ile görüşmesinde ABD diplomatik çevrelerini sevindiren ve ilgiyle karşılanan bir açıklamada bulundu. Lübnan'daki “Çokuluslu Barış Gücü”- nün'yararına inandığını belirterek, Türkiye'nin Lübnan'- daki “Amerikan Barış Gücü'ne “yardımcı olacak” bir tutum içinde olduğunu bildirdi. 

Türkiye'nin ABD hava kuvvetleri uçaklarına ve Barış Gücü'ne yardım konusunda herşeyi yapacağını söyleyen Bayülken, özellikle Amerikan uçaklarına Türkiye topraklarına iniş hakkı verildiğini, Türkiye'nin Arap Ülkeleri ile ilişkileri bozulmamak kaydıyla, Amerikan hava kuvvetleri uçaklarına ve” Banş Gücü'he yardım konusunda herşeyi yapacağını açıkladı. Türkiye'nin bir NATO müttefiği olduğunu, Türk silahlı kuvvetlerinin NATO ittifakı içinde de görevlerini yerine getirmekte olduklarını, sonbahardan itibaren Türkiye'ye NATO çerçevesi içinde AWACS uçaklarının yerleştirildiğini ve askeri manevralar yapıldığını da vurguladı. 

Bayülken'in sözünü ettiği iki AWACS uçağı Ekim ayı başında Konya'ya gelmiş olup, Konya Hareket Merkezi İle irtibat içinde devriye uçuşlarına başladılar. 
NATO'nun, Varşova Paktı ülkelerine karşı hava istihbaratını güçlendirmeyi amaçlayan “erken uyarı ve kontrol” p ının Türkiye bölümü, 25 Ekim'de Konya Askeri Havaalanı'nda düzenlenen bir törenle resmen işletmeye açıldı. Bu programın başlaması ile hava ihbar sisteminin güçleneceği ve olası bir saldırının çok önceden anlaşılabileceği Genel Kurmay Bakanlığı tarafından yayınlanan haber bülteninde belirtildi. 


Washington'daki basın toplantısında Bayülken'in ABD'nin Lübnan politikasını destekleyen ve Türkiye'- 


hazır söyleyerek, Lübnan için ABD'ye destek olma konusunda ışık yaktı 


nin hier türlü yardıma hazır olduğunu açıkça ortaya koyan sözleri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda örtbas edilmeye çalışıldı. 
Dışişleri yetkilileri bir taraftan “Bayülken'in sözlerine açıklık getirmek istedik, ortada herhangi bir görüş aynhë: yoktur” derken, bir taraftan da Bayülken'in söylediklerinin tersine, Türkiye'nin Lübnan'da ABD yanlısı bir tutum içinde olmadığını ifade etmeye çalıştılar. Ancak Dışişleri sözcüsü N.Akıman, “bizim tutumumuz ABD'nin Lübnan'a ilişkin tutumuna yardımcı olmak degildir” derken, ardından da “Lübnan'daki çokuluslu Banış Gücü'nü desktekliyoruz ve başanlı olmasını istiyoruz” diye ekledi. 

Türkiye'nin ABD'nin Lübnan politikasına ne kadar ve ne şekilde karışacağı ise ABD ile askeri yardım ve F-16 projesine ilişkin yapılan pazarlıkların sonucuna baği Savunma Bakanı Bayülken'in ABD ziyaretinin ana amacı da buydu. 

Bilindiği gibi 15 Kasım tarihine kadar dış yardım yasasi Kongre'den çıkmazsa, Türkiye'nin alacağı askeri yardım 450 milyon dolarla sınırlı kalacaktır. ABD askeri yardımı ise özellikle F-16 projesi açısından büyük önem 


taşımaktadır. 4 milyar dolarlık bu projenin 2.5 milyar dolarlık bölümünün 10 yıllık süre içinde ABD'den karşılanması öngörülmektedir. Türkiye F-16 uçaklarının yapımı için ulusal kaynaklardan yılda en fazla 100 milyon dolar harcamayı, bunun Üzerindeki harcamaları ABD'den karşılamayı planlamaktadır. Ayrıca ABD'den, kredilerin toplam miktarının ve hibelerin oranının arttinlmasını ve ödeme koşullarının iyileştirilmesini istemektedir. 

Açığın ulusal kaynaklardan karşılânamayacağı Bayül- 


*ken tarafından 26 Ekim'de yaptığı görüşmede ABD 


Başkan Yardımcısı Bush'a iletilmiştir. Bayülken, yardım tasarısının Kongre'den Reagan yönetiminin istediği şekilde çıkmaması halinde bundan en fazla F-16 projesinin zarar göreceğini de vurgulamıştır. 


Bilindiği gibi Türkiye için ayrılan yardım miktarı, Türkiye ve Yunanistan arasında 10'a 7 oranını korumak amacıyla düşürülmüş olup, son zamanlarda Washington diplomatik kulislerinde dolaşan hava, Türkiye'ye yardımın 560 milyon dolara düşürüleceğidir. 

Bu durumda yardımın istendiği .şekilde çıkması ABD'nin Türkiye'den istedikleri elde etmesine ve Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkilere bağlıdır. Görüşmelerde Lübnan konusu ve Kıbrıs sorunu bu çerçevede gündeme gelmiştir. Türkiye'nin askeri yardımı sağlamak amacıyla ABD'nin Ortadoğu politikasına daha çok destek olması, halta Lübnan'daki “Çok Uluslu Barış Güçleri"ne asker vermesi sözkonusudur. 
Bayülken, Lübnan için ABD'ye destek olma konusunda yeşil ışık yakmıştır. Ancak bu politikayı, Arap ülkeleriyle ilişkilerine zarar vermeyecek biçimde, ABD ile kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklarla çözümlemek isteyen Cunta yönetimi ve Dışişleri yetkilileri Bayülken'in sözlerinin üstünü örtmeye çalışmaktadırlar. 


| 
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6 Kasım seçimleri için kampanya 16 Ekim'de açıldı ve “utanmazca” sürdürüldü 


MDP'yi sadece “el çabukluğu” 
ve terör iktidar yapabilir 


© Seçim kampanyasında en belirgin olan kitlelerin seçime ilgisizliği. Partiler miting alanlarım dolduramıyor ve üç beş bin kişilik mitingcikleri “dev kalabalık” diye yutturmaya çabalıyorlar 


“Televizyondaki açık oturumda Çamhca'mın öç gülleri gibiydik. Makyaj yaptılar, palyaçolara döndük...” Bu sözleri söyleyen Cunta'nın muhalefetle görevlendirdiği Halkçı Parti'nin Genel Başkanı Calp'ti. 6 Kasım öncesindeki seçim kampanyası boyunca, seçimlerin ve seçimle- 

“re katılan üç partinin gerçek niteliğini açıklayanlar, bir örneği yukarıda görüldüğü gibi bu partilerin liderleri oldü. Cunta'nın iktidar partisi MDP'nin “Genel Başkanı Sunalp, “Seçimleri kazanacağım önceden belli olmasaydı bu işe girişmezdim” diyerek Cunta'dan aldığı güvenceyi dile getirirken, Özalp “Ne sağayz ne solcu, 24 Ocak'çıyız” diye demagoji yaparken ve “24 Ocağın mimarı” sloganını baş seçim sloganlarından biri olarak kullanırken, bilmeden ve istemeden 6 Kasım seçimlerinin nasıl bir komedi olduğu ve partilerin gerçek kimliğinyaçıklıyorlardı. 


Cunta icazetli partiler için bile büyük propaganda kısıtlamalarının geçerli olduğu bir ortamda açılan seçim kampanyasının özelliği, Türkiye halkının bu düzmece seçimlere ve suni seçim ortamına karşı gösterdiği ilgisizlikti. Özellikle seçim mitinglerinin ilk günlerinde, liderleri paniğe kaplıracak bir tenhalık, heyecansızlık ve ilgisizlik vardı. Daha sonrâ- ki günlerde bir hareketlenme yaratabilen, bu havayı biraz daha aşabilen parti sadece Özal'ın Anavalan Partisi'ydi. 
Cuntanın iktidar adayı MDP yığınlardan en az ilgi gören cunta seçeneği olarak kaldı. Ilk tahminlerin aksine. Halkçı Par- 


MDP'NİN SEÇİM MİTİNGLERİ FİYASKO OLUYOR 


di. Geniş seçmen kitlelerinin bu ilgisizliği ve donukluğu, Cunla'nın üç güllerin- den birşey beklememe ve tümüne “hayir” deme eğiliminin sessiz yansılılmasından ibaretti. 


Özellikle siyasal ilginin odak noktası kabul edilen Izmir'de düzenlenen MDP mitinginde İzmirlilerin bir kaç yüz kişi ile mitingi izlemeleri ve çevre ilçelerden getirilen coşkusuz kuru kalabalığın da “taş çatlasa” 6 bine ulaşmayışı bu ilgisizliğin en somut kanıtlarından biri oldu. 

Seçim kampanyası döneminde, seçimlere kalılma icazeti alan üç partinin ve liderlerinin siyasal kimlikleri daha açık olarak ortaya çıktı. Liderlerin her biri, TV'deki eski bir banka reklamındaki gibi, “Yok aslında birbirimizden farkımız, hepimiz Cunta yaratıklarıyız, ama biz en hasıyız” diyorlardı. Cunta liderleri ve partileri arasındaki ayrıntıda kalan farklilik Sunalp'in tam Cunta ağzıyla konuşması, örneğin anarşiyi “Dış düşmaların tahrikine bağlayıp çözüm olarak sadece 


e TY m e EY İP a ar 


mesi, Calp ve Özal'ın, anarşiyi yenmek için ekonomik ortamın da düzeltilmesi gerektiğine işaret etmeleri; ekonomi alanında ise, Özal'ın, her türlü müdahaleye karşı çıkan saf piyasa ekonomisi önermesi noktalarından öteye gitmedi. Seçim havasına kapılan ve zaman zaman Cunta'nın kendine çizdiği sınırı aşmayı bile göze alıp yoksulluk edebiyatı yapan “Holdingçilerin partisi değiliz” diyerek, eski CHP oylarına göz kırpan Calp, seçim kampanyası sırasında kendisinden ilk beklenen- den daha iyi sonuçlar elde ettiyse de, üzerindeki Cunta yaflasını gizleyemedi. 


Seçim propagandası döneminin en önemli ve en “ulanmazca” açıklamalarından biri yine Cuntabaşı Evren'den geldi. Evren, Alaşehir'de yaptığı konuşmada “Sıkıyönetim seçimlerden sonra hemen kalkacak diye bir söylenti var. Sakan ola ki buna kanmayınız. Sıkiyönetimin bir müddet daha devamına ihtiyaç vardır “ dedi. Böylece 6 Kasım seçimleri ve bu 


seçimleri sonucunda kurulacak parlaslm aaam Sine önül 


oyu ve ulusal egemenliğin yalanlardan ibaret olduğunu da açığa vurdu. Evren, Manisa'da yaptığı konuşmada da koalisyon istemediklerini tekrarladı ve “Koalisyon olmaması için ne gerektigini siz takdir edin” diyerek açıkça oyların MDP'- ye verilmesini istedi. 


Seçime sokulmayanlar da seçim gezisindeler 


6 Kasim seçimlerine katılmaları Cunta 
tarafından engellenen SODEP ve Doğru Yol Partileri de seçim kamp: döneminden Cunta partilerineilişkin görüşlerini seçmen yığınlarına duyurmak ve partisel varlıklarını göstermek için yararlandılar. İki partinin genel başkanları ve ileri gelenleri, gezdikleri illerde üç partinin üçüne de verilecek oyları olmadığını söyleyerek , kimi zaman açıkça boykot önererek, seçmeni 6 Kasım seçimlerini boykota çağırdılar. SODEP Genel Başkanı Kartay ve, SODEP ileri gelenlerinden eski Baro Başkani Atilla Sav hakkında, bü nedenle soruşturma açıldı. Bu iki partinin çeşitli illerde yapmak istedikleri toplantılar da çoğunlukla engellendi, Kimi bölgelerde, SODEP ve Doğru Yol liderleri kentten içeri sokulmadılar, 


«ve zekice bir slogan: Tak, tak, tak! 


Eski AP'li çevrelerin ve Doğru Yol'- un seçmen yığınları arasında yaygınlaştırdıkları, seçim pusulasındaki üç Cunta partisinin üçünü dedamgalayıp oyu iptal ettirme taktiği kısaca “Tak, tak, tak” diye ifade ediliyor. “Tak, tak, tak” sloganının yaygınlığı Sunalp'in, “Size tak, tak, tak diyenler haindir” demesinden de anlaşıhyor. Seçimleri boykoltan yana kimi dinci çevrelerin bu konudaki sloganları ise “Allah'ın emri üçtür”. Böylece, üç partiye de mühür basılarak oyun iptal ettirilmesi öneriliyor. Türkiye Komünist Partisi ise 


seçmen kampanyasını “Cunta partileri-EE RAE E O enini selen ai TA 


6 Kasım 
1983 günü 
Türkiye'de 

manzara 


Son üç yılda politik nedenlerle idam edilenler: 27 kişi 

Cunta'nın onayını bekleyen kesinleşmiş idam cezası; 188 kişi Sıkıyönetim savcılarının idam cezası istemleri: 6355 kişi “Operasyonlar"da ve ölenler: en az 400 kişi 
Son üç yılda politik nedenlerle sorguya çekilenler: 170 bin kişi 

Politik suçlardan mahkum olanlar: M bin kişi 

Politik nedenlerle arananlar: 6 bin kişi 

Vatandaşlıktan çıkartılanlar; 78 kişi Vatandaşlıktan çıkartılması istenenler: 1.200 kişi 

Üç yıldan beri 68 ilde sıkıyönetim sürüyor 

Grev, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasak 

Her türlü dernek kurmak ve örgütlenmek yasak 

Işçi sınıfının ve emekçilerin kendi siyasi partilerini kurmaları Anayasayla ve yasalarla yasaklandı Vatandaşların hayatları ve kaderleri sıkıyönetim makamlarının iki dudağı arasında 


işkencede 


Bütün basın yakım tarihinin en ağır sansürü altında 

Son üç yılda yargılanan gazeteciler: 
103 

Toplattırılan kitaplar: 1.123 
Sorgulamadan geçirilen sanatçı ve 
yazarlar, kültür adamları: 217 
Üniversitelerden uzaklaştırılan bilim adamları: 700 

Seçim Yasası'nın çıkmasından sonra kurulan partilerden kapatılan ya da seçimlere katılmaları yasaklanan: 18 parti 

Seçim kampanyası sırasında Cunta'yı ve Cunta dönemini eleştirmek yasak 

Seçimlerde geçersiz oy kullanma propagandası yapmak yasak 

6 Kasım günü 19 milyon 670 bin 
934 seçmen işte böyle bir Türkiye'- 


_ de oy kullanacak 


az ng gören cunta seçenegi Olara! 
kaldı. Tik tahminlerin aksine, Halkçı Parti dahi MDP'den daha Kalabalık ve daha canlı toplantılar yapmayı başardı. 


Seçim kampanyası televizyonda odaklaştı 


Seçim dönemlerinin alışılmış hareketliliğinin, heyecanının yaşanmadığı bu zoraki seçim ortamında, kampanya döneminin en ilgi çeken olayı üç parti liderinin televizyondaki açık oturumu oldu. 
Cunta iktidar partisi MDP'nin artık siyasal mizah tarihimizin başlıca tiplerinden biri haline girmiş bulunan genel başkanı Sunalp, bu açık oturuma katılmamak için uzun süre direttikten sonra, Cunta zoruyla, televizyona çıkmaya mecbur kaldı. Günlerce önceden reklamı yapılan, halkın ilgisi çekilmeye çalışılan bu açık oturumun seçim kampanyası döneminin en ilginç ve en seyirci toplayan olayı haline gelmesi bile, 6 Kasım seçimleri öncesi ortamın siyasal içeriksizliğinin vedonukluğunun bir göstergesiy- 


Gazetelerin kamuoyu yoklamalarını yayınlamaları yasaklandı 


Seçim öncesinde yurttaşların siyasal eğilim ve tercihlerini yansıtmayı amaçlayan kamuoyu araştırmalarının yayınlanması Cunta tarafından yasaklandı. 

Bilindiği gibi gazeteler seçmenlerle ilgili olarak çeşitli yöntemlerle kamuoyu araştırmaları düzenlemişler, nabız yoklamaya çalışmuşlardı. 

Tüm gazetelerin yaptıkları araştırmalar aynı sonucu verdi ve hemen tümünde Cunta'nın has partisi MDP son sırada yer aldı. Hatta kimi gazetelere göre yüzde 10 barajını aşması bile tehlikeye girdi. 
Araştirmaların yayınlanması üzerine telaşlanan Cunta, ilkin Günaydın ve Tan gazetelerini kapattı. Ancak Milliyet ve Hürriyet de aynı sonuçlara varmaya başlayınca bu tür araştırmaların tümü yasaklandı. 


tahrikine bağlayıp çözüm olarak sadece 


polisiye önlemler, baskı önlemleri öner-` 


Pi dil İİ a seçimleri sonucunda kurulacak parlamentonun göstermelik olacağını, halk 


atins İDİ: Sk ii ein, ininde a Si seçmen kampanyasını “Cinta partilerinin üçüne de vur” sloganıyla yürütüyor. 


de oy kullanacak 


6 Kasım seçim sirkinden seçme saçmalar 


Horozlar karakolluk oldu 


MDP'nin seçim arabalarının üzerine monte ettiği büyük horozlar, cuntadan çok cuntacı Kütahya Emniyet Müdürü tarafından, seçim propaganda yasaklarına aykın oldukları gerekçesiyle tutuklanıp Emniyet Amirliği'- ne götürüldüler. MDP horozları, ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra serbest bırakıldılar. 


Seçim kampanyasının ekonomiye etkileri 


6 Kasım seçimlerinin Türkiye ekonomisine iki önemli 
katkısı olduğundan söz ediliyor. Anavatan Partisi'nin toplantılarında bal yene yene bal tüketimi iki misli artmiş, öte yandan MDP'ye nisbet olsun diye horoz yene yene de horoz neslinde belirgin bir azalma olmuş. 


«Ve Sunalp yeni mizah 


şaheserlerini yaratmaya devam ediyor 


yam T; ne solcuyum, çoğunlukla Atatürkçü- 


“Kimse venim ablak surauma ip da aldanmasın. 
Bal gibi akıllıyım. Hem de istihbaratçıyım.” 

“Sadist değilim ama genel affa kesinlikle karşıyım. MW “Ben muhalefet olamam, bunu hissetseydim parti kurmazdım.” 


“Partimiz 21 gün içinde kuruldu. Bu bir dünya rekorudur. Bu kimsenin harcı değildir.” 

“Ben dürüstlüğü tercih ediyorum ama teşkilatım fazla dürüst olmamdan yakınıyor.” 


Seçim kampanyasının 


en önemli tartışması 


(Tek perdelik seçim komedisi) Başrollerde: Turgut ÖZAL, Necdet CALP 


6 Kasım seçimlerine yakışır “ciddiyet"teki bir 
konu, seçim öncesi dönemin enönemli tartışması durumunda. Bu önemli tartışmanın TV'deki liderler açık oturumundaki bir bölümünü aşağı- ya aktarıyoruz: 

Calp: Köprüyü kime satacaklar...Türkiye'deki üst düzeydeki gelirli insanlar alacak. Satamazzsssınızzz efendim!.. 

Özal: Satarız, hem de çok iyi, bal gibi satarız, alan da çıkar. 

Calp: Satamazsınız beyefendi, satamazsınız. 
Özal: Satarız, satarız, gayet rahatlıkla satarız. 
Calp: Kaç yıllık gelire satıyorsunuz? Ilanihaye mi? 

Özal: Ilanihaye... 

Calp: O fiyata mı, hadi efendim, güldürme beni! 


“Bana sarılanların heyecandan titrediklerini hissediyorum.” 

“Bir yabancı dergi benim için “parlak şahsiyeti yok" diyor. Oysa ben silahlı kuvvetlerdeki en parlak şahsiyetlerden biriyim.” 

“Olmaz, bu kadar da olmaz. Baktım bir fotoğrafım- da dişlerimin rengini bile değiştirmişler. Yeşil çıkmiş bembeyaz dişlerim. Olacak iş mi?” 

“Asık suratlı diyorlar. Nasıl güleyim efendim, insan konuşurken gülemez ki. Düşünürken gülemez ki. Komik bir şey söyleyin de güleyim, ya da gıdıklayın.” 


Turgut Sunalp'ten politika bilimine katkı 


Bir süre önce “Sandalyeli politika” dönemini açtığı ilan eden ve bunu “sandalye üzerine çıkarak konuşma yoluyla etkili olma” biçiminde ifade eden MDP Genel Başkanı'nın yeni buluşu “Parmak atlatma” yöntemi. Izmir mitinginde sadece 5 bin kişinin bulunduğunu yazan gazetecilere kızan Sunalp, mitingde 30 bin kişi olduğunu iddia etti. Nasıl hesapladığı sorulduğun- da da, yeni buluş ve katkısını şöyle açıkladı: “Ben askerim, parmak atlatma usulüyle hesapladım. 
Saymasını bilirim. Hem de istihbaratçıyım.” 


Bu da Turgut Özal'dan 


“Gel canım işçim. Sana kazık atacağıma, gel kâr eden köprü gelirini satayım!” 
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Gölcük Sıkıyönetim Mahkemesi, faşizmin hukuk kavrayışına katkıda bulundu yaz item İLLA fr idam Sm önle Damar vereli gibi İlan yelek tat Jai alzaba t des 


“Geçersiz oy” propagandası . ° e grace H6 dereka Beki Beş genç idam edilecek ve işte 


gerekçe: “Varlıkları ile mum maya | yoklukları arasında fark yoktur” 


Yüksel, Celal Karaca, Ahmet Kızılkaya, Talat Özmen, Mustafa Bilen, Irfan 


aes rm ei sein PEOR AA gemi Gölcük Askeri Mahkemesi'nin THKP/C Kurtuluş örgütü üye- ları arasında ülke çıkarları yönünden bir farkın bulunmaması 

Öle yandan Kenan Evren de 21 Ekim günü Manisa'da yaptığı konuşmada leri Ihsan Zafer, Cengiz Özkan, Abdullah Vehbi Paksoy ve gibi nedenlerle TCK'nun 59. maddesinin tatbikine yer olma-TKP'nin Sesi ve Bizim Radyo'yu kastederek aynı konuya değinmiş ve şöyle Mustafa Yeşim haklarında bundan bir süre önce verdiği idam dığına...” 
a: pg sie e h o Doto ti bizimle ay imi . cezalarının gerekçesi açıklandı. Sanıklara verilen idam cezasının Š 

omi s K pai rk'ün zamanından mevcauur, Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca hafifletilmesini te yandan Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 

Onlar şimdi Istanbul ve bir çok şehrimizde kapılardan kağıtlar atmaya baş- reddeden mahkeme kararının gerekçesinde şöyle dendi: eren Si Aa olan yz Dev-Yol pis da ladılar. Bu kağıtların üzerinde Türkiye Komünist Partisi'nin amblemi var. “Bu anda dahi olsun serbest bırakılmaları halinde daha ağır O sonuçlandı. 57 sanıklı davada mahkeme bir kişiyi idam, dört Halka seçimlerde geçersiz oy kullanma şeklinde propaganda yapıyorlar. cürümleri işleyecek yaradılışta olmaları, fikirlerinden yararlami- © kişiyi ömür boyu hapis ve 16 kişiyi de 2-19 yıl arasında ağır masının mümkün olamayacağı, dolayısıyla varlıkları ile yokluk- hapis cezalarına çarptırdı. 


ei Tırmıl EE 


Altı çizilecek haberler 


Kimi haberler vardır. Kısadır. Gös- 


Seçimlerde geçersiz oy kullanılması yolunda propaganda yaptıklan ve TKP üyesi oldukları iddiasıyla Manisa ve Izmir'de toplam 26 kişi tutuklandı. Manisa'da tutuklananların isimleri şöyle: Mehmet Günaydın, Mehmet Kabaş, Mehmet Ishak Eken, Mustafa Üçtepeler, Mustafa Tümer, Nedim Selçukoğlu, 


Barış Komitesi davası 14 Kasım'da karara bağlanacak 


Paris Barosu: “Bu davaya dava demek için bin tanık gerek” 


sayıları parmakla sayılacak kadar az 


makamı olarak görevimizi yapmamız a li lim e a 


© 27 Kasım günü yapılan son duruşmada avukatlar kendilerine savaş hali hükümlerinin uygulanması nedeniyle topluca mahkeme salonunu terkettiler 


Istanlgul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yaklaşık birbuçuk yıldır devam eden Türkiye Barış Komitesi davası karar için 14 Kasım tarihine ertelendi. Barış Komitesi davası- nın son duruşmasında, savunma avukatlarının davaya ilişkin tahkikatın yeniden ele alınması ve genişletilmesi istemini reddeden mahkeme heyeti, ayrıca Barış Komitesi yöneticilerinin yanısıra avukatlar için de savaş hali hükümlerinin uygulanması kararını verdi. 

Avukatlar “Bu şartlar altında savunma 


terişsizdir ve ilk bakışta hiç de çarpıcı değildir. Gazeteye konduğunda öteki haberlerin yanında yok olmasa bile erir gider. 

Belki yanılıyoruz, ama öyle olmasından korktuğumuz üç haberi yazıişleri masasından çekip aldık. Bu sa- yı için yazmayı düşündüğümüz ve hattayanısınakadarınıda yazdığımız Tırmık'ı da daktilodan çekip aldık. 
Kağıdı yırttık. Yenisini taktık ve “altı çizilmesi gereken” üç haberi sizlere aktarmak için daktiloya yumulduk. 


~ Nedir şu altı çizilesi haberler? 
diyeniniz vardır. Acaba Batı Avrupa'da milyonlarca insanın et, kemik ve sinirden örülmüş bede! 


Kürt devrimcilerinden biri de Zana'ydı. Onun kişiliğinde bir özgürlük savaşçısını, milliyetçiliğin tuzaklanna pek kapılmayan bir Kürt dev-. 
rimcisini tanıdık ve onurlandık. 

Diyarbakır kentinin “halkın oylarıyla seçilmiş” belediye başkanı olduğunda, “Bir Kürt'ün, Kürtlerin oylarıyla bir büyük kentte seçim kazanmış olması”ndan ürken Babıali kalem erbabının arasında, seçimi sanki biz kazanmışcasına gönenmiş Diyarbakır Belediye Başkanı kendimiz olmuşcasına, “Kürtkorkusu"na kapılmış Babiali kalem esnafına “hava” basmıştık. 


Mehdi Zana, Diyarbakir Cunta Mahkemesi tarafından 24 yıl ağır hapse mahkum edildi. En ağır işken- 


makamı olarak görevimizi yapmamız mümkün değildir” diyerek mahkeme salonunu terketmelerinden sonra, Barış Derneği yöneticilerinin “son sözleri” konusunda mehil isteklerini de reddeden mahkeme, davayı karar için 14 Ekim'e bıraktı. Duruşmada söz alan Reha Isvan, “Savunma hakkımızın çok önemli bir par- 


Türkiye Barış Komitesi 
Başkanı Mahmut Dikerdem 


Dikerdem 
Nobel Barış 
Ödülü'ne aday gösterildi 


İngiltere'nin en büyük barış ör- 


gütü Campalgn for Nuclear Disarmament'in (CND) Genel Sekreteri rahip Bruce Kent, Türkiye Barış Komitesi Genel Başkanı Mahmut Dikerdem'i 1984 Nobel Barış ödülüne aday gösterdi. 

CDN Genel Sekreteri rahip Bruce Kent, Ingiltere'de yayınlanan "The Times gazetesine bir mektup göndererek, 1983 Nobel Barış Ödülü'nün Lech Wallesa'ya verilmesinden sonra, 1984 Barış Ödülü“ nün de Türkiye Barış Komitesi Başkanı Mahmut Dikerdem'e verilmesinin gerektiğini söyledi. Bruce Kent, Mahmut Dikerdem'in uzun süre tutuklu bulunduğuna ve kanser hastası olduğuna dikkati çekerek, yaptığı önerinin gerçekleşmesi halinde “Batı'da İnsanların Lech Wallesa'yı bu kadar iyi tanırlarken saygın bir diplomat olan Dikerdem'- in başına gelenler hakkında bu kadar az haberdar olmalarının” yarattığı çelişkinin de ortadan kalkacağını söyledi. 


Türkiye Barış Kömitesi yöneticileri cunta mahkemesi karşısında... 


çası olan son söz söyleme hakkım elimden alınmıştır” dedi. 

Öte yandan Paris Barosu'nun $ Ekim günü düzenlediği ve Türkiye Barış Komitesi genel sekreteri Enis Coşkun'un ve Mahmut Dikerdem'in yurtdışında bulunan oğlu Mehmet Ali Dikerdem'in de 


katıldıkları basın toplanlısında paris Barosu başkanı De Granrut, “Bo davaya dava demek için bin tanık gerek. Böyle saçma bir davanın uygarlığımıza leke sürmesi ve tarihin 40 yıl sonra Türkiye'de tekrarlanmaması için elimizdeki tüm ulusal ve uluslararası yetkileri kullanacağız” dedi 


Ilhami Aras'ın ağır işkence altında olduğu açıklandı 


Kurtuluş hareketinin önderlerinden Ilhami Aras'ın Ekim ayı başında Istanbul'da yakalandığı ve bugüne kadar kendisinden hiç bir haber alınmadığı açıklandı. Yakınları- nın sıkıyönetim komutanlığına ve emniyet müdürlüğüne yaplıklan başvurularda da bugüne kadar hiç bir sonuç alınamamıştır ve Aras'ın gördüğü ağır işkenceler sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceğinden endişe edilmektedir. 

Kurtuluş taraflarlarınca Wuppertal'da yapılan açıklamada, “Bütün ilerici ve demokrat örgüt ve kişilerin, Ilhami Aras'a yapılan İşkenceye son verilmesi ve hakkında 


açıklama yapılması derilmesini istiyoruz” denildi. 


için Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na protesto telgrafı gön. 


Öte yandan Ankara Sıkıyönetim Savcılığı, 16 sanıklı yeni bir “Kurtuluş” davası "daha açtı. Görülmekte olan davada, 16 kişiden #'ünün idam ve geri kalan 12'sinin de 3-15 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. 


UPI Ajansı'nın Türkiye muhabiri İsmet İmset için soruşturma açıldı 


Kapitalist dünyanın en büyük iki uluslararası haber ajanslarından biri olan United Press International'ın (UPI) Türkiye muhabiri Ismet Imset hakkında, “UPT'ye Türkiye'de insan haklarının çiğnendiği yolunda haberler gönderdiği” gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldı. 

UPI'nin 24 yaşındaki Türkiye muhabiri Ismet Imset, geçtiğimiz Haziran ayında UPT'nin Londra'da yapılacak bir toplansına katılmak üzere pasaport için Türk 


makamlarına başvurduğunda Ankara'da gözaltına alınmış ve kendisine işkence yapılmıştı. Bunun üzerine ABD Kongresi'nden bir grup pârlamenter, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ'a başvurarak Imset'in yurtdışına çıkışının niye engellendiğini sormuşlar, Büyükelçi de, "in yurt dışına çıkışının engellenmediğini, durumla ilgileneceğini” bildirmiş ama yapılan girişimlerden bir sonuç çıkmamıştı. 


Savaş Yolu Dergisi Yazıişleri Müdürü 7.5 yıl hapse mahkum edildi 


Savaş Yolu Gazetesi Yazıişleri Müdürü Hikmet Güriş, yayın yoluyla komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı | Numarali Askeri Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarpurıldı, 

Böylece Savaş Yolu Dergisi'nin komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 yıl hapse mahkum edilen yazıişleri müdürlerinin sayısı üçe yükseldi. Dergi yazarları hakkında da toplamı yüzlerce yıla varan hapis cezaları isteniyor. 


riyle, salt bedenleriyle ABD ölüm 


roketlerine karşı koyduğu o şanh sonbahar günlerinden gelen birkaç haber mi bunlar, diye düşüneniniz vardır. 


Hayır değil. 

— Yoksa 6 Kasım günü noktalanacak olan seçim panayırından seçilmiş bir kaç haber mi? diyen varsa, yanıtımız gene aynı... 


Sözü süründürmeyelim: Fethiye Çetin'i tanır mısınız? Biz tanıyoruz. 
Ankara'dan bir yiğit kardeşimiz, bir yol arkadaşımızdır. Genceciktir ve faşistlere tutsak düşmüştür. 

Tutsak düşmüştür. Ama teslim olmamıştır. Boyun eğmemiştir. Mahkemede, hapishanede, hücrede, görüşte, tecritte, bayramda, zindanda boyun eğmemiştir faşizme, İlk günden bu yana onurlu başını dik tutmuş, ödünsüz bir devrimcinin Inadıyla direnmiştir. Çıktığı her duruşmada faşizmin zindanlarındaki zorbalığı, işkenceyi, ölümü ve haksızlıği çarpmıştır Cunta yargıçlarının suratına. Her duruşmadan sonra Fethiye Çetin cezaevinde tek kişilik, karanlık ve islak tecrit hücresine konmuş, incecik körpe bedeni faşist cellatların nalçalı postallarıyla hirpalanmiş, örselenmiştir. Hücreden çıkar çıkmaz, katılabildiği İlk duruşmada sesini gene yükseltmiştir Fethiye Çetin ve hasta ve sakat bedeniyle gene o ölüm hücrelerine tıkılacağını bile bile boyun eğmemiştir faşizme, faşizmin yargıçlanna, cellatlarına, gardiyanlarına... 


Fethiye Çetin'in daha hapse girmeden yakalandığı ve bir tür kemik erimesi biçiminde beliren ağır hastalığı her işkenceden sonra daha da *deva bulmaz” hale gelmiştir. Ama Fethiye Çetin duruşmalara çıkamıyor ve incecik bedeninden yükselen oyiğit savaşçılığını Cunta yargıçlarının suratına haykıramıyor. 

Kardeşimiz, arkadaşımız hastadır, ciddi hastadır. 


... 


Mehdi Zana'yı tanır mısınız? 
Biz biraz tanırız. 60'li yıllardan kalma bir tanışıklık bu. O dönemde, 


celerde yılgınlık göstermeyen Zana'nın suçu halkın oylarıyla Diyarbakır kentine Belediye Başkanı seçilmek, Kürt halkının önder kadroları içinde yer almak ve bilimsel sosyalizme inanmaktır. Cunta yargıçları bu suça 24 yıl değer biçmişlerdir. 
Mehdi Zana faşizmin zindanında tutsaktır ve 24 yıla hükümlüdür... 


Buca Cezaevi'nde yattınız m hiç? Biz yatmadık. Ama cezaevinde görüş günü'nün ne demek olduğunu biraz biliriz. Haftada bir gün, bir kaç dakika görülen bir sevgili, bir eş, bir yavuklu.. Yada eli öpülen bir ana ve eli öpülesi ananın buruşuk yanaklarından yuvarlanan bir dam- 


pembe elleri, ana sütü kokan dudaklaridir... 


Buca Cezaevi'nde faşizme tutsak düşmüş yurtseverler, devrimciler, 
10 aydır (yanlış okumadınız on ay- 


gü aralığından da olsa öpemiyorlar... On aydır.. 300 gündür Buca Cezaevi'ndeki devrimciler, demokratlar, yurtseverler faşizmin anti demokratik saldırısı karşısında boyun eğmedikleri, tek tip tutuklu elbisesi- ni giymeyi kabul etmedikleri için görüş gününü yaşamıyorlar. Avukatlarıyla da görüşemiyorlar, Allelerin- den mektup almaları yasak. Mektup yazmaları da... 


Bu haberleri yazıişleri masasından çekip aldık: Tırmik'a koyduk. 
Altlarını çizmeye gerek duyduk. Kanımızca altı çizilèsi haberlerdir bunlar. Bugünlerde “üstünün çiziimesini istemeyen herkes böyle “altı çizilesi haberler”i atlamamalı... 

Sicak sonbaharda, Batı Avrupa Başkentlerinin alanlarını dolduran Insan selleri arasında bu haberlerle ügilenecek, bu haberleri iletmemiz gereken çok sayıda namuslu Insan olsa gerek... 

Yani... Yani şimdi sıra sizde... 
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Bedelli askerlik Batı Avrupa'daki askerlik 

çağına gelmiş Türkiyeli gençler için ateşten gömlek. Ya işyerlerini kaybedecekler ya yıllar | boyu ödeyemeyecekleri borç yükünün altına ; girecekler...Arkadaşımız HÜSEYIN MURAT l DÖRTYOL röportajında konuya ışık tutuyor 


Bedelli askerlik çağında dört 


oğlunuz olsaydı ne yapardınız? 


Cuma akşamı Mainz'da Türkiyelilerin yoğun oturduğu Goethesirasse'deyiz. 
Emin Bakır izinden dönmüş, Dört oğlu, bir kızı, gelini, torunu, üç de biz, onbir kişi bir odadayız. Söz dönüp dolaşıp bedelli askerliğe geliyor. Nasıl gelmesin? 
Dört oğlan. Dördü de askerlik çağında, Para demek bu. Hem de yüzbinlerce Mark. “Emin amca, işin iş” diye giriyoru? söze, “Dört çocuk. Yirmişer binden yüz yapar, Yirmibinin faizi 7 bin. Dört kere 7, 28 bin daha, etti sana 128 bin Mark. 


„>s 
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Isie Emin Bakır'ın dört oğlu. Dördü de askerlik çağında. Bedel ödeseler toplamı150 bin Mark yapar. Tam bir servet, 


t3 
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Hiru Wii 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lerin birliğini sağlamalıyız. Eğer bizler birliği gerçekleştirir, yeni yeni eylem türleriyle istemlerimizi Türkiye'deki hükümete iletirsek, önerimizi kabul etmeseler bile geri adım atacaklardır. 

“Öyle” diye onaylıyoruz içimizden. 
Ikinci sıradaki Satılmış'a soru yöneltme- ye başlamadan önce “Hem” diye düşünüyoruz, “ne de güzel bir olanak eylem birliği için”, Satılmış 21'inde, Iki yıldır çalışıyor, Amerikan fabrikasında tank tamirediyor. Görüşlerini soruyoruz. Onun 


sında yığınla sorun yüklenmiş, bunalımın içine itilmiş gence, Sıra Zeynel'de, Biliyor soru sırasının ona geldiğini. O da onaltısında. MBSE kurslarına gidiyor. 
Haydar'la ikizler, Sorularımız aynı, Yanıtlamak çok güç. Iş bulabilecek mi? 
Yarın onu ne bekliyor? 

Musa giriyor araya; 

- Bir de bu paraların nereye gittiğini açıklamak gerek. Nereye harcanıyor bu paralar? Gençlerin geleceği için, işyerleri açmak için mi harcanıyor? Hayır. Türki- 


Sağlam hesap 150 bin Mark, da vakti gelmiş. ye'deki yetkililerin açıklamalarından öğ-Yanıt şakacı: - Ne diyeyim. Biz gençlerin sorunları, o reniyoruz. Bu paralar doğrudan savun- 
-= Çalışsınlar, yapsınlar. bunalımları öyle çok ki, Askerlik sorunu, ma bakanlığının bütçesine aktarılıyor, — Iş bulamazlarsa? onun getirdiği bunalım en önde gelen- Türkiye Postası'nda okudum. Bugüne - Gitsin iki yıl yapsınlar. lerinden. Bir çok arkadaşım var, işsiz. dek yatırılan paraların tutarı 107 milyon — Ondan sonra? Nasıl öderler bu kadar parayı? O vurur, o Markı geçmiş. Bu milyonlar işyerleri 


- Ne sıkıştırıp duruyorsun beni be kardeşim? Ne yapayım ben? Elden ne gelir? 
Bilmiyorum işte... Bilmiyorum, bilmiyorum. 

Bizim de soracak bir şeyimiz kulmıyor. 


Ama konuyu derinleştirmekten yanayız. 
Ne - 


öbürü vurur. Federal hükümet de bir yasa çıkarttı, evlenirsin, hanımını yanına alamazsın...Bizi canımızdan bezdiriyorlar... 
— Sen ne düşünüyorsun? Senin için bu bedeli ödemek kolay olacak mı? 
Örneğimi Mi 


için, geleceğimiz için, ulusal bağımsızlığımız için harcansa... Yok, topa, tanka, uçağa...Topa, tanka; yani gene biz işçilere çevrilecek, bizi öldürecek silahlara. 
Şimdilerde olduğu gibi: Tariş direnişin- de gördüğümüz gibi... 


ir şeyimiz kalmıyor. 
Ama konuyu derinleştirmekten yanayız, En büyükleri Musa'ya soruyoruz. 27 yaşında, evli, iki çocuk babası Musa. Amerikan firmasında çalışıyor. 

— En geç kaç yıl sonra askere gideceksin? 

- En geç iki yıl sonra gitmem gerek. 

— Peki. Iki yıl sonra 20 bin Markı haar edebilecek misin? i 

Acı bir gülüşle yanıtlıyor: 

- Zaten 15 bin Mark kredi borcum var. 
Bu borcu bile iki yıl içinde bitiremem. 

— Kaç Mark maaş alıyorsun Musa? 

- 1400 Mark. 

— Hanım çalışıyor mu? 

» Çalışıyor. 

~ Ne kadar aliyor? 

~ 800 filan... 

~ Aylık masrafın ne kadar? 

— Ev kirası, yiyecek vs, 1500 Mark kredi, araba, telefon 2500 Mark. Yani her ay yüz, ikiyüz içerdeyiz. 

Musa önce 15 bin Mark krediyi ödemek zorunda. Tabii eğer işyerini elinden almazlarsa, Şimdilerde işyerini kaybetmemek de öyle zor ki. O zamana dek askerlik çağı gelip geçecek. Haydi gene bankaya. Eğer kefil bulunursa, bankaya “evet“ dedirtebilirse ki, hepsi bugünün koşullarında öylesine zor. 20 bin Mark kredi çekecek, faiziyle 27 bin. 


Emin amca söze giriyor: 

- Bütün istikbalini kurtaracak parayı buraya yatırıyor. 

Musa devamla: 

-~ Zaten bizler buraya gelirken işsizdik. 
Yani Türkiye'de geçimimizi sağlayamadığımız için buraya geldik. Maalesef burada da durum açık...Iş olanağı, para biriktirme olanağı yok. Hele son zamanlarda işsizlik belimizi büküyor. Işsizlik nedeniyle biz çalışanların da durmadan ücretlerini düşürüyorlar. Bizleri özellikle düşük ücretli yerlerde çalıştırıyorlar. 
Askerlik bedelini ödemeye çalışırsak eğer, bizim için en az sekiz yıl demektir. Türkiye'ye dönsek...Zaten Türkiye'- nin durumu belli, Işsizlik milyonlarla sayılıyor. Işimiz olsaydı buralara gelmezdik 

— Peki bu çalıştığın işyerinde beş-altı yıl çalışacağına dair güvencen var m? 

— Orası hiç kesin değil. Şimdiden söylentiler dolaşıyor personel kısıtlamasına gidilecek diye. 

— Musa, sen Mainz'daki Türkiyeli işşilerin yığın örgütü MTID'in başkanısın. 
Hem kendin, hem de temsil ettiğin kişiler adına bu konudaki önerin ne? 

— 1980 öncesindeki hükümet bu yasayı 


çıkarttı, Cunta geldikten sonra 10 bin Mark olan bedel iki Katına çıktı, Türkiye'nin dövize gereksinimi var, Iki aylık temel eğitimle gençler askerlik görevini yapmış oluyor. Diğer onaltı ay için bedel ödeniyor, Ozaman şöyle bir soru sormak gerek. Türkiye'de askerlik 18 ay. Eğer iki aylık eğitim yetiyorsa, geri kalan 16 ayı Türkiye'deki bir işçinin ri ücreti üzerinden ödeyemez miyiz? Örneğin, Türkiye'de bir işçinin asgari ücreti 11 bin lira, hadi biz bunu 20 bin liraya çıkartalım. 
16 ay, 20 binden hesapla, 3 bin Markı 
bulmuyor. Bu demektir ki, 3 bin Mark ve iki aylık temel eğitim yetiyor. 3 bin Markın dışındaki 17 bin Mark amansızca bir sömürüdür. Hem de bizlerin geleceğini karartma pahasına bir sömürü. 

— O zaman yani bu önerin kabul edilse gençler İçin bir yıkım olmaz askerlik. 


- Elbette... Üç bin Mark yıkım olmaz. 
Ama bu 20 bin Markı da 30-35 bin olarak hesaplamak gerek. Yıkım ki, hem ne yıkım. Zaten Federal Almanya'da biz gençlerin yarısı işsiz, çalışanlar ancak karınlarını doyurabilecek kadar ücret ahyor. Bu gençlerden yeni evlenenler, evlenecekler, ev-bark kuracaklar var. Tüm bunlar binlerle sayılan parayla olacak şeyler, Gençlerin çoğu ne yapacağını bilmez bir durumda, Bunalım içinde, 

— Bu öneriyi kabul ettirmek için ne yapmalı? 

- Başta demokratik örgütler, gençler askerliğin içyüzünü analara, babalara gençlere iyice anlatmalıdırlar...Anlatmaliyız. Tek tek sesler çıkartmakla değil... 
Geniş çapta yığınsal eylemler yaparak, yığınsal sesler çıkartarak önerilerimizi kabul ettirebiliriz. Bu konuda tüm genç- 


= Sen ne düşünüyorsun? Senin için bu bedeli ödemek kolay olacak mı? 

-Örneğinbenimaçımdan... Çalıştığım halde bu bedeli ödeyebilmem imkansız. 

— Işsizlerle bu konuda hiç konuşuyor musun? Düşünceleri ne? 

~ Düşünmek bile istemiyorlar. Korkulu bir düş gibi. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. 

— Ne yapmanız gerek? 

- Çok uğraşıp sesimizi sağır kulaklara duyurmamız gerek. 

Haydar üçüncü sı . 16'smda. Meslek okuluna gidiyor, Ihtiyarlamış gibi, Bakışları yere çakılı konuşmuyor hiç, 

— Haydar, sen üçüncü sıradasın, sen ne diyorsun? 

“Bilmiyorum” diye yanıtlıyor cılız bir sesle, 

— Haydar, dört yıl sonrasını hiç düşündün mü? Yani 20 yaşında olacaksın. Evlenme çağın gelmiş. Askerlik kapıya dayanmış. Tüm bunları düşündüğün oluyor mu hiç? Düşününce ne hissediyorsun? 

— Sorma abi, düşünmemek daha iyi, 

Söyleyecek sözümüz kalmıyor, onaltı- 


Bakır ailesi bir arada: Bir ana, bir baba ve aslan gibi dört delikanlı 


Şimdilerde olduğu gibi. Tariş direnişin- de gördüğümüz gibi... syy 


Son sözü yine Eminamcaya veriyoruz. 
Bu akşam sohbetini fazla uzatmamak gerek. Yann erkenden işimiz var. Çocuklarımızın korkusuz, barış içinde yaşaması için, Federal Almanya'ya yerleştirilecek roketlere karşı yaşam için yarın erkenden milyonların içinde yerimizi almamız gerek. 

~ Türkiye'ye gitsinler, 2 yıl yapsınlar, diyor gene Emin amca. 

— Sonra? diye yineliyoruz sorumuzu, 

— Gurbet ellerde yıllarını yitirmişsin. 
Dört erkek bir kız yetiştirmişsin. Yok mu baba olarak, yurttaş olarak bir isteğin? 

Gülüyor: 

- Evren Elmadağı'nda konuşuyordu, ben de oradaydım. Bir kadın bağırdı “Paşam İş istiyorum, açım” diye. “vereceğiz, vereceğiz” diye yanıtladi. Vereceklermiş. Tanktan tüfekten arta para kalır- sa verir. Ben bunlardan ne isteyeceğim bre oğul. 

Evet, ne istenirdi bu eli kanlı uşaklar- dan? 


20 bin marka 
kutsal görev! 


Leyleğim kuşa döndü yolum yokuşa döndü 
Evren çıktı koltuğa 
Askerlik Mark'a döndü 


Satılmış gurbetteyiz 
Raus'larla dildeyiz 
Çocukken unutulduk 
Şimdi Mark'a askeriz 


işim yok, pişmez aşım 
Yıkılır evim barkım 
Paralı askerlikle 
*Ami”den nedir farkım 


Mark'lar fazla tatlıdır 

Bu ticaret farklıdır 

Bu nasıl kutsal görev? 
“Mark Mark” diye satılır! 


Bıktım gayrı gurbette 
Mark nerde delik cepte? 
Paralı asker ol da 

ki ay NATO'yu bekle 


Weinheim Türkiye 
Postası görevlisi 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


Neo-faşistlerin Türkiyelilere alt kahve duvarına çizdikleri Nazi işaretlerini yerli ve yabancılar birlikte siliyorlar 


Kaiserslautern'de neo- faşistlere karşı yerli-yabancı işbirliği güçleniyor 


Kaiserslautem'de neo-faşistlerin yabancılara karşı saldınları artıyor. Geçen yıl bir Türkiyeli ailenin evinde dört kişiyi yaralayan neo-faşistler, Goldener Stem adında Türkiyelilere ait bir kahveye son birey içinde üç kez saldırdılar, 

Birincisinde 200 kişilik bir grup halinde lokale saldırarak kapı ve camları kır. 
dilar. Lokal sahibinin polise yaptığı şikayete rağmen polis hiç bir önlem almadı» ğı gibi, “bu sizin sorununuzdur” dedi. 


Avusturyatelevizyonunda 


Ikinci saldırıda ise neo-faşistler Adil Yurtsever adlı 24 yaşındaki bir genci ağır yaraladılar. Yurtsever 20 gün bitkisel hayat yaşadı. 

Irkçıların bu saldırıları ve Federal Almanya'da artan yabancı düşmanlığına karşı Kaiserslautern'de, içinde CDU dişinda- ki partilerin, sendikaların, Kaiserslautem Işçi Birliği'nin, din adamlarının yer aldığı bir Dostluk Girişimi kuruldu. Girişim, Federal Almanya'daki “Yabancılar Haftası” dolayısıyla geçtiğimiz ay Kaiserslautern’de de bir dizi etkinlikte bulundu. 
Haftanın doruk noktasını 300 kişinin katıldığı “Halklar Için Barış” Gecesi oluşturdu. Gecenin sonuna doğru salona, Golde- 


= imkeiva?delçi . © ( ner Sler'e yeni bir saldın olduğu haberi “pu 


yanışmanın gösterisi olarak SPD, FDP ve Yeşiller'den milletvekilleri, lokalin duvarlarına çizilmiş gamalı haçların Üzerlerini boyadılar. 

Dostluk Girişimi daha sonra yayınladı. 
É bildiriler ve yaptığı basın toplantısıyla neo-faşistlerin saldırısını ve polisin konuya ilişkin tutumunu şiddetle protesto ettiler. Olay günü tesadüfen oradan geçmek- te olan Türkiyeliler, saldırıdan haberi olan polis arabasının lokalin önünde durmayarak geçtiğini ve dolayısıyla bilerek geç müdahale ettiğini bildirdiler. Hazırlanan polis raporunda ise “bir kaç Punk'un” saldırı» yı yaptığı yer aldı, Gerçekte kendileri de neo-faşistlerin (o saldınlarına uğrayan 


“punk” adlı grubun neo-faşist örgütlerle EROE Y, 
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Otomasyon 1985'de uygulamaya konacak 


OPEL'de robotlar 12 bin işyerini daha yutacak 


Bürün gelişmiş kapitalist ülkelerde olduğu gibi Federal Almanya'da daotomasyon yüzünden fabrikalardan işçi çıkarmaları sürüyor, Bu işçi çıkarmalarından en önce etkilenenler yabancı işçiler, özellikle de yabancıların çoğunluğunu oluşturan Türkiyeliler oluyor. 

Yerel basında geniş şekildeyeralan bir haberegöre 
1985 yılına kadar Opel- 
GM, tüm işletmelerinde 
12 bin işçisine çıkış verecek. 7 bin işçi yalnız Rüsselshelm'daki fabrikadan çıkanlacak. İşten çikarmaların nedeni işyeri temsilcilerinin yaptıkları açıklamaya göre: otomasyon. 7 binin üzerinde Türkiyeli işçinin çalıştığı 
Opel fabrikası daha önceki yıllar da çeşitli kereler otomasyon sonucu binlerce işçisine çıkış vermişti. 


Belçika'da yabancı düşmanlığı özellikle Türkiye'lilere yöneliyor 


Tüm Batı Avrupa'da olduğu gibi son yıllarda Belçika'da da bilinçli bir şekilde hükümet çevrelerince körüklenen yabancı düşmanlığı giderek saldırılara dönüştü, 

Belçika'da bulunan faşist örgüt VMO şimdiye dek birçok saldırı eylemi gerçekleştirdi. Anvers'te iki camiyi yakmak istediler, iki Türk kahvesini kurşun yağmuruna tuttular, Bu saldırıda bir yurttaşımız ağır yaraladılar, Gent- te geçen yıl Türk kahvelerine silahlı saldırıda bulunan faşistler, sokak ortasında Veli Kahraman'ı vurdular, Bu vatandaşımız felç oldu. r 

Son günlerde Brüksel'de de bu gibi olaylara rastlanıyor. Örneğin 17 Ekim günü Anvers Caddesinde bulunan bir Türk Futbol kulübü lokaline yapılan saldırının VMO taraftarları tarafından yapıldığı söylentileri yoğunluk kazanıyor. Gece saat 02 sıralarında beyaz bir arabadan içeriye bir el ateş edenler yakalanmadan kaçmayı başardılar, Ancak olay yerinde yaralanma vs. olmadı. 

19 Ekim günü yine Brüksel'in Laeken semtinde Belçikalı bir grup faşist, 
Türkiyeli bir genci döverek komaya soktular. Olaydan hemen sonra 5-6 araterisi vanan fasisiler polis 


Türkiye'deki - seçimler tartışıldı 


74 Ekim Pazartesi günü Avusturya televizyonunda “Boğaz'da Hasta Bir Demokrasi” adlı bir program yayınlandı. Ulrike Möhring tarafından hazırlanan bu belgeselde, diktatörlerin demokrasiye geçme niyetlerinin olmadığı, parlamentonun 6 Kasım'da generallerin kurdurttuğu partilerin, generallerin kuklası milletvekilleriyle dolacağı belirtildi. Kendilerine “Demokrasi istiyor musunuz? Nasıl bir demokrasi istiyorsunuz?” sorulari sorulan çeşitli kişiler çeşitli yanıtlar verdiler. Boğaz'daki yalısından Rahmi Koç bu vesileyle yabancı sermayeyi bir kez daha davet ederken, esnaflarda korku ve tereddüt gözleniyordu. Aydınlar ve köylüler ise sorunlarını daha açık ortaya koydular. 

Programın en büyük olumsuzluğu İşçi önderleri ve sendikacıların programda hiç yer almamalarıydı. Demirel, Ecevit ve Nadir Nadi ise baskıları gerekçe göstererek sorulara cevap vermediler. Programda, cuntanın zenginlerin dostu olduğu belirtilirken, komünistikle suçlanan Barış Derneği yöneticileri ve diğer mahkemele- 


re, toplumun en geniş katmanlarına uy» 


gulanan baskı ve teröre, gitgide artan $0- venizme ilişkin haberler aktarıldı, Ne yazık ki işçi ve halk muhalefetinin gerçek önderlerine bu programda yer verilmemişti. 


Hollanda’da iş yavaşlatma eylemi sürüyor 


17 Ekim Pazartesi sabahı başlayan ve 
tüm Hollanda'yı saran demiryollarında iş yavaşlatma eylemi, hayat felce uğrattı. 
Aynca ülkenin büyük bir kısmında şehirlerarası otobüs şirketlerinde çalışan şöförler de dayanışma amacıyla eyleme katlinca, tren ve otobüs trafiği tam bir kaosa döndü. 

Bu eylem, gerici hükümetin yaptığı tüm 


memur ve sosyal yardım ödeneği alanla- 


rı kapsayan kısıtlamaları protesto amacıyla düzenlendi. Hükümet kötü durumda olan ekonomik durumu kurtarmak, işyerlerini güvence altına almak, sözde yeni iş yaratmak istediğini belirtirken işçinin, emekçinin cebinden çalınan paralar silahlanmaya yatırılıyor. 


ner Stem'e yeni bir sa y ber gelince, geceye katılanlar hep birlikte lokale gittiler. Yabancı hemşehrileriyle da- 


hi olmadığı gibi, poli tavrı neo-faşistleri yüreklendirici oldu. 


Sendikalar, barış ve silahsızlanma 


54 milyon insanın ölümü, 90 milyonun 
yaralanması, 28 milyon insanın sakat kalması ve Avrupa'nın üçte birinin yerle bir olmasıyla sonuçlanan Ikinci Dünya Savaşı, aynı zamanda “soğuk savaş"ın da başlangıcıdır. 


Barışın kalıcı olması, dünya halklarının sosyal sistem farklılıklarına rağmen bariş İçinde yanyana yaşayabilecekleri tezi, savaşların bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömülmesi istemi ve *savaşa hayır” belgileri, daha o zamanlar sendikal ilkelerin başında yer almaktaydı. 


Birlik sendikamız DGB'nin 1949 yılında Münih'te yapılan savaş sonrasi Kuruluş kongresi, yukandaki istemler doğrultusunda alınan kararlarla doludur. Daha önceye gidecek olursak, 1914'lerde, zamanın Almanya'sının silahlanma katarlarına İlk baş kaldıran, bunun için yer yer grevlere giren Alman İşçi sınıfı ve onların sendikalarının eylemleri bugün de hatırlardadır. 


O zamandan bu yana çok şeyler değişti, Barışçı güçler gelişti, ağırlık kazandı. Değişmeyen işçilerin, emekçilerin ve onların sendikalarının barış yolundaki kararlı tutumlarıydı. 


Bunların yanısıra, silah üretimi, tekniği ve silahların kitlesel yokedici gücü de büyük boyutlara ulaştı. Silahlanma” dan büyük kârlar vuranlar sürtüşmele- 
.ri körüklüyor ve yer yer olayların çık- 


masına etkili olabiliyorlar. Bunlar çokuluslu silah tekelleridir, ölüm ticareti yapenlardır. Bunların hepsinin isimleri belli, suratları açıktır. 


Herşeye rağmen dünya halklarının, emeği İle geçinen tüm insanların en büyük özlemi olan barışın gerçekleştirllmesi ortamı bugün de vardır. Bu özlem günümüzde barıştan yana olan 


tüm insanların, onların sendikal örgütlerinin, partilerin, demokratik örgüt ve kuruluşların güncel görevi haline dönüştü. Bunun için de bu güçler ve dünya görüşü ne olursa olsun banştan yana tüm insanlık bugün, dünyamızın bir numara sorunu olan silahlanmaya karşı, banş için bu zamana kadar olduğundan daha yoğun bir uğraş veriyorlar. Çünkü insanlığın tek seçeneği vardır: Silahlanmaya “DUR” demek, bangi gerçekleştirmek, veya hep birlikte yok olmak. Zira yeni bir dünya savaşının yeneni veya yenileni olmayaca” ğı gün gibi ortadadır. 


Silahlanmanın durdurulması, kalıcı bir barışın sağlanması günümüzde de sendikal hareketin kopmaz bir parçasıdır. 
Sendikalarsız barış hareketi düşünülemez, çünkü sendikalar aynı zamanda barış hareketinin bir parçasıdır. 


Zira bilinmektedir ki: 

© Silahianma insanlığın toplumsal gelişmesini engellemektedir. 

© Silahlanma işyerlerimizi, kazanılmış sosyal haklarımızı ortadan kaldırmaktadır. 


Silahlanmanın ekonomik ve sosyal faturası tüm çalışanlara ödetilmektedir. 


Silahlanma savaş tehlikesini, yok olmayi her geçen gün daha da yakınlaştırmaktadır. 


Bunlara sayılmayacak kadar örnek verebiliriz. işte 20. yüzyıl Federal Almanya'sında sayıca ve kalitece yetersiz olan sosyal kuruluşlar. işte bütçe- de her yıl artan silahlanma giderlerine karşın Federal hükümetçe budanmak istenen işsizlik parası, analık izni ödentileri, Işte konut sıkıntısı. Ve işte bilim ve meslek eğitimi alanında her türlü olanaktan yoksun bırakılıp sonunda “kriminel” diye damgalanan gençlerimizin durumu, 


Bu gerçeklerden çıkarak, 9-15 Ekim 
1983 tarihleri arasında Münih'te yapilan 14. 1G-Metali Kurultayı'nın ağırlık noktalarından birini de, haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi ve işsizliğin ortadan kaldırması yanında barış ve silahsızlanma konusu oluşturdu. Kurultay öncesi üyelerce fabrikalardan şubeler kanalıyla Kurultay'a ulaştınlan 933 karar tasarısının, 100'e yakınını barış, silahsızlanma, alternatif Üretim ve bu yılın sonunda Bat Avru pa ve özellikle Federal Almanya'ya yerleştirilmesi kararlaştırılan atom başlıklı roketler oluşturmaktaydı. 


Karara bağlanan tasarılar sevindiricidir. 
Bunlardan biri, Cenevre'deki ABD-Sovyetler Birliği silahsızlanma görüşmelerinin sonuca bağlanması veya olumsuz sonuca bağlanması halinde dahi atom başlıklı roketlerin Federal Almanya'ya yerleştirilmesinin IG-Metali tarafından otomatik olarak kabul edilmeyeceği yolunda Kurultay'ın aldığı ka- 


Sendikal kuruluşların aldığı kararların 


Sayfa 8 


Duvarı basamak edinmek 


E.GÖLCÜKLÜ 


Halklar kimi evlatlarıyla övünür, kıvanır, Türkiye halkı Nazım Hikmet" le ne kadar övünse yeridir. Tıpkı Şili halkının Pablo Neruda ile, Ispanyol halkının Pablo Picasso, Federico Garcia Lorca, Luis Bunuel ile, Fransız halkının Luis Aragon ile, Alman halkının Bertold Brecht ile övünüp kıvanması gibi 

Böylesi sanatçılar yetiştiren halkların elbet hakkıdır övünç, kıvanç. 


Ama bu halkların sanatçıları için konunun bir başka yanı var mi dersiniz? Şiire başlayan, hatta şairlik alanında epeyce yol almış bir Türkiyelinin, bir Şililinin, bir ispanyolun, Fransızın, Almanın karşısın» da aşılmaz duvarlar gibi durmuyor mu Nazımlar, Nerudalar, Aragonlar, Brechtler? Sinemacılıkta kalıcı Ürünler vermek isteyen bir Ispan- yol delikanlısı sırtında Bunuel'in taşinmaz. ağırlığını duymuyor mu dersiniz? 


Yillar önce Türkiye'de» hem de şa-Irolarak ününü söke söke edinmiş- bir dostumuz yakınmıştı: 


“Daha iyi, çok daha İyi olabilirdim gibi geliyor bana, demişti, çok daha iyi olabilirdim eğer Nazim Hikmet karşımda olmasaydı. 
Şiirimi kurduğum dilin en gizli lezzetlerini, benden önce ve benden daha ustaca bulup tüketmeseydi Nazım...çok, çok daha iyi olabilirdim...” 


Haklı mudır böyle düşünenler? 


Bir başka türlü soralım: Gerçekten birar engel midir bu anıt-sanatçılar? Yeni yetişenlerin önünü kapatan birer duvar mıdırlar? 


Bir zorluk olduğu aşikar. Yıllar yı-N Türk şiirinde yaşanan ve yaşana- gelen tıkanıklıklarda Nazım Hikmet “Taktörü"nden söz etmek 


olmak demek... 


Türkiye Postası: Siz sanatçı geçmişi Federal Almanya'ya gelmeden başlamış bir yazarsınız, Göçmen işçi-sanatçı olduktan sonraki ürünlerinizde, daha çok Türkiye'- deki okuyucuya ulaştı. Bu bilinçli bir tercih mi, yoksa Federal Almanya'da bir okur kitlesi oluşmadığından doğan bir zorunluk mu? 

Savaşçı Çağımızın yazan bildiklerini yazmak zorundadır. Eğer toplumuna, toplumlara karşı, kendine karşı sorumluluk duygusu taşıyorsa öyledir. 

Uzun yıllar, yurdumun özlemini taşıdım durdum buralarda. Düşüncelerim- deki kahramanlar, yani işçiler, köylüler, daha da billurlaştı. Hk beş yıl onları yazdım durdum. Ama yazdıklarımın hepsini yayınlama olanağı bulamadım. Kendi deyimimle kimilerini mayalandırmaya bıraktım. Böylesi daha iyi! Nedeni de şu: Kimi bize has sandığım davranış, gelenek, görenek, kültür ayrılıkları, işsiz kalma korkusu, hele savaş, ölüm korkusu, acıma duygusu, kıskançlık, ataklık, korkaklık, iki yüzlülük, yalan, kumar, içki düşkünlüğü, küfür, dedikodu, kadını hep geri plana atma, hep geride görme eylemi diğer ulusların bireylerinde de varmış. Yalnız bu kadar mı? Herşeyi para gözüyle gören, milyonlarca işçi, çocukla» rrun eğitimini umursamayıp, onları, O canım çocukları asimilasyonların cana- var ağzına attılar. 

Şimdilerde de ikinci, üçüncü kuşağın kültür gereksinimi adı altında bu toplum içinde eriyip gitmeye kılıf hazırlıyorlar. 

Konularımdaki değişikliğin bir kısmı yukanda söylediklerime dayanıyor. Federal Almanya'yı başlangıçta iyi anlayamadığımdan, iyice değerlendiremediğimden yazmak. istemedim. Kimileri yazdı geçti. İçlerinde öyleleri oldu ki 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


İşçi-yazar Fethi Savaşçı sorularımızı yanıtladı 


İşçi olmak, işçilerin içinde olmak halkımın kültürünün ortasında 


kültürlerini, sanatçılarını birlikte getirdiler. Buradaki Türk toplumu kendi sanatçısını çıkaramadı. Bu henüz çok erken, bizim buradaki toplumumuzda bir durmuşluk, bir oturmuşluk yok... Bunu şu anlamda söylüyorum: Henüz buradaki Türk toplumunun kendi kültür değerlerine sahip olacak gücü yok... Öyle olunca, yeni yetişen, yetişecek olana yeni bir şey verme olanağı da yok. Kendinden öncekini bilmeyen, yazdığını hangi te- e) inni 


nalçılar var, Sizce yazınsal dallarda (roman, öykü, şiir) aym doyuruculukta sanalçılar var m? Neden? 

Savaşçı Var, var ama yalnız şiir, öykü dalında var.. Romanda yok. Roman daha çok soluk, daha çok ustalık isteyen bir dal. Bu genç kuşak öykücülerden Vehbi Bardakçı, Ali Yörük, Yavuz Aközel, ozaplardan da Levent Aktoprak, Kazım Doğan, Gütekin Emre, Özgür Savaşçı, Mehmet Bayraktar, Semra Akal'ı titizlik- 


gün geçtikçe çoğalıyor. Şimdilik pek do yurucu değil. Ama ileride olacak! Buna inanıyorum. 


Türkiye Postası— Batı Almanya'daki sanalçılar arasında sanayi üretiminde yer almış, yani hem İşçi, bem sanalçı niteliği taşıyan geliba tek yazarsınız. Bunun sanatınız üstündeki etkileri nedir? 

Savaşçı- Milliyet, dinayrımı gözetme- den işçiler arasında yaşamak, işçiyi, giderek işçi sınıfının sorunlarına yaklaşmayı öğretiyor insana. Hele fabrikada, yurtlar- da, dinlence günlerinde onlarla birlikte olmak, yeni düşünce ufukları açıyor. Biri durup dururken söverse “Filan yazar da “bir işçi, sövmeden konuşamaz” demişti” 


diye mırıldanıyorum. Biri iştahla birşey- 


yerse, bilmem hangiromanda, “Dünyada bir işçinin yemek yemesi kadar güzel hiç bir şey yoktur.” cümlesini anımsıyorum. 
Düğünlerde, nişanlarda, anma günlerinde, onlarla birlikte yemek, içmek, kalkıp harmandalı oynamak, şiirler okumak onları gönendiriyor. Hepsi milyoner olmak istiyor. Milyarder olanlar bile var. 
Iyi yaşamak istiyorlar. Düzeni değiştirmek değil, sömürü düzenleriyle bütünleşip kaynaşmak istiyorlar. Ama çocuklannın eğitimlerini, olanaksızlıkları yüzünden, çarçur etmişler, umurlarında bile değil, Ama az bile olsa sömürü düzeninin karşısına dikilen, sınıf bilincine ermiş işçilerimiz de var. Kendi erklerini görmek isteyen, geceli gündüzlü karınca gibi çalışanlar var. Ama etkinlikleri şimdilik çok az. İleride çoğalacaklar. Kimbilirne güzel savaşacaklar, egemen sınıflara karşı. Şimdilik bunların içinde devrimci maskesi altında, burjuva radikalizmini baştacı edenler de var. Içyüzleri gün ışığına çıktıkça, ortalıktan siliniyorlar, 


Kısacası işçilerle birlikte olmak iyidir, Konu olay, davranış, eylem, deyim, atasözü (çevresel), yeni buluşlar, söz zenginliği, masal destan, efsanelerin içinde 


gelen tıkanıklıklarda Nazım Hikmet “faktöründen söz etmek abartma olmasa gerek. Ahmet Arif dışında bir çok şairin “Nazım'ın etkisinden kurtulmak” için yalpaladıkları, kimilerinin handiyse sirt bu itiyle sağa doğru savruldukları biliniyor. Bugün politik tercihleriyle bir Turgut Uyar'ın, Edip Canseverin, Ismet Özel'in, Oktay Ritatn, hatta Melih Cevdet Anday'ın şiirde geldikleri yer “gerici” değildir ama “devrimci” de değildir artık. 


Işte bu noktada yukarıda andığı» miz evrensel değerde sanatçıların çağdaşları, ardılları, öğrencileri için “duvar” değil, “basamak” olmaları, olabilme koşullan önem ka” zanıyor. 


Bu koşul hiç kuşkusuz ki “taklit” değil, Türkçe'de “Nazım gibi” şiir yazan bir çok şair vardı, var ve va” rolacak; Ama hiçbiri için kalıcı, $0- luklu biredebiyat yaşamı mümkün görünmüyor, Taklit değilse “red”- dir diye düşünenler de oldu. Ama Nazım Hikmet'ireddetmeye yönelenler ister istemez gerici ufuklara yelken açtılar. 


Canalıcı sorunun ortaya konması, iyikonmasıgerek: Nedir bu sanatpilan ortak nitelikleri? Onları evtensal Kılan, halkların, emekçi kitlelerin, çok geniş Kitlelerin gözün- de, gönlünde, yüreğinde, bilincinde yaşatan nedir? Soylu sanatçı sezgileri neyi ateşlemektedir? Sinemacı Bunuel'le, şair Neruda'nın ressam Picasso İle Nazım Hikmet'in buluştukları ver neresidir? 


Eğer bu sanatçıların sömürüye, ëzgiye, savaşa, faşizme, emperyalizme karşı kocaman, aşılmaz bir duvar ördüklerini, her birinin bu koca duvarın bir tuğlasını koyduğunu, harcını kardığını görebilirsek yanıt kendiliğinden gelir. Her sanatçı Nazımların, Nerudaların, Picassoların, Bunuellerin, Lorcaların kendi yolunu “tıkayan bir duvar” olma» maları için onların ördüğü duvara bir tuğla eklemeye yönelmeli, harcın Kanlmasında kürek sallamalıdir. O zaman duvar basamak olacaktır. 


ğimden yazmak istemedim. Kimileri yazdı geçti. İçlerinde öyleleri oldu ki açıkça Alman düşmanlığı yaptılar, Oysa uluslar birbirine düşman olamaz. Böyle bir şeyi yazan kişi, çağımızın çok gerisindedir. Nasıl bugün yabancı düşmanlığı- ni kiniyorsak, Atman düşmanlığı yapanlari da kinamalıyiz. Hem de tez elden! 
Federal Almanya'da çok az bile olsa, bir okur kitlesi var... Olmasaydı birçok kitabevi ayakta kalamazdı. Ama yeterli değil! Bekleyelim, acelesi yok... Biz tüccar değiliz. Bugün áz okunuyoruz. Ama işçiler bilinçlendikçe, okur sayımız her geçen gün çoğalacaktır, Öyle de oluyor, 


Türkiye Postası- Sizce Federal Almanya'daki göçmen işçiler kitlesi “kendi” sanatçılarını yaratabildi mi, yaratabilir mi? 
Neden? 

Savaşçı Üç önemli sorunuza çekinerek karşılık veriyorum. Kimi genç sanatçıları gücendirmek istemem! Kesenkes matematiksel bir şey söylemek doğru olmaz. Ama şöyle demek, en iyisi gibime geliyor: 

Tarihin en büyük göçlerinden biri Batı Almanya'ya oldu. Buraya gelenler kendi 


Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin sinemacıları 
Yunanistan'da toplandılar 


© Delphi adasında düzenlenen toplantıda Türkiye'yi Profesör Alim Şerif Onaran ile Nejat Gökçe temsil ettiler 


Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin sine ma uzmanları Ekim ayı sonunda Yunanistan'ın Delphi adasında uluslararası bir sinema konferansında buluştular, Sinema sanatının “sanatsal” sorunlarından çok dapitim ve bilgi alışverişi gibi konuların ele alındığı toplantıda Türkiye'yi Profesör Alim Şerif Onaran ve Nejat Gökçe temsil ettiler. 


Dört gün süren toplantıda ayrıca sine masTV ilişkileri ile video piyasasının sinema sanatına olumlu ve olumsuz etkileri üstünde duruldu. Devletin sinema sanatında koruyucu görevler üstlenmesi isteği de konferansa katılan tüm sinema adamlarınca benimsendi. 


Şey verme ol yok. Kendinden öncekini bilmeyen, yazdığını hangi temele oturlacak? Böyle olunca da işin kolayına kaçılıyor. Ya sloganların arkasına saklanıyorlar, ya da modasi çoklan geçmiş natüralizmin, varoluşçuluğun yumuşak tembelliğine sığınıyorlar. Her iki akım da bireysel anarşizmi körüklediğinden, genelde “toplumsal gerçekcilik” akımına, giderek bu akımın yazarlarına karşı da birleşiyorlar. Sözde birleşiyorlar, Ama yazdıklarındaki Nazım Hikmet, Atila Ilhan, Ilhan Berk, Fazıl Hüsnü Ahmet Arif, Enver Gökçe ctkilerini silmeden, öyle ataklıklar yapıyorlar ki, gülüp geçiyor insan. Etkisiz sanalçı olmaz. Olmaz ama, sanatçı da etkileri silebilen, etkileri kendi yapılı içinde eriten insandır bir bakıma... Buradaki işçi yığınları, henüz işçi sınıfının bilincine kavuşamadığı, onun bilimsel dünya görüşünü bilemediği için, kendi sanatçılaiun aralarından Çikarınadı, bu Dir zaman sorunudur. Daha çok erkendir. 


Türkiye Postası- Görsel (resim, heykel, foto vb.), sessel (müzik vb.) dallarında Federal Almanya'da değerini kanıtlamış sa- 


Doğan, Gütekin Emre, ir Savaşçı, Mehmet Bayraktar, Semra Pi titizlik- te izliyor, beğeniyorum. Öykücülerin ileride romana geçeceklerine, kalıcı yapıtlar vereceklerine inanıyorum. Genç ozanların hemen hepsinde bir okuma, araşlırma sevgisi var. Anadillerini çok iyi kullanıyorlar. Bu sevgi onları daha çok ötelere götürecektir. Kimbilir gelecekte ne güzel şiirler yazıp geleceklerdir. Güzel, kalıcı dizelerini okudukça, kendim yazmış gibi seviniyorum. 


Türkiye Postası— Yazar olarak göçmen işçi okurlarınızla ilişkiniz nasıl? Sizce doyurucu bir okur kitlesi var mı? 

Savaşcı— Işçilerimize toplantılarda yazdıklarımı okuyorum. Önce kendilerinden biri olduğum için dinliyorlar. Kitaplarımı alıp imzalatıyorlar. Özellikle sendikalı işçilerimizin bilinç düzeyleri daha yüksek, sorular sorup, konuyu açıyorlar. Almanya içinde on bir yerde kitaplarım satılıyor, birinci baskıları çoktan bitti. DGB'ye bağlı birkaç sendika da eylem yürüttüğümden ilişkilerim gün geçtikçe yoğunlaşıyor. 

İşçilerimiz arasında kitap okuyanlar 


DSF'nin dayanışma broşürü: “Türkiye'deki faşizmi durdurun!” 


Dünyu Sendikalar Federasyonu (DSF) Türkiye üstüne bir broşür yayınladı. Ingilizce ve Fransızca basılan broşür Türkiye'deki Faşizmi Durdurun adını taşıyor. Fotoğrafla kapağını sunduğumuz broşür Türkiye işçi sınıfi ile ve Türkiye halkıyla dayanışmayı yükseltmek amacını taşıyor. DSF Genel Sekreteri Ibrahim Zekeriya'nın önsözünü yazdığı broşür 50 sayfadan oluşuyor. 


Broşürde 12 Eylül öncesi Türkiye tanıtıldıktan sonra, askeri darbe aktarilyor ve DISK davası ele alınıyor, Ayrica çeşitli tarihlerde Türkiye'ye gözlemci olarak giden hukukçuların, doktorların ve sendikacıların duruşmalara, hapishanelere ve işkencelere ilişkin gözlemleri ve tanıklıkları da broşürde ayrıntılı olarak okuyucuya sunuluyor. 
Türkiye'deki faşist rejim konusunda bilgi edinmek isteyen Avrupalılara önerilebilecek bir el kitabı niteliği de taşıyan broşürden edinmek isteyenlerin şu adrese başvurmaları gerekiyor: 


Isteme adresi: World Federation of Trade Unions, Vinohradska 10, 12147 Prague 2, Czechoslovakia. 


SOZU (çevresel), yeni buluşlar, SOZ zenginliği, masal destan, efsanelerin içinde yüzüp duruyorum. Canlı olarak halkımın kültürünün ortasındayım. her çeşit zenginliği içinde taşıdığından oturup yazıyorum. 


Türkiye Postası- Kendinize bir soru so-Tun ve yanıtlayın. 

Savaşçı— Olur. Önce Sorayım: Fethi Savasçı yazdıklarında, konuştuklarında konfeauslarınua, çeşitli toprumsal eylemlerinde, biraz daha özentili, biraz daha hoşgörülü olmayı ne zaman öğreneceksin? 


Şimdi de yanıtlayayım: Bu soruyu kaç kez kendime yönelttim bilmiyorum: Ama şöyle diyeyim: Fabrikadan işçi emeklisi olduğum elin. sanırsam çok za-Manun vacak. Uzun soluklu romanlara geçebileceğim gibi, daha düzenli dah dikkatli yazılar yazmaya, konuşmayı özen gösterebileceğim. O zaman bira; daha kocamış olacağız ama, deyişimiz. 
kalemimiz, düşüncelerimiz, gözlemleri» miz biraz daha durulmuş, bilenmiş olacaktır. 


Nobel ödüllü romancı Marguez'e 
ABD için vize verilmedi 


© Ünlü romancı, Kansas Üniversitesi tarafından davet edildi ama ABD yönetimi bunu engelledi 


1982 Nobel edebiyat ödülünü kazanan 
Güney Amerikalı romancı Garcia Margu- 
&z'in ABD'ye girmesine izin verilmedi. 
Kansas Üniversitesi'nin davetlisi olarak konferanslar vermek üzere ABD'ye gitmeye hazırlanan Marquez vize alamadı. Latin Amerika'nın ünlü ulusal kurtuluş savaşçısı Simon Bolivar'ın doğumunun 200, yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde konuşması beklenen Margvez'e izin verilmemesi üzerine, Kolombiya Devlet Başkanı, ABD yönetimini protesto eder bir mektup gönderdi. 

Bütün yapıtları Türkçe dahil çok sayıdı dile çevrilen Marquez “Yüz Yıllık Yalnız: shk” romanı ile ününün doruğuna çıkmış ti, Anti-faşisi yazar 1983 Cannes film şenliğinin en ilgi çeken filmlerinden bir Olarak tanınan Erendira'nın senaristliğin de üstlenmieti 


ABD'nin, 110 bin kişinin yaşadığı, küçücük adayı işgali protestolara yolaçtı SŮL T eşe yerim 


Grenada halkı direniyor 


ABD, 1979 yılında Grenada'da halktan yana bir yönetimin işbaşına gelmesinden bu yana bu ülkede başarısızlıkla sonuçlanan en az beş darbe girişiminde bulundu. 
1981-1982 yıllarında Karayip denizindeki manevralarda ise son saldırının provalarını yaptı. 


ABD askeri birliklerinin 25 Ekim Salı günü sabaha karşı, uluslararası yasaları çiğneyerek, Karayib Denizi'nde küçük bir ada devleti olan Grenada'ya saldınsının direnişle karşılaştığı, 2 bin kadar işgalci asker ile adayı savunan yurtseverler arasında yoğun çatışmalar olduğu bildiriliyor. 
ABD birliklerinin kullandığı modem silahlara ve savaş tekniklerine karşın, güney- deki Point Salines Havaalanı çevresinde ve adanın batı kesimlerinde yoğunlaşan çatışmalarda, Grenada'nın Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamalara göre 
1200 kadar istilacı ve 700 kadar Grenada 
askeri öldü. 

Ayncaişgal birliklerinin Küba Büyükel çiliği'ne saldırdıkları, sayısı tam Olarak 


saptanamamakla birlikte onlarca Kübalıyı » 


öldürdükleri, adada bulunan 30 kadar Sovyet vatandaşının ise tutsak alındığı açıklandı. 


Yavuz hırsız: Reagan 


Reagan yönetiminin ilk açıklamalanna göre işgal, Grenada'da meydana gelen politik kriz ve gönetim değişikliği sırasında adadaki Amerikan vatandaşlarının can güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirildi. Oysa, adadaki ABD vatandaşlarının hiçbir itle karşı karşıya olmadıkları Grenada yetkili organları tarafindan garanti edilmiş olup, son olaylarda bir tek Amerikan vatandaşının burnu bile kanamamuşti, 


Iggalden dört gün sonm ise Reagan, dünya kamuoyundan yükselen piddeti tepki karşısında, saldırgan politikasını hak li gösterebilmek için Küba'yı ve Sovyetler 


Birliği'ni suçladı, Küba'nın bu ülkenin birlikler 


alabilmişti. Yanıtta ABD, Kübalıların isterlerse adayı terkedebileceklerini. söylüyordu. Daha sonra Küba'ya gönderdiği bir başka nota ile ise ABD, bir ikiyüzlülük ömeği vererek ABD askerleri ile Kübalılar arasındaki çatışmadan “eessür ve şaşkınlık” duyduğunu açıkladı. 

te yanda Küba'nın adada askeri birlikleri yoktu. Grenada'da sadece Kübalı inşaat işçileri, sivil uzmanlar ve az sayıda askeri danışman bulunmaktaydı. 


Bağımsızlıktan, ABD işgaline 


Yaklaşık 400 yıl boyunca ilk önce Fransa, daha sonra Ingiliz sömürgesi olan 344 
kilometrekarelik bu küçücük ada, 1974 
yılında, bu ülkede 1950 yılından beri gerici bir diktatörlük sürdüren, başta Ingilizler olmak üzere emperyalistlerin kuklası olan Eric Gairy'nin yönetimine bırakıldı. 
Böylece kağıt üzerinde bağımsızlığına kavuştu. 

13 Mart 1979'da, Yeni Cevher Hareketi 
(burada “cevher”, refah, eğitim ve özgürlük için birlikte çaba harcama anlamına kullanılmıştır) önderliğindeki kansız bir darbe ile genç bir avukat olan Maurice Bishop iktidara geldi. Grenada'da bağımsızlık ve toplumsal ilerleme yönünde yeni bir dönem başladı. Yeni yönetim, adanın ekonomik ve toplumsal bir çok sorununu çözme yönünde başanlar elde etti. Tarım reformu, binlerce yeni işyerinin açılması, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, okur-yazarlık, kadın eşitliği yönünde önemli adımlar atıldı, 

Öte yanda yeni yönetimin izlediği bağlantısız politika sosyalist Ülkeler ile kurduğu iyi ilişkiler, özellikle Küba'nın bu küçük ülkeye ekonomik ve kültürel açı- dan sağladığı yardım ABD yönetimi tarafindan bölgede “komünizm tehdidi” olarak gösterildi. 


Bu amda ABD'ye kaçan eski başkan ` 


Gairy ise Reagan yönetiminin desteği ile Muflu, CIA çevreleri ve Kübalı eski mültecilerden oluşan bir çevre oluşturdu, Bu çevreyi de kullanarak ABD, Şili'de dene diği yöntemleri bu Ülkede de denedi; Kredi kaynaklarını kurutmak, iç karışıklıklar yaratmak ülkevi politik olarak kame. 


Dünya kamuoyu “Amerika, kanlı ellerini Girenada'dan çek” diyor. 


nsızlıkla sonuçlanan karşı-devrimci darbe planlarından sonra ABD, bu sefer de Grenada hükümetine karşı “soldan” saldırıya geçti. Bishop hükümeti hakkında sosyal demokrat bir hükümet olduğu söylentisi- ni yaygınlaştırmaya başladı. 1980'de devrim önderlerine karşi düzenlenen bombax li suikast da başarısızlığı uğratıldı, Ardından ABD, 1981-1982 yıllarında Karayiblerde başlattığı deniz manevralarında son saldırının provalarını yapmaya başladı. 
1983'ün Mart ayında da yine CIA tarafindan planlanan bir darbe planı açığa çikarıldı. 


Ekim ayı içinde ise Yeni Cevher Hareketi önderliği, içindeki bazı görüş ayrılıkları ve bölünmeler Grenuda'da ciddi bir politik krize yol açtı. 14 Ekim'de yönetim- deki anlaşmazlıklar nedeniyle M.Bishop evinde gözetim altına alındı. 19 Ekim'de Bishop'un taraftarlarının kendisini gözetimden kurtarmak istemesi üzerine, ordu olaylara müdahalede bulundu, Bishop ve üç bakanı öldürüldü. General H.Austin yönetiminde 16 kişiden oluşan “Devrimci Askeri Konsey” yönetime el koydu. Bishop'un bağlantısız, bağımsız ve halkın çrkatlarından yana ekonomik politikasıyla ana noktalarda aynı bir politika sürdüreceğini açıklayan yeni yönetim sivil idareye geçileceğini de belirtti 23 Ekim 


T, VERSET A Minmi inst perum 


ürkiye 


15 GÜNLÜK GAZETE SAYI: 17 KASIM 1983 


Milyonlarca kişinin protestosuna rağmen NATO atom roketlerini 


yerleştirme kararını değiştirmiyor 


15-22 Ekim barışeylemleri haftası içinde yapılan gösteriler Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Federal Almanya'da da çoğunluğun yeni ABD roketlerinin yerleştirilmesine karşı olduğunu gösterdi, Buna karşın Kohl hükümeti bu eylemlerde yükselen talepleri hiçe sayarak, 
22 Kasım tarihine kadar Cenevre'de bir 
sonuç alınmazsa, 22 Kasım'da roketlerin yerleştirilmesine başlanması yönündeki kararlılığını sürdürüyor. 24 Ekim günü Federal Almanya parlamentosunda Savunma Komisyonu'nun dinlendiği oturumda Savunma Bakanı Wörner, roketler kararının uygulanmasının NATO. 
nun savunma politikası açısından gerekli olduğunu savundu, 

Federal Almanya'da roketlerin yerleştirilmesi konusu, Parlamento'nun 21 Kasım'daki oturumunda karara bağlana» cak, Aynı gün barış hareketi de Bonn'da bir gösteri düzenlemeyi planlıyor. 

Ayrıca 28 Ekim günü Kanada'nın Montebella kentindeki toplantısı sonucunda, NATO Nükleer Planlama Grubu da, Avrupa'ya yeni roketler yerleştirilmesi kararının 1979'da planlandığı gibi uygulanacağını açıkladı. 


Sovyetler Birliği'nin yeni önerileri 


Öte yanda Sovyetler Birliği Cenevre'- ,debiranlaşmaya varılmasını sağlama yönündeki önerilerini geçtiğimiz hafta içinde de sürdürdü. 27 Ekim tarihli Pravda Gazetesi'nde yer alan bir mülakatta Sovyetler Birliği Devlet Başkanı ve SBKP Genel Sekreteri Andropov, Cenevre'de anlaşmaya varılabilirse, Avrupa'da sayiları 200 kadar olan SS-4 roketlerinin tüünü 1984-1985 arasında sökeceklerini, 

5-20 roketlerinin de önemli bir bölügur imha edeceklerini açıkladı, A' 

"da orta menzilli atom silahları alan, 


Amerikancı politikasına karşı çıkarken, yeni Sovyet önerilerini de Cenevre silahsızlanma görüşmelerinde olumlu bir zemin oluşturması açısından destekliyorlar. 28 Ekim'de Bonn'da yaptıkları bir basın açıklamasında SPD'nin üst düzeydeki o politikacılarından o Wischnewski, Ehmke ve Bahr, Cenevre'de Andropov'un yeni önerilerinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini açıkladılar. 

te yanda Moskova'yı ziyaret eden Yeşiller'den bir delegasyon, 28 Ekim'de yaptıkları bir basın açıklamasında Sovyetler Birliği'nin yeni önerilerini *“Cenevre'de sonuca ulaşma yönünde yapıcı ve somut teklifler” olarak değerlendirdiler, Yeşiller, roketlerin yerleştirilmesi kararına çoğunluğun karşı olduğunu söyleyerek, bu konuda bir halk oylamasına gidilmesi gerektiğini de belirtiyorlar, 

Bu arada roketlere ve ABD'nin çatişma yanlısı politikasına karşı eylemler, geçtiğimiz hafta içinde de devam etti, Federal Almanya'da roketlerin yerleştirilmesi planlanan askeri tesislerin ablukaya alınması eylemlerinin yanısıra Den Haag'da 500 bin, Kopenhag'da 100 bin ve Leningrad'da 400 bin kişinin katıldıği büyük barış gösterilerinde de roketler protesto edildi. 


UUIMEINUIUUOSENU, UUNIUG tl UN U3 meydana getirmek ve adayı istila etmek istediğini ileri sürdü. 

Öte yanda, 28 Ekim günü ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanarak, Grenada işgali konusunda ABD'nin diğer ülkeler tarafindan kınanmasını ve mahkum edilmesini engelledi. Ancak, Grenada'nın işgali, dünya kamuoyunca, ABD'nin yeni gerginlikler yaratma ve özellikle Orta Amerika'yı bir çauşma merkezi durumuna getirme politikasının bir ürünü olarak değerlendirildi. ABD'nin, NATO'daki müttefikleri tarafından bile eleştirilmesine yol açtı. 


Küba yalanladı 


ABD'nin Grenada konusunda Küba'yı suçlaması, Küba Devlet Başkanı tarafindan kanıtlar gösterilerek reddedildi. Grenada'daki son politik kriz döneminde eski Devlet Başkanı Bishop ile dostluklarına rağmen Küba, bu ülkenin içişlerine karışmamıştı. Küba, 22 Ekim günü ABD'- ye bu ülkeye karşı zorbalığa başvurmaması yolunda bir nota vermiş, ancak bu notaya yanıtı 25 Ekim saldırısından ve Kübali vatandaşların öldürülmesinden sonra 


denmek hanianınanaz hasıl 


1979 Ekim ve Kasım aylarında ve 1980 


k asmin ataconantiad RUANI SG UNETE R Ve ES 


Ekim'de ABD askeri birlikleri adaya çik- 


yilinda CLA'nın Grenada'da giriştiği, başa- t 


Tam iki yıldır 
Grenada'yı istila için bahane arayan ve hazırlıklarını sürdüren Reagan yönetimi, istilacı askerlerin sayısını geçtiğimiz hafta 
GRENAD sonu 6 bine 

vE çıkardı. 344 
kilometrekare kare olan küçücük adanın işgaline toplam 
15 bin Amerikalı 
askerin katıldığı açıklandı. 


atom başlığına sahip olmak istemedikleri - 


ni daha önce açıklamış olan Sovyetler Birliği, yeni önerisinde roketlerinin atış rampalarının sayısını da 140'a indirmeye hazır olduklarını söyledi. Bu durumda 
Sovyetler Birliği, Avrupa'da sayısı 162 
olan İngiliz ve Fransız roketlerinin alış rampalarından daha azına sahip olmaya hazir olduklarını da böylece belirtmiş oldu. 

Öte yanda, Sovyetler Birliği, DDR ve Çekoslovakya, NATO kararının uygulandığı ve Avrupa'ya yeni roketler yerleştiri!- diği koşullarda DDR ve Çekoslovakya topraklarına yeniatom sistemlerinin yerleştirilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığını da açıkladılar. Roketler yerleştirildiği takdirde NATO ve Varşova Paktı arasındaki stratejik silah dengesinin bozulması ve bu durumda da ABD'nin elde edeceği üstünlüğün savaş tehlikesini arttırması, sosyalist ülkeleri de yeni önlemler almaya zorluyor. 


Sosyal demokratlar ve Yeşiller destekliyor 


Federal Almanya'da Sosyal Hemokrat Parti yöneticileri, Kohl hükümetinin 


Grenada kimin sorunu? 


110 bin kişinin yaşadığı, sadece 2 bin askeri olan 
küçücük Orta Amerika adası Grenada'nın ABD tarafından işgali, Reagan yönetiminin maceracı, hegemonyacı dış politikasının dünyayı ne,gibi bir tehlikeye sürükleyebileceğinin yeni bir kanıtını oluşturdu, ABD'nin, uluslararası sorunları yapıcı diyaloglar yerine, “güç rekabeti” ve askersel üstünlük politikasına dayanarak çözme, uluslararası jandarmalık görevini sürdürme niyetini.bir kez daha ortaya koydu. 


Ikinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana ABD, dünyanın dört bir yanında yüzlerce kez çeşitli ülkelerin egemenliğine saldırdı. Daha geçen gün Nikaragua, dün Lübnan, bugün Grenada...Ya yarın? 
Ya öbürgün? Ve her saldırıda aynı gerekçeler: “Bang ve huzuru yerleştirmek. ABD'nin yaşamsal çıkarlannı “komünizm tehdidi'nden korumak.” 
Evet, nerede ilerici güçlerin bir kazanımı varsa, nerede anti-emperyalist, halkın çıkarlarına hizmet eden bir rejim varsa, nerede bir toplum bağımsız, bağlantısız sosyalist ülkelerle dost birpolitika yürütmek istiyorsa bu durum ABD'nin çıkarlarına ters düşmekte ve ABD binbir bahaneyle müdahale ko- 


şullarını yaratmaktadır. 


Grenada adasının ABD tarafından işgali, Avrupa kıtasında milyonlarca insanın yerleştirilecek atom roketierine karşı harekete geçtiği günlere rastladı. 
Geçtiğimiz ay içinde, Grenada gibi bir Orta Amerika ülkesinden, yıllardır halkın ABD destekli diktatörlere karşı dişe diş mücadele ettiği El Salvador'- dan savaşın tüm sicaklığını taşıyan bir ses yükselmişti: “Avrupa'ya ABD roketlerinin yerleştirilmesi bizim de sorunumuzdur!” 


Şimdi de Avrupa'dan ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, bu küçücük ülkede ABD'nin giriştiği barbarlığa karşi protesto seslerini yükseltiyorlar: “Grenada bizim de sorunumuzdur!” 


Gerçekten de Grenada tüm insanlığın sorunu, tipkı Avrupa'ya yerleştirilecek atom roketleri gibi... Bugün Sovyetler Birliği'ni ve Küba'yı suçlayarak Grenada'yı işgal etme çılgınlığını gösterebilen Reagan yönetiminin, yarın “komünizm tehlikesi” bahanesiyle Avrupa'ya yerleştirdiği atom roketlerinin düğmesine basmayacağını kim garanti edebilir? 


Filiz KARDAM 


Böyle bir şey olduğunda, bunun sorumlusu ABD emperyalizmiyle birlikte bu maceracı politikayı paylaşan, kendi güvenlik politikalarını ABD'ye bağlayan Kohi hükümeti, Thatcher hükümeti ve benzerleri olacaktır. 


Bunlardan biri de Türkiye'deki faşist cuntadır. Federal Almanya ve Ingiltere hükümetleri Grenada olayı karşısında, yarım ağız olsa bile, protesto seslerini yükseltirlerken Türkiye cuntası susuyor. Sovyetler Birliği'nin uluslararası hukuk temeli üzerinde Afganistan'a yardımı karşısında “işgal” çığlıkları yükselten Türkiye boyalı basını susuyor. Çünkü cunta için ve onun boyalı basını için şu anda önemli olan ABD yönetimiyle yapılan F-16 uçaklarının ve askeri yardımların pazarlığıdır. “Cuntanın Reagan yönetiminin maceracı politikasına doğrudan karışması ve Lübnan'da ABD'nin sözde “barış güçleri” içinde yer alması bile söz konusudur. Sırtını bu derecede ABD'ye dayamış olan cunta için Grenada işgal edilse de, Avrupa'ya yeni atom roketleri yerleştirilse de, bütün bir dünya ufak bir kıvılcımla alev alev tutuşsa da “kıyamet kopmayacaktır”. 


ABD 
Lübnan'daki birliklerini artırıyor 


Beyrut Uluslararasi Havaalanı'na yerleşik ABD ve Fransız birliklerinin bulunduğu yere yapılan saldırı sonucunda, patlayıcı madde infilakının 200'den fazla ABD ve Fransız askeri- nin ölümüne yol açmasının ardından Reagan, bölgeden çekilmelerininsöz konusu olmadığını açıkladı. ABD'- nin Lübnan'daki askerlerinin sayısını bir kaç hafta içinde 10 bine çıkaracağı ve yetkilerini arttıracağı bildiriliyor. Böylece olay, bir tarafta yüzlerce askerin Vietnam'da olduğu gibi ABD'nin hegemonyacı politikasının kurbanı olmasına yol açarken, öte yanda da ABD'nin bölgede daha da yerleşmesi, Lübnan bunalımına daha çok karışması için bir bahane oluşturacak. 

Lübnan'da, Eylül ayı sonunda ateşkes ilanı edilmesine rağmen ulusal uzlaşma konferansının toplanamayışı, bir süreönce ABD Kongresi'- nin Lübnan'daki deniz piyadelerinin 

18 ay daha kalması yönünde karar 
alması ve ABD'nin yer yer çatışmalan sürdürmesi sonucu süren gerginlik, son saldırı ile büsbütün turmandırılmış oldu. Olayın sorumluluğu- nun “Özgür Islam Devrimcileri Hareketi" diye adına ilk kez rastlanan bir hareket tarafından üstlenildiği Fransız Haber Ajansı tarafından duyuruldu. 


Olayın sorumlulan henüz açığa çıkmamakla birlikte, ilk günden itibaren Iran'ı ve Suriye'yi sorumlu tutan Reagan yönetimi, misilleme yapabileceklerini açıkladı. Öte yanda olayıfı sorumlusunun Falanjistler olabileceği, bunların Lübnan sorununa Fransa ve ABD'yi daha aktif olarak sokup, Lübnan'daki güçler dengesini kendi lehlerine çevirmek istedikleri de yapılan yorumlar anisında yer alıyor. 


DÜNYA HABERLERİ 


1983: Büyük Ekim Devrimi'nin 66. 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


uzeyden gelen tehlike (1) 


Kafkasya'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Kasım ayı karla, dondurucu soğuklarla gelir... 

1917 sonbaharı da öyleydi. Ittihatçılarin Kafkasya cephesine sürdükleri Osmanli askerleri açlıktan, soğuktan, yıllardır bitmeyen savaşın acılarından kırılıyorlardı. Biraz ötede, bir sigara içimlik mesafede gözle görünecek kadar yakında Çar'ın askerleri, yani “düşman” vardı. 
Sonra bir gün, kanlı bir Kasım sabahı, o askerler ellerinde beyaz mendillere sanili birer somun asker ekmeği ve bir tu- tam tuzla Türk siperlerine doğru, dostluk işaretleri yaparak ve silahlarını atmış olarak geldiler. 


Tuz ve ekmek eski Rus geleneklerine göre barış ve dostluk demekti. Emperyalist güçler tarafından savaşa sürülmüş ve savaştan yorgun düşmüş iki ordunun askerleri, o gün orada gözyaşlarıyla kucaklaştılar. Rusya'da Ekim (bugünkü takvimle 7 Kasım) devrimi olmuş, Çarlık Ordularının askerlerinin büyük bölümü devrim tarafına geçmiş ve Sovyet Hükümeti'nin ilk kararnamesi, sürüp giden savaşa son veren “Barış Karamamesi” yayınlanmıştı. 1917 güzünde, Doğu cephesinde silahlar bir süre sustu, 


“İstanbul'a Çaritza derler” 


Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu- nun 60. yılında, faşist bir diktatörlük altında sözde “seçimlere” giderken, “Kuzey'den gelen tehlike” propagandası hem iç, hem dış politikaya hakim olmuş durumda, Yalnızca komünizm düşmanlığı değil, Sovyet düşmanlığı da devlet politikasi haline geldi. Cunta'nın iktidar adayı MDP, bütün bir seçim propagandasını terörün Sovyetler tarafından kışkırtı!- dığı, Sovyetler'in Türkiye üzerinde her zaman süren toprak talepleri olduğu noktasında toplamış durumda. 


` i 
Bu kadar ilkel hirantikomünizmin ve 


Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da Sovyet Rusya hükümetleri en önemli diplomatlanyla temsil ediliyorlardı. Resimde Mustafa Kemal ve bir Sovyet diploman 


den Kurtuluş Savaşı'nın sürdürülmesi, 


için yardım alınmasıyla sınırlı görmek, sorunun özünü gözden kaçırmak olur. 
Devrimin ertesi günü yayınladığı Barış Karamamesi'yle, Kafkas Cephesi'nin rahatladığı, karşılıksız silah ve külçe altın 


yardımlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın mali 


yükünün üçte birinin, kendisi de büyük mali sıkıntı içinde bulunan genç Sovyet Hükümeti'nden sağlandığı, bugün artık resmi tarih kitaplarının bile atlayamadığı gerçeklerdir. Ancak çok daha önemlisi 1917 Büyük Ekim Devrimi'nin, sadece Türkiye halkı için değil, ezilen ve emperyalizmle sömürgeciliğe karşı ulusal bagımsızlık için savaşım veren tüm halklar için açmış olduğu geniş ufuk ve olanaklardır. Ulusal kurtuluş için savaşan halkların devrimini gerçekleştirmiş proleteryada bulduğu destek ve ittifaktır. 


Evren Cuntası'nın iktidar partisinin başı Sunalp, kaba ve İlkel bir Sovyet düşmanlığıyla, “Onlar Istanbul'a zaten Çaritza derler. Bu, Çar'ın karısı demektir. 


Onların emeli Istanbul'u almaktır.” diye duran Rilvük Sasvalisi Fim levri 


3.440 adet, Gömlek: 3.496 adet. 


deleye, Gözlem Yayınları, 


ulusal kurtuluşçu güçlerin tek dayanağı ve tek güvencesi Doğu'daki “büyük kom- şu” oldu. 


Savunma Bütçesi kadar 


23 Nisan 1920'de ilk Büyük Millet 
Meclisi'nin kurulmasından üç gün sonra Lenin'e gönderdiği ilk resmi mesajda Mustafa Kemal “Türkiye'nin emperyalist hükümetlere karşı Sovyet Rusya ile birlikte savaşmayı yükümlülük saydığını ve emperyalist düşmanların Türkiye'ye giriştiği saldırıların neden olduğu savaşta Sovyet Rusya'nın yardımını umduğunu” belirtiyordu. Sovyet Hükümeti'nin ve Lenin'in buna cevabı, istenen yardımı göndermek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanıyan ilk devlet olmak oldu. 

Bütün bir Kurtuluş Savaşı boyunca sağlanan piyade tüfeklerinin dörtte biri, bu tüfeklerin mermilerinin yarısından çoğu, makinalı tüfeklerin dörtte biri, topların üçte biri Sovyet Rusya'nın askeri yardımlarıyla sağlandı. Doğrudan silah yardımı dışında Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı'na 1 Ì milyonaltın rubleve 100 bin 


SOVYET RUSYA'NIN KURTULUŞ SAVAŞINDA YAPTIĞI ASKERİ YARDIMLAR (1920-1922) 


Para yardımı: 11 milyon altın ruble, 100 bin Osmanlı altını, Tüfek: 45.181 
adet, Süngü:9.520 adet, Piyade cephanesi: 52 599 sandık,Makineli tüfek: 
310 adet Makineli tüfek cephanesi: 1.123 sandık, Top: 96 adet, Top mermisi: 166.910 adet, Top mermisi hartucu: 55 adet, Top kaması: 22 adet, Top nişangah: 22 adet, Top hartucu:1 5.656 adet, Top kapsülü: 150 adet, Bomba: 200 adet, Bomba: 123 sandık,Mayın: 350 adet, Dikenli tel:500 kangal, Cephane arabası: 2 adet, Uçak motoru: 3 adet, Süvari kılıcı: 
60 adet, Deniz Motorgambotu: 1 adet, Gaz maskesi: 19.359 adet, Piyade 
mermi fabrikası aletleri: 18 adet, Dumansız barut: 10 sandık, Ham pamuk: 20 çuval, Telsiz telgraf istasyonu: 2 adet, Dürbün: 4 adet, Aydınlatma tabancası: 22 adet, Aydınlatma mermisi: 351 adet, Çeşitli ilaç: 
10 sandık, Yatak çarşafı: 3.692 adet, Yastık kılıfı: 3.761 adet, Don: 


Kaynak: Stefanos Yerâsimos, Türk Sovyet İlişkileri - Ekim Devnminden “Milli Müca 


de de yeni ufuklar açmış, öte yandan savaşın kazanılması için her türlü maddi katkıyı yapmış, hertürlü dostluk ve daya» nışmayı göstermiş, diplomatik savaş sirasında da genç Türkiye'nin yanındaki tek büyük güç olmuştur. 

1920'lerde, Karadeniz kıyılarından, ay ışığında Anadolu içlerine doğru giden kağnılar, samanların altında, üzerinde Rusça yazılar olan büyük sandıkları taşırdı. 1930'larda ise, Karadeniz'i aşan gemi» ler, Kafkaslar'ı aşan araçlar, bu defa ekonomik savaşın silahlarını, büyük devlet fabrikalarının araçlarını, makinalarını, uzmanlarını taşıdılar. 

1930'lara gelindiğinde, ulusal ekonomiyi kurmaya çabalayan Türkiye, bu yolda büyük güçlüklerle karşılaşmış, hemen hemen hiçbir gelişme kaydedememişti. Dünya ekonomik bunalımı Türkiye'nin ekonomik bunalımını daha da ağırlaştırıyor, genç Cumhuriyet'in ticaretaçığı, altından kalkılmaz rakamlara vanyor, sanayiinin kurulması, ekonomi» nin kalkındırılması için gerekli birikim bir türlü sağlanamıyor, ülke ekonomik gerilik ve yoksulluktan kurtulmakta 


dolar tutarında bir Sovyet kredisi alacak, bu kredi 1935'de 10 milyon dolara çıkanlacaklı. 1934'den itibaren, makine ve teçhizat biçiminde alınan bu krediyi, Türk hükümeti 20 yılda ve faizsiz olarak ödeyecekti, 1934 yılında, Türkiye, büyük ölçüde Sovyet planlarından esinlenen 1. 
Beş Yıllık Ekonomik Plan'a başladı. Bu plan 43,9 milyon Türk lirası değerinde yatırımları öngörüyor ve bu toplamın üçte biri Sovyet kredileriyle finanse ediliyordu. Budönemde, her biri Sovyetler'in teknik ve mali yardımının ürünü olan, bugün hala en önemli Devlet işletmeleri durumunu koruyan bir dizi işletme kuruldu, Kayseri ve Nazilli tekstil kombinalan, kağıt, cam, çimento, porselen, kükürt işletmeleri bunlardan bazılarıydı. 
Birinci beş yıllık plan ve ilk sanayileşme atılımı, Sovyet yardımı ve kredileriyle başarıya ulaştı. Tüm bu dönem boyunca, Türkiye'nin, bağımsız bir ulusal ekonomik kalkınma hamlesine girişmesine, Sovyetler Birliği'nden başka destek olan tek bir ülke dahi yoktu. 


Boğazlar ve Kars-Ardahan 


1936'lardan sonra, Türkiye egemen burjuvazisi emperyalizmle işbirliği ve böylece emperyalizme yeniden teslim olma yolundaki adımlarını sıklaştırdılar, Artik Ikinci Dünya Savaşı'nın ortamı oluşuyor, emperyalist güçler yeni bir paylaşım (savaşına o hazırlanıyorlardı. 
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında, Ekim Devrimi'nden 1936'lara kadar süren yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri, Türkiye'nin emperyalist Batı'ya yaklaşma ve teslim olma adımlarıyla gevşeme ve sona erme eğilimleri gösteriyordu. 

Ikinci Dünya Savaşı'nın bitiminde 17 
Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk Anlaşması'nın yenilenmesi gündeme geldiğinde, belgesiz, kanıtsız bir “Sovyet Tehdidi” yaygarası kopartıldı. 7 Haziran 
1945 günü Türkiye'ni 


Bu kadar ilkel bir anti-komünizmin ve Sovyet düşmanlığının hortlatıldığı günümüz Türkiye'sinde, 1917 Sosyalist Ekim Devrimi'nin 66. yılında ve Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşıp Cumhuriyet'in ilan edilişinin 60. yılında şu soruları sormak hiç de yersiz olmayacaktır: 

“1917 Ekim Devrimi olmasaydı Kurtu-Muş Savaşı başarıya ulaşabilir miydi? Türkiye'nin bağımsız bir ülke olması sağlanabilir miydi? Cumhuriyet kurulabilir miydi?” 


Uzun yıllar Türkiye halkına unuttu rulmak istenmiş, hatta unutturulmuş bile olsa, Büyük Ekim Devrimi'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı ve bu savaşın kazanılması üzerindeki doğrudan etkilerini inkar etmek mümkün değildir. Bu etki ve katkıları, sadece Kafkas Cephesi'nin rahâtıamasi ve yeni Sovyet Hükümeti'n- 


ARRUA Büyük prah Ekim Devrimi". 
nin ilk kararnamelerinden biri olan, 3 
Aralık 1917 tarihli “Rusya'nın ve Doğu'- nun bütün müslüman emekçilerine” başlıklı çağrıda şöyle denmekteydi: 


“Istanbul'un alınması konusunda, devrik Çar'ın yaptığı, yıkılan Kerenski'nin de onayladığı gizli anlaşmaların yırtıldığı» m ve yakedildiğini ilan ediyoruz. Rusya Cumhuriyeti ve Halk Komiserleri Konseyi, yabancı ülkelerin ele geçirilmesine karşıdırlar. Istanbul Müslümanların elinde kalmalıdır. Türkiye'nin bölüşülmesine ilişkin anlaşmanın yırtıldığını ve ortadan kaldırıldığını ilan ediyoruz...Sizi boyunduruk altına alacak olanlar Rusya ve onun devrimci hükümeti değil, Avrupa emperyalizminin haydutları, yurdunuzu sömürgeleştirenler, yağma eden ve soyanlardır.” 

Böylece, Kurtuluş savaşı başladığında, 


Savaşı'na 11 milyonallın ruble ve 100 bin osmanlı altını para yardımı da yaptı. Bu o günkü fiyatlarla 80 milyon Türk Lirası yardım demekti. Bu miktar Türkiye'nin 
1920 ve 1921 yıllarındaki savunma bütçesinin tamamına eşitti! Kısacası Sovyet askeri yardımı, sıradan ek bir destek degil, bütün bir Kurtuluş savaşının askeri gücünün temelini oluşturmuştu. 

16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Dostluk ve kardeşlik anlaşması, Kurtuluş Savaşı'nın bu en zorlu, en kritik yıllarında, savaşın sonucunu belirleyen birkaç önemli etkenden biri sayılır, Kısaca, Ulusal Kurtu-Wş Savaşımızın başlayabilmesi ve zafere ulaşmasında, Ekim Devrimi'nin, Lenin» in önderliğinin, Sovyetler'in etkisi ve sadece yardımcı değil belirleyici olmuş, dönemin tüm ulusal kurtuluş savaşları gibi Türkiye ulusal kurtuluş savaşının önün- 


gerilik ve DG Misi kurtulmakta adım alamıyordu. 


Silahlardan fabrikalara 


t 

Özel sermaye, özel teşebbüs eliyle kalkınma çabalarının sonuç vermediği, dünya ekonomik bunalımının güçlükleri daha da ağırlaştırdığı böyle bir dönemde Sovyetler Birliği'nin kalkınma plan ve hamlelerinden de esinlenerek “devletçilik” bir model olarak benimsendi. Ama büyük devlet işletmelerinin kurulması, kaynakların devlet tarafından işletilmesi için gerekli para, techizat ve teknoloji nereden bulunacaktı? 

Dönemin başbakanı Inönü'nün Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyare sırasında bir ekonomik yardım ve işbirliği anlaşması yapılması kararlaştırıldı. 8 Mayıs 
1932 anlaşmasına göre Türkiye, 8 milyon 


© Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu bölgesin- deki petrol yataklarını Sovyet işgaline karşı korumak için bu bölgeye, bu arada Türkiye'ye de Çevik Kuvvetler yerleştirmeyi planlıyor. Sovyetler Birliği'nin petrol bölgesi üzerinde emeller beslediği, bu bölgeyi tehdit ettiği yalan mı? 


Tehdit ile bu ülkelerin petrollerine el koymak bir yana, bunun düşüncesi bile Sovyetler Birliği'ne yabancıdır, Ayrıca Sovyetler Birliği'nin petrole ihtiyacı yoktur ki, petrol için herhangi bir ülkeyi tehdit etsin, Sovyetler Birliği'nde her gün 12 milyon varil pet. 
rol ve ayrıca yılda 600 milyon ton doğal gaz üretiliyor. Bu üretimle Sovyetler Birliği kendi ihtiyacını 


karşılamakla kalmıyor, ayrıca petrol de ihraç ediyor. 
Sovyetler Birliği hiç bir zaman herhangi bir ülkenin zenginliklerine el koymaya kalkışmamıştır. Ortadogu'daki petrol bölgesini “kendi yaşamsal çıkar alanı” ilan eden Sovyetler Birliği değil, ABD'dir. Bu bölgedeki ülkelerin tehdit altında oldukları doğrudur ve bu tehlikeyi ABD savaş filosu ve ABD Çevik Kuvvetleri yaratmaktadır. 


Sovyetler Birliği bu bölgede patlamaya her zaman hazır durumun «normalleştirilmesi için 1980 Kasım'ında ABD'ye ve müttefiklerine yapıcı bir program da sunmuştur. Bu programda, bölgedeki askeri üslerin kaldırılması, nükleer silahların ve diğer kitle kirim silahlarının bu bölgeye yerleştirilmemesi önerileri yer almaktaydı. 


© Sovyetler Birliği başka Ülkelerin topraklarında, gözü olmadığını Iddia ediyor. 
O zaman “Afganistan” meselesine ne demeli? 


Sovyetler Birliği Afganistan'a, iki ülke arasındaki $ Aralık 1978 tarihli anlaşma temelinde ve Afganistan hükümetinin isteği üzerine, dışarıdan gelecek bir saldiriyi önlemek amacıyla yardım etmiştir. Bu durum Birleşmiş Milletler tüzüğünde bir ülkenin savunmasının kollektif olarak da yapılabileceği konusundaki 
51. maddeye de uygundur. Oysa ABD, bu yasal yardımı “yasadışı” ilan etmekte, bir işgale karşı koymak için yapılan yardımı “İşgal” diye nitelendirmektedir. 
Emperyalizmin Afganistan konusunda açtığı bilinçli kampanya, Afganistan halkının bağımsız bir devlet ve yeni bir yaşam kurmasını engellemek, ABD tara- 


#gEz Üç güncel soru, üç somut yanıt 


fından desteklenen güçlerin Afganistan'ın içişlerine karıştığı gerçeğini saklamak amacıyla sürdürülmektedir. 


© Sovyetler Birliği “uluslararasi terörizmin” ardinda olduğu İddialarını sürekli reddediyor, Terörden Sovyetler Birliği hiç mi yarar sağlamıyor? 


Sovyetler Birliği dünyanın neresinde olursa olsun bütün ilerici hareketlerle dayanışma içindedir. Oysa “uluslararası terörizmin” hangi maskeyi taşırsa taşı» sın, amacı ne olursa olsun, dünyanın her yerinde ilerici hareketlere zarar verdiği açıktır. Işte bundan ötürü de Sovyetler Birliği terörizme her zaman karşı çıkmakta ve onu lanetlemektedir. 


Emperyalizm ve gerici güçler, “terörizm” kavramını kasıtlı olarak yanlış tanımlamakta ve bu yanlış tanıma dayanarak Sovyetler Birliği'ni suçlamaya çalışmaktadırlar. Emperyalizm ve gericilik ulusal bağımsızlık hareketlerini de “terörizm” olarak gösteriyorlar. ABD yönetimi, uluslararası terörizm ile halkların ulusal ve sosyal kurtuluş savaşlarını aynı kefeye koymaktadır. ABD mantığına göre, sömürgecilikten kurtulmak için verilen savaşlar sömürenlerin izni olmadan yapıldığı için “yasadışı” olmaktadır. Olaya böyle bakınca, Asya'da, Afrika'da ve Latin Amerika= da bağımsızlıklarını kazanmış pek çok devlet “yasadışı” ilan edilmiş oluyor. Sovyetler Birliği ulusal kurtuluş hareketlerini destekliyor ve desteklediğini de hiç bir zaman gizlemiyor. Işte bu yüzden de Sovyetler Birliği'nin “uluslararası terörizmi” desteklediği iddia ediliyor. 


1945 günü Türkiye'nin Moskova elçisi 
Selim Sarper ile Molotov arasında Dostluk Anlaşması'nın yinelenmesi konusunda yapılan görüşmede, Sovyetler Birliği Türkiye'den “Istanbul boğazında askeri üs verilmesini ve Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bırakılmasını” istemiş. Bugüne kadar “Kuzeyden gelen tehlike” iddialarına gösterilen kanıt budur: “Molotov Selim Serper'e demişti ki...” 
Inanılması güçama, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den üs ve toprak istediğine ilişkin tek bir resmi belge yoktur! Tersine, o tarihte olayın içinde olan ABD'nin resmi Dışişleri belgeleri, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den böyle bir istekte bulunmadığını kanıtlıyor. 

Ikinci Dünya Savaşı, emperyalist plan ve kışkırtmalar, Türkiye egemen güçleri- nin emperyalizmle işbirliği içinde yığın» larda sürekli körüklemeye çalıştığı anti komünizm ve anli-sovyelizm, yalana dayalı propaganda 1940 ve 1950'li yillar- da sürdü gitti. Yakın tarihin gerçekleri kadar, Anadolu'da tüten en büyük fabrika bacalarının da kimin yardımlarıyla kurulduğu unutturulmaya çalışıldı. 
ABD sermayesi emperyalist tekeller Türkiye'ye çiklet ve kokakola fabrikaları yapıp bir dolarlık yatırıma karşılık üç dolar geri alırken, ülke kalkınmasına doğrudan katkılı, faizsiz ve tarım ürünleriyle ödenecek kadar kredileri hangi dost ülkenin verdiği, bunca devlet fabrikasının kimin yardımlarının eseri olduğu adeta unutu)- du. 

Bugün hala bu fabrikaların ve daha sonra 1960'larda aynı elverişli koşullu Sovyet kredi ve yardımlarıyla yapılmış dev işletmelerin bacalar tütüyor Anadolu'da. Seydişehir Alimünyum tesisleri, Iskenderun'daki dev kombina, pekçok benzerleri, çiklet, otomobil, meşrubat” fabrikalarından çok farklı olarak, ülke sanayiinin temel taşlarını oluşturuyorlar. 

t.. 


Daha da önemlisi, böylesine karmaşık dengeler üzerinde, bir kıvılcımın dünyanin sonu demek olan bir atom savaşına yol açabileceği bir dünyada, Ortadoğu'- nun bugünkü ateşler içindeki durumunda, Türkiye'nin en güvenilir sınırları, dün olduğu gibi bugün de sosyalist ülkelerle olan sınırları oluyor, 

Emperyalizmin, işbirlikçilerinin, onlann faşist yardakçılarının bıkıp usanmadan tekrarladıkları “Kuzeyden gelen tehlike” yalanının, terörün kaynağının Sovyetler Birliği olduğu yalanının karşisına tarihin ve Mein, gerçekleri inatla 

dikiliyor. 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


EKONOMİ 


Sayfa 11 


Gazetemizde yeralan değerlendirmeler doğrulanıyor: F-16 projesinin, uçak yapımının sınırlarının çok ötesinde bir kapsamı var 


ABD tekelleriyle yapılan ortak yatırım anlaşmaları açıklandı 


© Son iki hafta içinde, F-16 projesine paralel olarak birçok ABD tekeli ile yerli ortakları arasında, başta tarım kesimi ve silah endüstrisi olmak üzere ekonominin bütün sektörlerine ortak yatırımlar konusunda proje bazında anlaşmalar imzalandı ve böylece, ABD tekellerinin Türkiye ekonomisinin bütün sektörlerine fiili olarak girmeleri kesinlik kazandı. 


Kesin anlaşmaya varılan 


: : 
ortak yatırım projeleri 
ABD TEKELİNİN ADI YATIRIM ALANI YERLİ ORTAKLAR 
1. Philip Morris Sigara Fabrikası Tekel ve Sabancı Holding 
2 T Santral sistemi fabrikası PTT-Sezai Türkeş- 
Fevzi Akkaya, Aselsan ve D.Kuv.Vakfı 
A (77277 
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F-16 projesi olarak anılan, ancak uçak yapımından çok daha geniş kapsamlı olan ve 8 Eylül tarihinde ABD ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın, Türkiye'nin “kalkınma” ve “sanayileşme” modelinden dış politikasına kadar “köklü” değişiklikler öngördüğünü ve Türkiye'yi her anlamda ABD'nin “sıçrama tahtası” yapacak olan biranlaşma olduğunu, Türkiye Postası'nın son iki sayısında anlatmıştık. Son iki hafta içinde, F-16 projesine paralel olarak birçok ABD tekeli ile yerli ortakları arasında, başta tarım kesimi olmak üzere ekonominin bütün sektörlerine ortak yatırımlar konusunda proje bazında anlaşmalar imzalandı ve birçok proje konusunda da prensip anlaşmasına varıldı. 

Böylece, ABD tekellerinin Türkiye ekonomisinin bütün sektörlerine fiili olarak girmeleri kesinlik kazandı. Ancak ilgililerin yaptığı açıklamalara göre, anlaşmanın önünde bir tek engel bulunuyor. Proje bazında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilebilmesi, ABD tekelleriyle ortak yatırımların başlaulabilmesi için, ABD Kongresi'nin “F-16 Anlaşmasi”ni onaylaması gerekiyor. Bu konuda bir açıklama yapan ve F-16 projesinin organizatörü olan OPIC'in Başkanı Craig Nalen, “Bu iş bitmiştir, Kongre 2-3 hafta içinde anlaşmayı imzalayacaktır” derken, Milli Savunma Bakanı Haluk Bayülken de, anlaşmanın Kongre'den geçmesini sağlamak için geçtiğimiz hafta ABD'ye gitti, 

ABD tekelleriyle proje bazında imzalanan ve geçtiğimiz günlerde açıklanan ortak yatırım anlaşmaları, F-16 projesiy» le neyin amaçlandığını açık seçik ortaya koymakta ve bu “yeni medel”in sonuçları p ana noktalarda toplanmaktadır: 

© İmzalanan yaunm anlaşmaları, ABD tekelleriyle yerli tekelleri, büyük toprak sahiplerini, OYAK ve Ordu Vakıfları'nı (ordu üst yönetimi) ve Kamu Ik- 


kaya kadar Türkiye'de militarizmin her alanda güçlenmesine hizmet ediyor. 
Türkiye'nin silahlanma harcamalarını çok daha büyük boyutlara yükseltiyor, bölgede güvenliği ve barışı tehdit ediyor. 
Bu anlaşmalar, Türkiye halkı ve bölge halkları açısından, Pentagon ve Cunta'- nın eskiye oranla çok daha tehlikeli yeni bir girişimi oluyor. 

© Buanlaşmalar, sonuç olarak, heranlamda Türkiye'yi ABD'nin bölge ülkelerine “sıçrama tahtası” yapıyor, Çünkü, ortak yatırımların amaçlarından birisi, ABD tekellerinin Türkiye üzerinden bölge ülkelerine açılmasıdır. Ayrıca, Türkiye kanalıyla bölgedeki gerici rejimlerin korunması ve ilerici rejimlerin de yıkılması, yapılan bu anlaşmanın en temel 


amaçlafından birisi oluyor. 


Kesin anlaşmaların yapıldığı açıklanan bu yatırım projelerine ek olarak, başta General Dynamics ve ona bağlı şirketler olmak üzere, birçok ABD tekeliyle ortak yatırımlar konusunda prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Sözgelimi, General Dynamics firması ve işbirliği 
yaptığı ABD tekelleriyle birlikte 13 
Ekim'de Türkiye'den ayrılırken, prensip anlaşmasına varılan ve turizmden elektroniğe, madencilikten tarıma kadar ekonominin her alanını ilgilendiren birçok projeyi beraberinde ABD'ye götürdü İlgili projelerin kesin anlaşmalarının, “F-16 Anlaşması”nın ABD Kongresi tarafından onaylanmasından sonra imzalanacağı belirtildi. 


ML 


KİT'ler ve bürokrasi 


@ kinci Büyük Savaş'tan bu yana, ABD sürekli iki noktada Türkiye'den şikayetçi oldu. Kamu Iktisadi Teşekkülleri (KIT'ler) ve bürokrasi... ABD yönetimi, Pentagon ve ABD patentli emperyalist finans odakları, sürekli olarak Türkiye'den KiT'lerin özel sektöre devredilmesini, devletin altyapı tesisleri, enerji üretimi, liman, baraj yapımı ve benzeri alanların dışında kalan ekonomik girişimlerden elini-eteğini çekmesini istediler. 

Ikinci istek, bürokratik engellerin kaldırılmasıydı. Ve bu talep, KITlerin yönetiminde, devletin üst bürokrat kadroları içinde varolan direnç noktalarının kırılması, ilerici, demokrat ve yurtsever kişilerin yönetim kademelerinden temelli uzaklaştırılması istemini dile getiriyordu. 

Işbirlikçi tekelci sermayenin KIT'lerden ve bürokrasiden yakınması, aynı oranda şiddetlidir ve şikayetin tarihi de, 1950'li yıllann başına kadar uzanmaktadır. Ne var ki, bütün bu içli-dışlı şikayetlere rağmen, burjuva hükümeti, 12 Eylül cunt 

nasara edemedi Cok İstem 


asina kadar KIT'leri 


elden çi- 


rağmen e AP'nin 


15. General 
Dynamics 


16. Phelps Dodge 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ve otel yapımı 
Kobalt ve bakır üretimi 


Otomobil ve kamyon 


Çelik Halat AŞ 


Prolilo Holding ve 
Süzer Şirketler Grubu 


Etibank-Koç Holding- 
Gama Holding 


im nt (Ordu US önetim e Kamu tisadi Teşebbüsleri'ni (bürokrasinin üst kesimi), ortaklık temelinde içiçe geçiriyor 

© Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİTler), ABD tekellerinin ve işbirlikçi tekeldi sermayenin kontrolüne geçiyor. 

© Türkiye yapım sanayiinin yanısıra ekonominin bütün sektörleri, yerli ortaklarıyla birlikte ABD tekellerinin talanina ve soygununa açılıyor. Bu, emperyalisi bağımlılığın daha da artması, soygun ve sömürünün daha da büyümesi demektir. 
© Bu anlaşmalar, ekonomiden politi- 


Dışsatım, 2 milyar 396 milyon dolarda, yani hedefin yüzde 30 gerisinde kaldı 


Cunta'nın “bunalımı aşıyoruz” 


e Geçtiğimiz yıl yüzde 25 olan enflasyon oranı, yüzde 32,5'e yükseldi. Oysa Cunta, 1983 yılında enflasyon oranının yüzde 20'ye indirileceğini ilan etmişti 

hedefe göre, 
1983 yılının ilk sekiz ayında 4 
milyar 740 milyon dolarlık dışsatım yapmak gerekiyordu. 
Oysa, ilgili dönemde 2 milyar 
396 milyon dolarlık dışsatım 
gerçekleştirildi ve böylece, öngörülen odışsatım hedefinin yüzde 30 gerisinde kalındı. 


1983 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin istatistikler, Türkiye ekonomisindeki bunalımın daha da derinleşmekte olduğunu göstermektedir. Işsizlik, üretim ve kalkınma hızının artırılmaması, yüksek boyutlu fiyat artışı, enflasyon ve döviz darboğazı olarak dört ana noktada toplanan ekonomik bunalımın bütün göstergeleri, bir önceki yila oranla hem büyük miktarlarda kötüleşti ve hem de, 1983 yılı için ilan edilen ekonomik hedeflerin büyük oranlarda gerisinde kalındı. Böy- 


lece, Cunta'nın “ekonomik bunalımı aş-. 


tık aşıyoruz” şeklinde sürdürdüğü propagandanın yalana dayalı olduğunu yaşamın pratiği gösterdi ve Türkiye ekonomisindeki bunalımın yapısallığı bir kere daha kanıtlanmış oldu. 

© Ticaret Bakanlığı'nın derlediği istatistiklere göre, 1983 yılının Ocak-Eylül 


balonu söndü 


döneminde fiyatlar yüzde 24,3 oranında arttı. Yine aynı verilere göre, geçtiğimiz yıl yüzde 25 olan yıllık enflasyon oranı 
yüzde 32,5'a yükseldi. Oysa, Cunta 1983 
yılında enflasyon oranını yüzde 20'ye indireceğini ilan etmişti. 

© Bugünden yüzde 32,5 olarak ilan edilen yıllık enflasyon oranı, 1982 Ey- 
101-1983 dönemini kapsamakta ve bu veriler, iğneden ipliğe kadar uzanan son yapılan zamları göstermemektedir. Son yapılan zamlarla birlikte, Cunta'nın seçim yatırımı olarak bir miktar genişlettiği para ve kredi muslukları da gözönüne alındığında, yıl sonuna kadar yıllık enflasyon oranının rahatlıkla yüzde 55'in üzerine çıkacağı anlaşılmaktadır. 


© Cunta, 1983 yılında 7,1 milyar dolarlik dışsatım yapılacağını ilan etti, Programlanan bu hedefe göre, 1983 yılının ilk sekiz ayında, 4 milyar 740 milyon dolarlık dışsatım yapmak gerekiyordu. 
Oysa, 1983 yılının Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk sekiz ayında, 2 milyar 
396 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirildi ve böylece, öngörülen dışsatım hedefinin yüzde 30 gerisinde kalındı. 

© 1983 yılının Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin dış ticaret açığı, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla yüzde 9,2 artarak 2 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yapılan hesaplamaya göre, 1983 yılında Türkiye'nin dış ticareti, 3,6 milyar ile 4 milyar dolar arasında 


açik verecek ve böylece, Türkiye tarihinin en büyük dış ticaret açıklarından birisi gerçekleşmiş olacak. 

© Cunta, 1983 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığının 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini ilan etmişti. Planlanan hedefe göre, Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin dış ticaret açığının 1 milyar 
260 milyon dolar olarak gerçekleşmesi 
gerekiyordu. Oysa, ilgili dönemde Türkiye'nin dış ticareti 2 milyar 396 milyon dolar açık verdi ve böylece, dış açık planlanan hedefin yaklaşık iki katına tırman- 


dı. 

© Cunta, 1983 yılında ulusal gelir arlış hızının yüzde 4,8 olarak gerçekleşeceğini ilan etti. Oysa, Devlet Istatistik Enstitüsü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı aşıklamaya göre, 1983 yılının ulusal gelir artış hızı yüzde 2,9 olarak gerçekleşecek. 
Türkiye'de nüfusun yılda yüzde 2,5 oraminda arttığı düşünülürse, yüzde 2,9'luk ulusal gelir artış hızı, kişi başina gelir açısından yüzde yarımın da altında kalan bir büyüme hızı demektir. Bu ise, büyüme değil, yerinde saymak demektir. 

© Devlet Planlama Teşkilatı'nın hesaplamalarına göre, 1983 yılı sonunda, Türkiye'de işsiz sayısı dört milyona ulaşacak. Cunta'nın iktidara elkoyduğu 
1980 yılında, Türkiye'deki işsiz sayısı, 2 
milyon 651 bin kişiydi. Demek ki, Cunta'nın işbaşında bulunduğu yaklaşık üç yıl içinde, açık işsizler ordusuna l milyon 
349 bin kişi daha eklendi. 


karmaya cesaret edemedi. Çok istemelerine rağmen, DP ve AP'nin yanısıra, MC hükümetleri bile o gücü kendisinde bulamadı. 

12 Eylül devirmesinden sonra, cunta KITleri gündeme getirdi. Ve 
1981 yılının ilk yansında, cunta KIT'leri yeniden düzenleyen bir yasa 
tasansı hazırlattı. Tasarı, iki yanlı tepki gördü. Tepkinin bir yanı, ABD emperyalizminin ve İşbirlikçi tekelci sermayenin karşısında yer alan kesimlerden geliyor ve KiT'lerin devlet kuruluşu olarak korunması savunuluyordu. Tepkinin öteki yanı ise, ABD emperyalizminden ve işbirlikçi tekelci sermayeden kaynaklanıyor ve “istemimiz tam karşilanmıyor” diye yakınılıyordu... 

Cunta, ne İsa'ya, ne Musa'ya yaranamayınca, tasarıyı geri çekmek zorunda kaldı. Ve ardından, IMF, Dünya Bankası ve öteki ABD patentli kuruluşların “Türkiye raporları” yayınlandı. Bütün bu raporlarda, KIT'lere ve bürokrasiye ilişkin görüşler, ön sıralarda aldı. Konuyla ilgili olarak, işbirlikçi tekelci sermayenin örgütü TÜSIAD, 3 Mayıs 
1982 tarihinde *KIT Raporu” adıyla bir kitap yayınladı. Raporda, ABD 
emperyalizmiyle aynı görüşler paylaşılıyor ve KIT'lerin yeniden düzenlenmesinde belirlenecek esaslar dile getirilerek, cuntaya yol gösteri- 


liyordu. 

Özet olarak TÜSLAD raporunda, devletin 1930'larda bu yola gitmesinin nedeni, “devletin geçici olarak özel sektöre liderlik yapması” olarak gösteriliyor ve “artık devletin bu görevi sona ermiştir” denilerek, KIT'lerin özel sektöre devri isteniyor. Ve raporda, devletin ekonomik alanda yapması ve yapmaması gerekenler, şu sözlerle apaçık dile getiriliyor: 

“1930'lu yıllara göre devletin ticaret ve sanayide öncülük yasektörler, 


Ve sonuçta, ABD'nin ve işbirlikçi tekelci sermayenin istekleri, bir bir yerine getirildi. Cunta, önce KIT'lerin yönetiminde ve üst bürokraside varolan direnç noktalarını kırdı, bütün yönetim kademeleri demokrat ve İlerici unsurlardan temizlendi... 

Asıl önemlisi, cunta 1981'de yapamadığını bundan üç ay kadar önce 

becerdi. Ve KIT'leri yeniden düzenleyen tasanyı onaylayarak yasalaştrdi. Bu yasanın bir tek anlamı vardı; istenilen KIT, istenilen kamu kuruluşu, özel sektöre devredilebilecektir... Ardından, F-16 projesi geldi. 
F-16 projesine paralel olarak ABD tekelleriyle imzalanan ortak yatırım anlaşmaları gösterdi ki, KITler ABD tekelleriyle yerli tekellerin ortaklığında özelleştirilecek. 
Ama, eğri oturup doğru konuşalım. Yine de şükredelim...Neden mi? 
Çunta KIT'lerin tümünü satmıyor. Bir kere, zarar eden ve özel sektör için cazip olmayan KiT'ler, elden çıkanimıyor! ikincisi, özelleştirilen KiT'lerin ortaklık paylarından bir bölümü, devletin elinde kalıyor...Neden mi? Çünkü para devletten, akıl özel sektörden de onun için... 

Evet, gerçekten cumhuriyet tarihi boyunca, hiçbir burjuva hükümetinin başaramadığını cunta becerebilmiştir. Şimdi Türkiye ekonomisinin en büyük kuruluşları olan KITlerin kapısı, ABD tekellerine ve yerli ortaklarına sonuna kadar açılmıştır. 


Batı Avrupa'da milyonlar / “ama”sız, “fakat” sız, “eger 


22-23 Ekim Cumartesi, Pazar günleri San Francisco'dan Tokyo'ya, Helsinki'den Madrid'e, üç kıtada savaş sonrasının en büyük barış gösterileri yaşandı. Gösterilerde, Komünistlerden, kimi burjuva partilerinin üyelerine kadar çeşitli politik parti ve gruplar, kiliseler, sendikalar, kadın ve gençlik örgütleri, hiçbir örgüte dahil olmayan kişiler, bir tek amaç için, savaşa ve silahlanma yarışına karşı barışı savunmak için birleştiler. 
Milyonların yükselttiği temel talepler, Batı Avrupa'ya Pershing-2 ve Cruise roketlerinin yerleştirilmemesi, Avrupa'da atom silahlarından arındırılmış alanlar oluşturulması, ve dünyada atom silahlarının dondurulması talepleri oldu. Bu talepler, Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkeler tarafından uzun süredir ileri sürülen barış önerilerine de denk düştü. 

Barış gösterilerine Türkiyelilerin katılımının, ilerici örgütlerin eylem birliğinin sağlandığı ve örgütlerin birarada katıldıkları yerlerde daha güçlü ve yığınsal olduğu izlendi. Öte yanda Federal Almanya'da 15-22 Ekim Barış Eylemleri Haftası içinde bölgelerindeki çeşitli örgütler ile birlikte ortak çalışmalar yürütebilmiş olan yerel örgütler de, son eylemlerde daha aktif ve yaratıcı bir biçimde yeraldılar. Türkiye'deki Barış Savaşçılarına Özgürlük belgisini ve Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma talebini yükseltiler. 


İzlenimler // Mehmet ÜNAL 


lerine kulak verilmesini dile getiren ve “Krefelder Appel” için tekbaşına onbinin üstünde imza toplayan Etty Gingold “Ya-Şam ve ölüm arasında tartışılıyorsa, bizi ayıran konulardan çok, bizi birleştiren yanlarımızı kayvetlendirmeliyiz” diyor ve yüzbin- 


Hop, hop hop! 
Atom roketleri stop!.. 


22 Ekim 1983 Cumartesi, saat 05,00 suları. Bonn Hofigarten'e geldik... Çoluk, çoaki r karani kis inen ekler. 


lerin alkışını topluyor. 

Birleştiren yanlardan söz ederken; işçi hareketi ile barış hareketini birleştiren yanlardan da söz etmek gerekli. Bu konuda DGB Genel Yönetim Kurulu üyesi bavan Ilse Brusis ve HDW Hambure Tersa- 


Hannes Wader Nazım Hikmet'ten uyarladığı “Yaşamak/bir ağaç gibi/tek ve hür/ve bir orman gibi/kardeşçesine/bu hasret bizim” türküsünü okuyor. Nazım Hik met'siz barış hareketinin düşünülemediği bir kez daha yüceltiyor bizleri, biz Türkiyelileri, 

Bir hüzün çöküyor üstümüze, tatlı bir hüzün... Vaktimiz yok, Yerküremizde milyonların içine biz de sesimizi katıyoruz Hayır diyoruz, Amerikan Atom Bombalarına HAYIR! 


STUTTGART 


İzlenimler / Soner GÜRLER 


Bir zincir ördük: 
Etten, kemikten... 
yani insandan... 


Sabahın erken saatleri Stuttgart'ta miting alanındayız, erken geldik, standlar yeni kuruluyor. Dünyanın en uzun zinciri olacağı söylenen Stuttgart ile Neu Ulm kentleri arasında kurulacak insan zincirinin kurulmasına henüz iki saat var, 

Karşilaştığımız her arkadaşımız birşeyler sormak hevesinde, fakat dudaklar kenetlenmiş, sadece gözler soruyor, biz de aynı soruyu sormak istediğimizden, gözlerdeki soruları iyi anlayabiliyoruz. 

- “Zincir kurulabilecek mi?” Kalpler göğüslerimizden firlayabilecekmiş gibi vuruyor heyecanla. 

Stuttgart kentinin en büyük alanların- dan biri olan Schlossnlat7'da mitinge ö7- 


Rotatifler, ekranlar, antenler 

yalan söylüyor 


Federal Almanya'daki son banş gösterilerini düzenleyen barış komiteleri, basın-yayın araçlarında eylemlere ilişkin sayıların bilinçli olarak düşürüldüğünü söyleyerek, Federal Almanya ikinci televizyonu (ZDF), Federal Almanya birinci televizyonu (ARD) ve diğer ajansları protesto ettiler, Barış girişimcileri, 22 Ekim günkü eylemler için verilen sayılar düşürülürken, CDU-CSU'nun Münih'te düzenlediği savaş yanlısı mitinge katılan 9 
bin kadar kişinin de 15 bin kişi olarak inanılmaz biçimde büyütüldüğünü betirtiiler, 

Banş komiteleri yaptıkları açıklamada. 
telekslerden İlk geçen sayılann katılan 
100 kişiden 80'ini saymadığımı, 400 bin 
kişinin katıldığı Stuttgart mitinginin ilk haber ajanslarında 80 bin, geç saatlere doğra ise ilk önce 180 bin ve daha sonra da 200 bin olarak verilmeye başlandığım, aynı oyunun Bonn yürüyüşü için de yapıldığını hatırlattılar. 

Tarafsız, ancak deneyimli kişilerde sayılar üzerinde sorumsuzca oynanıldığım belirtirlerken, Westdeutscher Rundfunk-Köln üzerinden yürütülen Türkçe yayın- da da Stutigart-Neu Ulm arasındaki insan zincirinin hem 100 bin kişiden oluştuğu, hem de hiç bir yerinde kesinti olmadığı şeklinde çelişkili bir haber veril- 


Neu-Ulm ile Stuttgart arasında 10¢ 


her tarafımız ama her,tarafımız insan seli halinde, kapıları açıp dışarıya çıkabilmek mümkün değil, 

Saat 12.45, Tıkanıp kaldığımız yerde, in» san zinciri birli değil, ikili halka şeklinde tamam, aralarda bırakınız bir kopuklu- 


lemciler sırtları sırtlarına “yapışık + Ge 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cuk... Zifiri karanlıkta, otomobil ışıkların- dan yararlanarak ana sahnedeki son hazirlıklar tamamlanıyor. Diğer alanlara doğru yürüyoruz. Etrafta kendi sergilerini hazırlamakla meşgul olan, yaşlı-genç siste farkettiği herkese selam veriyor. “Günaydın” dedikçe, güneşli bir sonbahar gününü müjdeler gibiler, Bu enerji, bu güçlülük, bu umut yüceltiyor insanı; Bonn ve o gün orada bulunanlar bağrına basıyor herkesi, Yürümemizi sürdürüyoruz, heryer insan. 
Rengarenk giysileri ve bir bayram yerine gider gibi hazırlıklarıyla, Bonn kentine bambaşka bir renk katıyorlar. Daha sonra, Alman dostlarımız, şimdiye dek Federal Almanya tarihinde böylesini görmediklerini fisıldıyorlar kulağımıza 

Kırmızı renk ile işçi hareketi, mavi ile barış hareketi, menekşe renk ile hiristiyan inançlı barışseverler, eflatun renk ile de kadın barışseverler sembolleştirilmiş. 

Bulunduğumuz yerden bir başka yöne gitmek istiyoruz. Daha çok görmek arzumuz bu tarihi günden. Tüm sokak ve meydanlar insan dolu... Gelenler, çeşitli yönlere göreve gidenler, otobüslerden, trenlerden inenler... Herkes herkesi selamlıyor... Selam kelimesi kulağımıza barış der gibi geliyor... 

Ve saat onbir. O büyük meydan dolmuş ve ön program başlıyor. Çeşitli gruplar barış için yaptıkları yerel çalışmalardan örnekler sunuyorlar. Bu program bitiyor, ikinci ana program başlıyor 

Ve bu ana program hoparlörler aracılıgı ile tüm Bonn kentine aktarılıyor. Böylesine örgütlü bir girişim... O insanların arssında olmak, birlikte o anları yaşamak, bunları kaleme almak çok zor, anlatılması şimdilik çok zor iş... Bambaşka bir duygu Bu denli insan arasında bulunabilmek... 
Bu kararlı yüzbinlerin yanında yeralmak. 
“Biz hayır dedik ve ayağa kalktık” kararlı sözlerini dinlemek... Ve bu kararlı tavınn tüm Federal Almanya'ya dağıldığını görmek heyecanlandırıyor 

CDU parti üyeleri arasında oluşturulan barış yanlısı grup, hükümetin politikasını eleştirerek, 6 Mart'ta yapılan seçimlerin, Atom bombası yerleştirmeyi değil, ekonomik kalkınmayı söz verdiğini hatırlatmaya çalışıyor. Bu kadarı ile de olsa alkışlanıyor bu grup... Daha sonra SPD Başkanı Willi Brandt söz alarak, SPD içindeki düşüncelerin Atom bombalarının yerleştirilmemesinden yana değiştiğine değiniyor. Daha sonra Brandt'tan sözü alan Yeşiller'in milletvekili Petra Kelly, “acaba diye düşünmeden bir hayır demenin gerekliliġi” üstünde duruyor. Tüm bu tartışmalar nn yanısıra, yaşlı anti-faşistlerin tecrübe- 


yan Ilse Brusis ve HDW Hamburg Tersanesi işçi temsilcisi Andreas Müller'in konuşmasını hatırlayabiliriz. 

Bonn'da bulunabilenler için başka bir kazanım da, sanat ve sanatçıların barış hareketine olan katkılarını paylaşmaları Yüzbinlerin içinde, “We shall overcome” (Biz yeneceğiz) türküsünü söylerken, bu heybetli günde gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. Sevinçten, mutluluktan... Yüzbinlerce yürek barış için çarpıyor, yüzbinlerce ışık, bir karanlığı delerek ortaya pırılular saçiyordu 

Sabahtan Bonn'da hükümet binalarının bulunduğu semte gitmiştim. Saat onikiye beş kala yüzbinlerce başka insan elele tutuşarak insanlardan oluşan onbir kilometrelik bir zincir oluşturdular. “Hop, hop, hop Atom raketleri stop” 

Daha sonra Amerikan elçiliğinin önünde yapılan açıklamayı duyuyoruz. Elini Nikaragua'dan çek! Başbakanlığın önünde açılan transparetten söz ediliyor: “Raket değil, iş istiyoruz!” 

Ana sahneye doğru yola koyuluyoruz. 
Sahnede, bu kez ünlü Alman sanatçısı 


ları, Bonn Holgarten'e geldik. Çoluk, ço- da DGB Genel Yönetim Kurulu üyesi da- Stuttgart kentinin en büyük alanların- 


dan biri olan Schlossplatz'da mitinge özgü sesler yok, sadece hoparlörden yükselen ayar sösleri ikidebirde yankılanıyor meydanda. Daimler Benz fabrikasındaki işçiler bir köşede hazırlıkları yürütürlerken biraz yanında FIDEF stantının çalışmaları izleniyor. Bu standun yanında bir minübüs, her iki yanında asılı büyük pankartlarda “Türkiye barış savaşçılarına özgürlük” sloganı ve beyaz güvercinleri ile 
dikkati çekiyor. Bu minübüs az sonra 120 
km.'lik insan zinciri boyunca onurlu bir görevi yerine getirmek üzere alandan ayrılacak, insan zincirinin kurulacağı güzergah üzerinden Neu Ulm istikametine doğru yoluna devam edecek. Yüzbinlerin beklendiği yol boylarında haykırılacak minibüs geçeşken: “Türkiye'deki Barış Savaşçılarına ilik” 

Biz de minibüste yerimizi aldık. Stuttgart kentinin son evlerini geride bırakırken polisin insan öbeklerinin toplandığı her yerde yolları kapamaya başladığını izleyebildik, Sık sık yolumuz polislerce kesiliyor, uzuntartışmalar sonrasında minibüsümüz miting alanlarına bırakılıyor. Bad 


tuğu, hem de hiç bir yerinde kesinti olmadığı şeklinde çelişkili bir haber verildi. Oysa ki yapılan hesaplara göre 120 
kilometrelik bir yol boyunca kesimisiz bir insan zinciri kurabilmek için en az 
140 bin kişiye gereksinim vardı. Kaldı 
ki zincirin pek çok yerinde elele tutuşantann ikişer, üçer halka oluşturdukları da gözlenmişti. 


Canstatt, Esslingen, Ober- ve Untertürkheim daha sonra Zell miting alanlarındayız. pankartları gören eller sallanıyor ve ağızlar hep birlikte Almanca-Türkçe haykıriyor “Türkiye'deki Barış Savaşçılarına Özgürlük”, 

Yollardaki kalabalık kesifleşiyor. ilerlemek zor hale geldi. kendi kendimize düşünüyoruz, acaba daha devam edelim mi? 
Fakat minibüsü kullanan arkadaşımız üzerine aldığı onurlu görevin bilincinde, gitmek olanaksız oluncaya kadar ilerleyeceğiz. Altbach köyünün girişindeyiz. Kalabalığın içerisine girebilmek ve yolu izleyebilmek son derece zorlaştı. Bir arkadaşımız minibüsün önünde giderek yol açıyor. 
Önümüz arkamız, sağımız ve solumuz 


Fransa'da Türkiyeli ilerici örgütler Türkiyelileri barış yürüyüşüne ortak katılıma çağırdılar 


ğu, eylemciler sırtları sırtlarına yapışık ' 


, duruyorlar. Ses yok, yürekler çarpıyor, 


herkes birbirine soruyor: 

“Zincir tamam m acaba?” Gözler Nev Ulm istikametinde, gökyüzü izleniyor. 
Birden alkışlar ve bağırışlar... Neu Ulm istikametinden doğru yükselen rengârenk balonlar birer çizgi halinde gökyüzünü doldururken, zincirin tamamlandığı anlaşılıyor artık. Hep bir ağızdan haykırılıyor “Hop, hop, Atom roketleri stop!”... 


250 bin kişinin katıldığı insan zinciri 
barış için canlarını verenler adına yapılan 5 
dakikalık saygı duruşundan sonra, yavaş yavaş Neu-Ulm ve Stuttgart kentlerinin 
içinde toplanmaya başlıyor. Yaklaşık 200 
bin kişinin sığdığı Stuttgart meydanı, akşa mın erken saatlerinden itibarenartık insan almaz hale geliyor. 

Bots grubunun barış şarkıları ile başla yan miting daha sonra DGB eyalet başkanı Siegfried Pommerenke, Protestan kilisesi yürütme kurulu üyesi Erhard Eppler, Yeşiller'in parlamentodaki temsilcisi Marie Luise Beck, Amerikan barış hareketinden Debbie Heijl, SWAPO örgütünden bir temsilci ve diğer barışseverlerin konuşma: larıyla devam etti. 

Pershing-2 roketlerine benzer bisküvilerin dağıtıldığı alanda barışseverler, bisküvileri dişleri arasında ezerek yerken, roketlere karşı verecekleri dişe diş mücade lenin kararlılığını canlandırmaya çalıştı lar 


BERLİN 


İzlenimler / Gülseren SAYGI 


Barışı savunmak meslekten politikacıların tekelinde değil 


22 Ekim 1983, Batı Berlin, saat 13.30 
Kapalı, ayazı insanın içine işleyen soğuk bir sonbahar gününe rağmen kentin değişik kesimlerinde dört ayrı U-Bahn istasyonu çevresinde toplanan insan kalabalığı / cıvıl cıvıl, sımsıcacık.... 

Saat 14,00 civarında kentin Fehrberlliner 1 
Platz, Yorkstrasse, Walter-Sehreiber Platz, Wittenbergplatz U-Bahn istasyonlarında toplanan her yaştan, her meslekten, çeşitli politik ve dinsel gruplardan ve değişik 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ERDE GÖSTERİLER M 


ABD roketlerine 


”siz hayır dedi! 


İda 100 kilometreyi aşkın yolda 250 bin barış savaşçısı “insandan 


uluslardan insanlar, toplantı meydanı olan Rathaus Schöneberg yönünde akmaya başlıyorlar. Yürüyüş kolları yol kenarlarinda duran, pencerelerden sarkan Batı Berlinliler tarafından ilgiyle izleniyor Kimi evlerin balkonlarına, ya da pencerelerine yerleştirilmiş hoparlörlerden barış şarkıları, işçi marşları yükseliyor. Bir yü- 


bir zincir” ördü. 


tikası işçi temsilcisi Rainer Knircsh ise aynı görüşü şu sözlerle dile getiriyor “Barış bizim var olup olmama sorunumuzdur; bundan ötürü, barışı elimizle tutabilmek için biz kendimiz mücadele etmek zorundayız. Bu işi başkalarına bırakamayız.” 
Coşkulu konuşmasında Knirsch, BMW-Motör fabrikasında çalışanların bir daha 


Avrupa'da tarihi 


... .. 


en bü gösterileri 
Avrupa şimdiye dek bu denli yı 


ğnsal gösterilere tanık olmadı Belli başlı kentlerdeki katılım şöy 


leydi: Bonn'da 500 bin, Hamburg 
400 bin, Stuttgart 300 bin, Batı 
Berlin 150 bin, Londra 400 bin Paris 150 bin, Roma 500 bin 
Viyana 100 bin, Stockholm 80 


bin, Brüksel 400 bin, Madrid 
200 bin. Ayrıca aynı günlerde 
ABD'de 150 kentte, Kanada'da 
50 kentte, Japonya'da, Finlandiya'da, DDR'de, Bulgaristan" 
da ve Sovyetler Birliği'nin çe şitli kentlerinde büyük barış gösterileri yapıldı 


yüşüyle toplumun en güçlü hareketi durumuna geldiğini kanıtlamış oldu. 

23 Ekim yürüyüşünü destekleyen örgütlerin bileşimi de çok geniş bir politik yelpaze oluşturuyordu. Fransızca ve Felemenkçe konuşulan bölgelerdeki barış yanlisi örgütlerin kendi aralarında oluşturdukları iki ayn koordinasyon komitesince 


maya yetkili olabileceğini açıklıkla belirtmişti. 

Nevar ki, hükümet üyesi Felemehk Sosyal.Hıristiyan partisinin önemli yöneticilerinin yürüyüşe katılması, gösterilerin dev kitlesel boyutalmaları. bu parti yönetiminde bir tutum değişikliğine yol açtı. Parti başkanı F. Swaelen 23 Ekim gösterileri- nin göz ardı edilemiyeceğini söyleyerek füzeler sorununun mecliste tarlışmasından yana olduklarını belirtti. Bu durum karşısında partilerin parlamento gruplarının başkanları arasında yapılan bir toplantida bu konunun 8 Kasım günü mecliste 
tartışılmasına karar alındı. Böylece 23 
Ekim gösterileri 24 saat gibi kısa bir süre sonucunda ilk başarısını elde etmiş oldu. 


Yıldız TULGAR 


Yurtseverlik barış için savaşmaktır da... 


22 Ekim Cumartesi... Londra'da pırıl pinil bir öğle vakti. Insanlar, köprüleri aşarak barış gösterisinin yeralacağı Hyde Park'a doğru iki koldan ilerlediler. Beklenmedik kalabalık nedeniyle iki kol olarak tasarlanan yürüyüş üç kol olarak devam etti pankartlar ve flamaların renk cümbüşü içinde “Türkiye Barış Komitesine Özgürlük” flaması da göze çarpıyordu. Bu flamanın arkasında yerlerini alan Türkiyeliler dağıttıkları binlerce bildiri ile kamuoyunu Türkiye'de süregelmekte olan Barış Derneği davası konusunda bilgilendirdiler 

Hyde Park'taki mitingde konuşanlar arasında Ingiliz Işçi Partisi'nin yeni Başkanı Neil Kinnock da yer almaktaydı Kinnock alana toplanan 400 binlik kitleye şöyle seslendi: “Gerçek yurtseverlik barış için savaşmakla özdeştir”. Kinnock konuşmasında adanın bir ABD üssüne dönüştürülmekte olduğu, yerleştirilecek olan ölüm füzelerinin düğmelerine basanların bile kontrol edilemeyeceği konusu Üzerinde durdu... Daha sonra bir konuşma yapan CND (Nükleer Silahsızlanma Kampanya» sı) Genel Sekreteri Rahip Bruce Kent “Cruise ve Pershing'ler yaşam hakkımızı yansımakta” dedi. Kent, “tüm ABD üsleri- ni ablukaya alacağız, füzelerin önüneonbin-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YONLARIN YENİ ABD ROKETLERİNE KARŞI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADI 


sa'nın diğer on büyük kentinde onbinlerce kişi yürüdü. Fransız Barış Hareketi'nin çağrısıyla gerçekleşen barış eylemlerini aralarında FKP ve CGT'nin de olduğu 
39 ulusal örgüt destekledi. Saat 15.00'de 
J.Jeures alanında başlayıp Opera Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, kaldırımlarda biriken onbinlerce kişi büyük ilgi gösterdi. Öte yanda “Barış Istiyoruz” belgisi taşıyan bir grup askerin üniformaları ile banş eylemlerine katılması özellikle dikkatleri çekti, 


22 Ekim Barış gösterisine eylem birliği 
çerçevesinde katılan Türkiyeli ilerici örgütler çıkardıkları ortak bildiri ile tüm Türkiyelileri eyleme ortak katılıma çağırdilar. Anadolu Der., ATT, Birlik Yolu, Emeğin Birliği, FİB, FTİB, Gerçek, Işçi Gerçeği, KİÖB, proleter Dayanışma örgütlerinin katıldığı ve KKWK tarafından desteklenen çağn bildirisinde, “Barıştan, silahsızlanmadan ve demokrasiden yana olan güçlerin silahlanma ve savaştan hiçbir zaman çıkarı olmamıştır ve olamaz” denildi. 

Yürüyüş sırasında FTIB üyeleri Türkiye Barış Derneği yöneticileri ile dayanışmanın yükseltilmesi için basılan kartpostalları dağıtırken, Türkiyeli diğer örgütler de benzeri faaliyetlerde bulundular. Buarada TKP Merkez Komitesi'nin barış mücadelesine ilişkin olarak Türkiyeli işçi ve aydınlara yaptığı çağrının da gösteride dağıtıldığı izlendi. 


SMANNHEIM ve yöresinde 
Sıcak Sonbahar 


“Sıcak Sonbahar” eylemleri Mannheim'de 15 Ekim Cumartesi günü 
4 bin barışseverin elele vererek kent 
merkezini enine ve boyuna kesen büyük bir haç oluşturmasıyla başladı. 
Aynı gün öğleden sonra ABD tarafindan yeraltına depolanmış yüzlerce ton zehirli gaz bulunan Kâfertal ormanına bisikletli bir gösteri yapıldı Bu arada ormanın içine kurulmuş olan Amerikan askeri tesisi bin kadar barışsever tarafindan bloke edildi. 
Mannheim'daki barış eylemleri DGB, kiliseler, gençlik örgütleri, baný için halk girişimleri SPD, DKP, ETDD ua Vesiller 


A BŞ 


,6 Şarkıları, işçi marşları yükseliyor. Bir yü- 


rüyüş kolunu Kaiser Wilhelm Platz'da çiçek satan kadınlar pembe güllerle karşıliyorlar. “Işimizi terkedip size katılamıyoruz, ancak sizinle aynı görüşü paylaşıyoruz” diyerek, koskoca bir demet gülü barışseverlere dağıtıyorlar; 

Yol kenarlarında, sokak başlarında yeni yeni insanların katılımı ile gittikçe büyüyerek ilerliyor yürüyüş kolları... Türkiyeliler de çeşitli yürüyüş kolarında yerlerini alıyorlar. Türkiyeli gruplardan “NATO'ya ve yeni ABD roketlerine hayır!” belgileri “Cunta'ya Hayır” belgisi ile birarada yükseliyor. Türkiyeli işçiler DGB'nin, eylemi destekleyen bildirisini Alman meslektaşlarıyla birlikte dağıtıyorlar. Ancak, olayın önemi ve büyüklüğü ve 5 Ekim'de fabrikalarda DGB'nin uyarı grevine katılan Türkiyeli işçilerin sayısı düşünüldüğünde, “turkiyelilerin 22 Ekim günü katılımı yetersiz... Haziran ayında Reagan Batı Berlin'i ziyaret ettiğinde yapılan büyük barış yürüyüşüne katılan Türkiyelilerin yığınsallığı, coşkusu ve disiplini bu seferki yürüyüşte görülmüyor. 

Tüm yürüyüş kolları Rathaus Schöneberg'e ulaştıklarında katılım IUU bını aşmış durumda, Böylece 22 Ekim Barış toplantısı, Batı Berlin tarihine hiçbir politika- 


~ amn görmezden gelemiyeceği büyük- 


lükte ve bu kentin şimdiye dek yaşamış olduğu en yığınsal barış gösterisi olarak geçiyor. 

Toplantı meydanında işçi sınıfı ve sendikal hareketin kırmızısı ile Hristiyanların menekşe rengi eşarpları, sosyal demokratların sarı gülleri kaynaşmış durumda. 
Komünistler, Sosyal Demokratlar, Hristiyanlar, sendikacılar, öğrenciler, kadınlar 


barış girişimcileri, hiçbir örgüte dahil ol, 


mayan insanlar, o gün hep bir ağızdan insan yaşamını savundukları için, barış içinde birdünyada yaşamak istedikleri için Avrupa'ya yerleştirilecek yeni atom roketlerine hayır diyorlar. “Ama”sız, *eğer”siz, hiç bir koşul koymadan onbinlerce defa HAYIR! 


Toplantı meyyanındaki bir kürsüden topluluğa seslenen Papaz Ton Veerkamp, “barış. sorununu sadece mesleği politikacı olanların eline birakamayız” derken, bir 


© başka kürsüden ABD barış hareketi tem- 


silcilerinden Melinda Fine “Amerikalılar ve Avrupalılar barış için birlikte mücadele etmeliyiz. Hiç kimsenin bu konuda İlgisiz davranmaya, ya da kenarda durmaya hakkı yoktur, Bu iş hepimizin sorumluluğudur” diye sesleniyor. Alanın bir başka köşesin- de, bir başka kürsüden BMW-Motör Fab- 


ar mü İZ A ada > söle 
Motör fabrikasında çalışanların bir daha JU-52 bombardıman uçakları için motör yapmak istemediklerini, Stalingrad'a karşı savaşacak motorize askeri birlikler için bir kez daha motorsiklet üretmiyeceklerini vurguluyor. 

O akşam, Rathaus Schöneberg U-Bahn istasyonunda göğüslerinde çeşitli barış rozetleri taşıyan insanlar birbirlerinin yüzü- ne sanki kırk yıldır birbirlerini tanıyormuş gibi bakıyorlar. “Iyi birşeylerin”, “yapılması gerekli birşeylerin” hep birlikte bir ucundan tutmuş olmanın rahatlığıyla... 


BRÜ 


SEL 


İzlenimler / A. DERIN 


Bir somut kazanım: 
Roket sorunu parlamento gündeminde 


23 Ekim Pazar günü Brüksel'de yapılan 
barış yürüyüşüyle Belçikalılar Avrupa'ya yeniatom füzeleri yerleştirilmesini protesto etti. 

Yürüyüş Belçika'daki barış yanlısı hareketler için büyük bir başarı oldu, Aralık 1979'da yapılan barış gösterisine 20.000, 1981'dekine ise ikiyüzbin kişinin katılmasına karşılık bu sefer katılım 400.000 kişiyi buldu. Gözlemciler, pazar günkü gösteriyi Belçika tarihinin en yığınsal göslerisi olarak nitelendirdiler, Böylece 1979 yılından önce marjinal bir hareket niteliği su» nan Belçika barış hareketi, 23 Ekim yürü- 


Viyana'daki gösteri boyunca “Türkiye Barış Komitesi'ne Özgürlük” istemi dile getirildi. 


İİ a b ere  lel 


dukları iki ayrı koordinasyon kömitesince (C.N.A.P.D, ve VAKAJ düzenlenen gösteri Komünist Partisi, Fransızca ve Flemenkçe konuşulan bölgelerin Sosyalist Partileri, “Ekolojistler” (Yeşiller), Walon ve Felemenk federalist hareketleri ve sendikalarca aktif bir biçimde desteklendi. 
Hıristiyan Partileri, (P.S.C ve C.V.P) yürüyüşü desteklememekle birlikte, Hıristiyan Bariş Hareketi (M.C.P), Hıristiyan Işçi Hareketi (MOC) gibi ilerici örgütler bizzat yürüyüşün Mk e arasında yeralmaktaydılar. Öte yanda özellikle Felemenk bölgesi Hıristiyan Partisi'nden pek çok önemli kişi yürüyüşe katıldı. Bunların arasında 30 kadar parlamenter, 2 eski bakan ve partinin meclis grubu başkanı Blanckaert yer almaktaydı. Bunun yanı stra partinin gençlik kolu da (C.V.P, Jongeren) gösteriyi aktif bir biçimde desteklemekteydi. 

Belçika'nın en Amerikancı politik örgütü niteliğindeki Liberaller ise açıkça barış göslerisinin karşısında yer aldılar, Bu partinin olan Başbakan yardımcısı ve Adalet Bakanı J. Gol 23 Ekim arifesinde verdiği bir demeçte barışsever örgütleri Sovyetlere hizmet etmekle suçlayarak Reagan yönetiminin Belçika'daki uzantısı olduğunu bir kere daha ortaya koydu. 

23 Ekim'den önce kafalara takılar sorulardan biri de Fransa Cumhurbağkanı F, Mitterand'ın son Belçika ziyareti sırasında. 
yaptığı barış hareketini baltalar nitelikteki konuşmaların Belçika kamu oyunda, özellikle Belçika sosyalistleri üzerinde ne gibi bir etki yapacağı idi. Ancak, Pazar günkü gösterilere sosyalistlerin kitlesel katılımla» n, Mitterand'ın sözlerinin Belçika sosyalistlerini etkilemediğini, tam tersine onları kızdırdığını ve daha kararlı konumlara ittiğini gösterdi. 

Gösteri öncesinde biraraya gelen Türkiyeli örgütler de, BTİB (Belçika Türkiyeli İşçiler Birliği), DİB-BK (Demokrasi Için Birlik Belçika Komitesi), Tekoşin (Belçika'daki Kürt Işçi ve Öğrenciler Birliği) BGDK (Belçika Gerçek Gazetesiyle Daya» nışma Komitesi) ortak bir bildiri yayınla» yarak, Türkiye li işçileri barış eylemine katulmaya çağırdılar. Türkiyeli ilerici örgütler gösteriye ortak olarak katıldılar, 

Gösteriye katılan tüm örgütlerin ortak taleplerinden biri füzeleri yerleştirip yerleştirmeme kararını meclisin demokratik ve açık bir tartışma sonucu vermesiydi. 
Oysa hükümet, Belçika Anayasası'nın 121. 
maddesinin böyle bir kararın ancak bir ka- nun konusu olabileceğini, dolayısıyla da ancak Parlamento'nun böyle bir karar al- 


ML m 


ni ablukaya alacağız, füzelerin önüne onbinleri çıkartacağız” diyerek, barışseverleri barış için pasif direnişlere katılmaya çağırdı. 


S.H.GÜNGÖR 


Avusturya tarihinin en büyük gösterisi 


N Ekim günü Viyana'da dört ayrı kol halinde yürüyüşe geçen barışseverler Viyana Rathaus meydanında biraraya geldi. 
Toplam 100 bin kişinin katıldığı gösteri Avusturya Il. Cumhuriyet tarihinin en yi-Bınsal gösterisi oldu. 7 milyon nüfuslu Avusturya'da her 70 kişiden biri gösteriye katıldı. 

Türkiyeli ilerici örgütlerden Demokrasi Için Birlik Avusturya Komitesi, Gerçekle Dayanışma Avusturya Komitesi ve İlerici İşçiler ortak bir pankart arkasında yürüdüler> Ayrıca yürüyüşe Avusturya-Türkiye Dostluk Derneği, Halkın Kurtuluşu, Devrimci İşçi ve çeşitli Kürt örgütleri de katıldilar. Ancak katılımın sayıca çok fazla olmadığı da gözlendi. 

Gösteri boyunca Türkiye Barış Komitesi'ne Özgürlük istemi dile getirildi. Türkiyeli üç örgütün içinde yeraldığı yürüyüş kolu Türkiye Elçilik binasının önünden geçerken Avusturyalılarla birlikte Cunta'- yı protesto eden sloganlar atıldı, 


Kenan ÖZTÜRK 


Göçmen işçiler ön saflardaydı 


Fransa'da Humanité gazetesi “Türkiyeliler, Batı Sahıralılar, Cezayirliler ve Läbnanhılar barış yürüyüşünde saflardaydı” diye yazdı. Evet, Fransa'da yaşayan göçmen emekçiler Paris'te yapılan Barış ve Silahsızlanma Yürüyüşü'nde onurlu yerlerini aldılar, işsizliğin ve ekonomik bunalımın göçmen emekçilerden kaynaklandığını ileri süren Fransız gerici çevrelerine karşı barış ve silahsızlanma belgilerini yükselttiler. 

22 Ekim günü Paris'te 150 bin ve Fran- 


TẸ IAN MAK girişimci o, UAF, 
FDP ve Yeşiller tarafından örgütlendi 


Ayrıca bölgede Heidelberg'de, Ludwigshafen'da ve Weinheim'da da çeşitli gösteriler yapıldı. 


© KARLSRUHE'den insan zincirine 


15-22 Ekim'de 4. Bruchsal Barış Haftası eylemlerine folklorü, korosu ve konuşmacıları İle katlan FIDEF Karlsruhe çalışma grubu, 22 Ekim'de. 
de diğer banşseverler ile birlikte Stuttgart-Neu Ulm arasındaki insan zincirine katılmak üzere Rheichenbach kasabasındaki buluşma noktasında yerini aldı. Buluşma noktasında Alman ve Türkiyeli barışseverler birlikte halay çektiler, barış türküleri 


tarafından coşkuyla alkışlandı. Daha sonra FIDEF Karlsruhe Çalışma Grubu, Stuttgart-Neu Ulm arasındaki kilometrelerce yolu davul zuması ile tirküler söyleyerek katetti ve Stuttgart"- taki 400 bin barışseverle birleşti. 


© BERN barış başkenti olacak 


5 Kasım 1983 günü İsviçre'nin başkenti Bern'de, Avrupa'ya yerleştirilmek istenen ABD roketlerine karşı büyük bir barış eylemi yapılacak. 22- 
23 Ekim'de ülke çapında genel seçimlerin yapılması nedeniyle 5 Kasım'a alınan barış eylemine ilişkin yoğun hazırlıklar sürdürülüyor. 

Ilgililerin belirttiğine göre, gösteri- nin ülke tarihinin en büyük yığınsal eylemi olması bekleniyor. 2 ayı aşkın süredir süren hazırlık çalışmalarına çok sayıda ve çeşitli görüşten yerli ve yabancı örgütler katılıyor. Eyleme katılacak ve destekleyecek örgütlerin sayısı 70'i aşıyor, Bu eylem için, bildiriler dağıtılıyor, afişler asılıyor, standtlar açılıyor ve daha bir dizi çalışma biçimiyle, “5.11.83 Nach Bern” “Bern barış başkenti olacaktır” belgileri altında kamuoyunun dikkatleri çekiliyor. Bu çalışmalarda Türkiyeli barışseverler de etkin bir biçimde yerlerini alıyorlar. Ülkemizde barış savaşımının çeşitli yönleri, özellikle Barış komitesi davası tanıtılıyor. 


Sayfa 14 


OKUYUCU POSTASI 


Türkiye'nin insanları da vardı 


Satırlarıma başlamadan evvel, faşist cunta zulmüne karşı direnen Türkiye ilerici gençliğinin en içten selam ve dayanışma dileklerini iletirim. Aynca Türkiye ilerici, devrimci, demokrat gençliğinin illegalitedeki gözü, kulağı, sesi İLERİ Gazetesi'nin de dayanışma duygularını iletirim. 

Kısa bir süre önce Türkiye'den aynlmış üniversiteli bir Kürt ilericisiyim. Politik öncünün banş gösterilerine katıl çağrısı doğrultusunda Federal Almanya'da, Ulm kentindeki barış gösterisine 


Çok ayıp etmişler 


Bu yıl Nobel barış ödülünü Lech Walesa'ya vermekle çok ayıp ettiler. Aslında bu ödülü veren heyet, verilecek kişiyi iyi seçmemiş. Dünyada ün yapmiş Pinochet, Thatcher, Reagan, Evren gibi en büyük barış savunucusu ve banşçi adam varken... 

Toplu katliamlarla binlerce insanın kanında eli olan Begin gibi adamlar barış ödülünü hakederken, neden Reagan haketmesin? Orta Amerika, Güney Amerika, Asya, Afrika ülkeleri halklarına kan kusturan Kissinger gibi adamlar hakederken, yalnızca Türkiye halklarinin anasını bellemekle yetinen Evren paşa neden haketmesin? 

Doğrusu çok ayıp etmişler. 


Bekdaş Özdemir/Brüksel 


Herkes yakalansın bu hastalığa 


Ben barışın hastasıyım. Dilerim tüm insanlar aynı hastalığa yakalansın. Budapeşte Radyosu'nu sik sık dinliyorum. 
Şöyle tüyler ürpertici bir ilginç soru sordu: “Insanlık 2000 yılını görecek mi?” Dünyamızı bir kere değil, bir kaç kere yok edebilecek güçte olan silahlar bizlere uzun süre yaşama hakkını tani- 


katıldım. Kilometrelerce uzayarak Amerikan üssüne kadar ulaşan insan zincirinin içinde her yaştan Türkiyeliler, yangın tenleri, kara kaşları, kumral saçlarıyla göze çarpan Kürdüyle, Türküyle Türkiye'min insanları da vardı. Türkiye'deki faşist cuntanın zulmüne karşı direnen kardeşlerinin de bütün yürekleriyle kendilerinin yanında olduklarını bilerek ve onların da bir gün mutlaka cuntanın yasak zincirlerini kırarak, cuntayı yıkarak, barış ve demokrasi için alanlara çıkacağına inanarak bütün yığınsallıklarıyla birer halkası olmuşlardı bu insan zincirinin. 

Size Türkiye hakkında da yazılar göndermeye çalışacağım. Buradan derlediğim gözlemleri de tabii ki ILERI Gazetesine ulaştıracağım. 

Artık gönlüm bir huzur içindedir. 
Çünkü Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımız için doyurucu sayılabilecek ve gittikçe yaygınlaşar bir gazetenin çiktiğını ve kalıcılaşmaya doğru adımlar attığını gördüm. 


Aras Civan/F.Almanya 


İşçinin Sesi kime hizmet ediyor? 


Türkiye Postası'nın 16. sayısının arka sayfasında “İşçinin Sesi Dayanışma toplantısını engelledi” başlıklı küçük bir haber çıktı. Oysa olay ne bu kadar küçüktü, ne de tamamı bundan ibaretti. 
Sözkonusu olaya ben de tanık oldum, yayınlamanız dileğiyle anlatıyorum 

Brighton'da Ingiliz Işçi Partisi'nin yıllık genel kurul toplantısı yapılıyordu. Burada genel kurullar süresince yan toplan tilar düzenleme geleneği var. Türkiye'de Sendikal Haklar ve Demokrasiyle Dayanışma Komitesi de kendisine üye Brighton Sendikalar Konseyi ile ortaklaşa bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantının amacı, 6 Kasım seçimlerinin içyüzünü 

ve Cunta'yı destekleyen Ingiliz gerici iktidarını teşhir etmekti 

4 Ekim Salı günü saat 18.00'de başlayacak olan toplantıyı John Bowden yönetecek ve DISK Bank-Sen Genel Baskanı Metin Denizmen, DISK Sosyal 


Toplantı günü İşçinin Sesi, nicedir Cunta'ya hizmet eden tavırlarını burada da gösterdiler. Toplantı yerini toplantı saatinden önce hileyle işgal ederek toplantının yapılmasını engellediler. Saat 18'e doğru toplantı yerine gelen konuşmacılar, Ingiliz sendikacılar, milletvekilleri, kongre delegeleri, dayanışma örgütü üyeleri, gazeteciler, BBC muha- 


biri ve daha bir çok insan toplantı salo- 


nuna giremediler. Bekleyiş öfkeye dönüştü. Ingiliz sendikacılar, özellikle Brighton Sendikalar Konseyi yöneticileri “Bunun hesabını soracağız, Ingiliz sendikal hareketi sizi mahkum edecektir” diye haykırarak olayı protesto ettiler. 

Oysa işçinin Sesi'nin kulağı bunlarda değildi. Militanları sağa sola laf yağdıryor, deyim yerindeyse, dayılanıyorlardı. 
Ve bu tavırları, toplantı düzenleyicileri- nin olay çıkmasına meydan vermemek 


BARIŞ ALANLARINDA TÜRKİYE POSTASI DA VARDI 


Neu-Ulm ile Stuttgart arasında örülen dünyanın en uzun insan zincirin- de de, Avusturya'da 100 bin kişilik dev barış gösterisinde de, Batı Avrupa'nın tüm başkentlerinde alanları dolduran barış savaşçılarının saflan arasında da Türkiye Postası görev başındaydı. Yürüyüş kollarının içinde, önünde, yanında Türkiye Postası dağıtım görevlileri vardı. Gazeteyi satanlar haykırıyordu: “Türkiye'deki tüm barış savaşçılanına, demokratlara, yurtseverlere, devrimcilere özgürlük!.. Savaşa savaş! Barış için ileril.” Fotoğraflarda Stuttgart (solda) ve Viyana (altta) barış mitinglerinde Türkiye Postası görev başında görülüyor. 


bir fazla gazete 


Türkiye Postası çıkalı beri onu kitle içinde tanıtmaktan, işçilere ulaştırmaya kadar bir dizi görev- de bulundum. Yaptıklarımı yeterli bulduğumu sanmayın. Daha sistemli bir çalışma ile hedefe ulaşılacağı, gazete satışının ve satılan gazetenin okunabilmesinin bizlerin çalışmalarına bağlı olduğu inancındayım. 

Sabahın köründe yan uykulu gözlerle kalkıp fabrikadaki tezgahı başında ekmek kavgası için yıllarını harcayanlar, bu ekmek kavgası için yurtlarını, yakınlarını, sevdiklerini, sevmediklerini terkedip yaban ellere gelmek zorunda kalan bizler bu acıları çekmeye na- 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


“Hayır, istemiyoruz” 
diyelim 


Bu satırları yazmaya karar verdiğimde bir utanma duygusu kapladı içi- mi. Gerek var mı dedim, aç kaldığımı yazmaya, yetmiş kilodan altmış kilo- nun altına düştüğümü, sadaka alır gibi” üçbuçuk yıldan beri Sozialamt kapısın- da hep aynı zorluklarla karşılaştığımı, oturup hüngür hüngür ağladığımı yazmaya gerek var mı dedim. Çünkü bu gerçekleri yaşadığıma “razıyım”. Ama barış olmadan bunlar bile yaşanamaz. 
Ister duygusal düşünüyor desinler, ister bilimsel desinler... 


Banş savaşçısına yakışır bir özveriyle, elele kenetlenerek Stuttgart'tan Ulm'a kadar, Ulm'dan Bonn'a, Hamburg'a a kadar, Hambura'dan Avrupa'ya, 


EE AŞ 


acak mı? 

Her sabah aynanın karşısına saçımı taramayâ”çıktığımda, aynada kendimi değil, Aydın Engin'i görüyorum, hep onu hatırliyorum. Aydın Engin de barıştan çok söz etmişti, çok yazilar yazmıştı. 
Yazısının birinde şöyle diyordu: Aynanın karşısına çıkıp kendimizden hesap sormalıyız! 


Barışı nasıl koruyacağız? Silahlanma-. 


ya nasıl karşı çıkacağız? Evde akşama kadar özgür zamanımızı mahpus ederek mi, yoksa hanımla kavga dövüş yaparak mı? Köşe başlarında sürtmekle mi, yoksa kahvelerde kumar oynamakla mı barış savaşına katkıda bulunacağız? 

Bir çok ülkede sayısız barış yürüyüşleri oldu, toplantılar düzenlendi, seminerler hazırlandı. Eğer bunların hiç birine katılmamışsak, tabii ki barış laf ile savunulamaz. Insanlık “yararına” nükleer silahlar yapılıyor. Acı çektirmeden öldürebilecek silahlar, En azından buna “karşıyım” demeliyiz. 

Işte Aydın Engin ağabeyciğim, aynaların karşısına dikilmeye gerek yok. 
Nükleer silahlar insanı aynasız da düşündürüyor. Iki gözüm varsa, biri barışa giden engelli yollara bakacak, iki elim varsa biri barış bayrağını dalgalandıracaktır. 


Ercan Özdek/Fransa 


Türkiye Postası 


ABONE ÜCRETİNİ (Verelnigung fir Völkerverstindigung und Solidaritit, Postscheckkonto 4614 32-100, BLZ 100 100 10 Postscheckami Beriin-Wesi) HESABINA YATIRI- 


NIZ. HAVALE 


Başkan DENIZ DISK"SOSYA 
Iş Genel Başkan vekili Zeki Kılıç, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Işçi Partisi milletvekili Roland Boyes ve milletvekili Margeret Beckett, Ingiltere'nin en büyük sendikası olan Genel Ulaşım Işçileri Sendikası'nın Başkanı Walter Greendale ve Dayanışma Komitesi sekreteri Cahit Baylav da konuşmacı olarak katılacaklardı. 

Toplantı yeri Eylül ayı başında yapılan Işçi Partisi Kongre Yan Faaliyetleri kitapçığında yer almıştı, Ayrıca 2 Ekim günü Işçi Partisi'nce düzenlenen barış eyleminde de binlerce bildiriyle ilan edilmişti. 


Fabrikaya ortak mı? 


iznimde memleketim olan Ankara'ya gittim. Ankara Belediye Reisi yaşlı emekli bir generaldir. Bu adam Evren paşanın bir numaralı adamıdır. Ankara" da bir karar almiş. Bütün aileler çöplerini bundan böyle bidonlara koyacaklar, sokağa çıkaracaklar. Bidon kullanmayan aileler büyük para cezalarına çarptırılıyorlar, Onun Için herkes bidon almak zorunda. Bu bidonlar ince tenekeden yapılmış, bir kaç ay sonra bidon kırılıyor, yenisini almak zorunda 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amacıyla toplantı yerini terketmeye yöneldikleri sırada küfürlü ve giderek fiziksel saldırıya dönüştü. Ama gereken yanıtı hemen aldılar ve Türkiyeliler tarafından püskürtüldüler. 
işçinin Sesi'nin “Brighton'da Türkiyeli demokratlar saldırıya uğradı” dediği olay işte budur. 
Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/Londra 


lan bizler, bu acıları çekmeye nasıl dayaniyorsak, Türkiye Postası gazetemizi de sabırla, inançla, düşmana inat her gün bir gazete daha fazla satabilmekle, sattığımızı okutabilmekle acılarımızı, dertlerimizi dindirebileceğimizi bilelim. 


M.Atilla Çetiner/Göppingen 


tüm dünyaya kadar bu ölüm roketlerine karşı bütün barışseverlerle birlikte “hayir, istemiyoruz” diyelim. 


Son söz bir başlangıçtır her zaman; banşa kıyacak olan orduları teslim almak için. 


Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/Baden-Württemberg 


Balık baştan, Cunta Evren'den kokar 


= Başın sağolsun demeye geldik, bir otomobil kazasında kardeşin vetat etmiş galiba. 

= Sağolun, geride Kalanlar sağolsunlar. 

= Nasıl olmuş, suçlu kimmiş? 


beri gelir gelmez Türkiye'ye uçmak zorunda kalmıştı. Kendisiyle iyl görüşürüz, eski bir CHP'lidir. Yalnız Evren'i de tutardı, hatta bir keresinde 


ay. Kardeşinin geçirdiği otomobili ka- 


— Sizlerden özür dilemek lazım, sizlerin söyledikleriniz doğruymuş. 

— Biz ne demiştik, bırakalım o konuyu şimdi, senin acın var, bu acıyı seninle paylaşmaya geldik biz, o konuları sonra tartışırız, olmaz mı? 

— Hayır olmaz. Dedim ya siz haklıymışsınız. 

Arkadaşın sinirleri susmasına müsalt değil, kendini tutamıyor. 

- Eğer gölgen olmasa peygamber olurdun. Ama ne yazık ki gölgen var. 
Nereden bildin de ben gidip görerek Türkiye'de olanlar izleyemezken sen bana şu son bir haftada gördüklerimi anlatıyordun. 

Kardeşime araba vurmuş, her tarafı kırılmış, kırılmadık yeri yok denecek kadar az Arabanın şöförü kaçmış. 
Koma halinde hastahaneye kaldırmış” lar. Gündeliği sadece aldığı serum içetisine konan ilaç olarak 30 bin lira tutuyor. Acil durum kısmında bekliyoruz, doktor içeriden elinde bir reçete 


çıkıyor, bize uzatıyor, “Bu ilaçtan 10 
adet alın gelin, filan eczanede var” diyor. Dediği yere gidiyoruz, ilacın tanesi 425 lira. Alıp geliyoruz istediği kadarını. Istenilen ilacın adedi günde 30 
ampule kadar çıktı. En sonunda toptan almanın bir yolunu bulduk, Bu ilaç sayesinde bir ara gözlerini açtı, bizlerden helallik diledi, Ama bir kere düşün, öbür kardeşi Türkiye'de, kocası var, kizi ve damadı var, hepsi birleşse sadece İlaca verilecek parayı bile ödeyemezler. Ben olmazsam onun yükünü kaldıramazlar. Iyi ki gitmişim. 

Gerçi sonunda yine öldü ya, ama en azından helallık diledi. Allahım Evren'e helallık dileyecek adamı vermesin, Böyle namussuz herif nasıl geldi başımiza. Ama biz koyun gibi sürülüyoruz. 
Ben de öyleydim, yanlış anlamayın, ta bu gidişime kadar. 


“Daha neler gördün” diye sorunca patladı adeta. 

— Asker para yiyor. Kardeşimin cebinde 2 bin lira varmış. Kocası biliyormuş bunu. Bu para üzerinden çıkma” mış. Hemen kaza mahallindeki başçavuşa sormuş, “herhalde arkadaşım aldı, o şimdi burada yok, ben sana vereyim, sonra ondan alırım” demiş, Bir düşün, eğer kendisi bu parayı alma- 


mişsa arkadaşının aldığını nereden biliyor? Niye çıkarıp cebinden veriyor? 

Kardeşim öldü, cenaze gömülecek, üzerine toprak atacak mezarlıkçı bile 
5 bin liradan aşağı toprak atmam diyor. Şu rezalete bak, dünyanın neresinde görülmüş bu, bir taraftan belediyeye ücretini ödüyoruz, bize deniyor ki, bu ücret normal bir mezar için diye, cenaze mezara indiriliyor, mezarlıkçı kalkıyor “5 bin vermezseniz toprağini atmam” diyor. 

Balık baştan kokar, Evren de yanındakilerle ve sizin dediğiniz gibi tüm yandaşlarıyla kokuyor. Yazık bu halka. 

Bak Kuzguncuk'ta bir gün bir arkadaşla oturduk, bana dedi ki, yarım saat izle, fazla değil, bak ne kadar askeri jip göreceksin. Alt tarafı birer çay içtik. O askeri Jip indi çıktı çarşı içini, Arkadaş gayri müslim, korkuyor belli halinden. Laf arasında “Hala bitiremediler, devamlı topluyorlar, kolaysa ağzini aç” diyor. Önüme gelene, kahve-Geki gayri müslim arkadaşıma da “6 Kasım seçimlerinde tüm partilere birden çarpı koy, en azından rey pusulasına bir büyük çarpı çek ki geçersiz kılınsın” dedim. 

Hellibronn'dan bir işçinin izlenimleri. (Derleyen S. Gürler) 


YENİ EVLENEN KARDEŞLERİMİZ 


İSKENDER VE 


ÖMÜRLERİNİN DEVAMINDA SAVAŞSIZ SÖMÜRÜSÜZ 


BİR DÜNYANIN YARATILMASI 


İÇİN BİRLİKTE VERECEKLERİ 


ONURLU MÜCADELENİN YAŞAMA DÖNÜŞMESİ DİLEKLERİYLE 


BÜTÜN BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR 


Heilbronn Bölgesi 
Türkiye Postası ekibi 


Heilbronn Türkiye Demokrasi Güçleri ve DISK ile Dayanışma Komitesi 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


Hele baba bir dışarı çıksın... 


Cunta yağcılığına soyunmuş az sayıda- ki dönek öğretmenden biri de sınıfta öğrencilerine, evlerinde kimin resimleri asılı olduğunu sormaya, devlet büyüklerinin resimlerinin asılması gerektiğini anlatmaya çalışıyormuş, Üstelik sınıfta epey de subay çocuğu varmış. Nitekim öğretmenin “Söyleyin bakalım evinizde hangi devlet büyüğümüzün resimleri asıh?” sorusuna da ilk yanıt subay çocuklarından gelmiş. Biri kaldırmış parmağını: 


— Öğretmenim, demiş, benim babam hava subayı. Evimizde Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın büyük boy bir portresi asıhı. Hem de İmzalı. 


Öğretmen sırıtmış: 
- Çok güzel çocuğum, demiş, ama bir de sayın devlet başkanımızın, Evren pa- 


şamızın da bir resmi bulunmalı değil mi? 

Bir başka çocuk kaldırmış parmağını; 

« -— Öğretmenim benim babam da deniz 

subayı, O yüzden Oramiral Nejat Tümer'in bir resmi var evimizde. 


- Çok güzel, çok güzel çocuğum, demiş öğretmen, ama bir de Evren paşamızanki olmalı ki tam olsun. 


Bir başka çocuk: 
-Öğretmenim benim babam da Nurettin Ersin paşanın resmini astı evimize, 


Öğretmen: 

— O da iyi tabii çocuğum, ama bir de Evren paşamızın resmi bulunmalı değil mi? 

Bir başka çocuk daha kaldırmış parmağını: 


— Öğretmenim, demiş, bizim evde de Turgut Sunalp paşanın, hem de horoz ro- 


zetli resmi asılı. Babam MDP'den milletvekili adayı da... 

Öğretmen gene yayılmış, sırıtmış: 

- Olur tabii çocuğum. Turgut Sunalp dedevletimizin partisinin başında bir degerli paşadır. Onun resmi de olur tabii. 
Ama bir de Evren paşamızın resmi olsa daha iyi olmaz mı yavrucuğum?.. 

Sonunda arka sıralardan bir yumurcak kaldırmış parmağını: 


— Öğretmenim, demiş, bizim evde ne Evren paşanın, ne Nejat Tümer'in, ne Nurettin Ersin'in, ne Tahsin Şahinkaya paşamin, ne Turgut Sunalp'in resimleri yok... 


Öğretmen biraz bozulmuş: 
— Ana, o niye çocuğum? Niye öyle yapmış senin babacığın bakayım? 


Çocuk omuz silkmiş: 

— Önemli değil öğretmenim, üzülmeyin siz, demiş, babam şimdi Mamak askeri cezaevinde tutuklu. Hele bir çıksın, hepsini asacak paşaların... 


Kehanet 


Evren Çankaya köşkünde, gece uykusu kaçmış, salonda dolanmaya başlamış. 
Içinde bir sıkıntı varmış. Duvarda asılı duran kendi tablosunun karşısına geçmiş, bir süre kendi resmine bakmış bakmış, sonra mırıldanmış: 

— Acaba, demiş, acaba önümüzdeki on yıl içinde hayatımızda nasıl bir değişiklik olacak? 

Duvardaki resim birden dile gelmiş: 

— Hiiç, demiş, önemli bir değişiklik olmayacak. On yıl içinde olsa olsa beni duvardan İndirecekler, seni asacaklar... 
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SOLDAN SAGA 4 
1.Faşisi Pinochet 
tarafından katle- 2 


İmer er gi 


Evren cennete gidecek 


— Cuntacı faşist generaller, öteki suç ortakları ölünce cehenneme gidecek ve orada kendi çevrelerinde dönme cezasına uğratılacaklarmış. 
Herkes günahı oranınca hızlı, çok hızlı, daha hızlı dönecekmiş. Bu durumda Evren öteki dünyada nereye gidecek? 

- Söyledin ya, cehenneme. 

- Yanlış. Cennete gidecek. 

-= Oniye o? 

— Tabii. Onu, cennetteki müminler serinlesin diye vantilatör yapa- 


Sayfa 15 


Kaç tur atmalı? 


Evren ile öteki cunta elebaşları ölmüşler ve öteki dünyaya gitmişler. Orada günahları, sevapları ölçüp biçen melekler, açmışlar sevap-günah deflerini bakmışlar bizimkilerin sayfalarına, 


Havac-Cuntacı Tahsin Şahinkaya'nın defterine bakan melek başını sıkıntıyla sallamış: 

— Senin, demiş, durumun kötü, Günahtan, kepazelikten başka bir şey yok senin sayfalarda... Sen... Sen ceza olarak bütün gök kubbeyi tam üç defa dolanacaksın. 


Şahinkaya itiraz edecek olmuş: 

- Üç defa?.. Hem de koskoca gökkubbeyi?.. Ama git git bitmez bu... 

Melek omuz silkmiş: 

— Ne yapalım, demiş, bu kadar günahun cezası bu, İşlemeseydin bunca günahı... Öteki gelsin bakayım... 


BU MİLLETE İYİLİK YARA 


Hece 


o R 


secim 


e e er iae, ars 


Aşağıdaki karikatürü Yunan Komünist Gençliği (KNE) örgütü üyesi ve halen Belçika'da çalışmakta olan bir devrimci çizdi. Bu ve benzeri karikatürlerini Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma amacı ile çizip sergileyen ve satan Yunanlı devrimci satış gelirini de Türkiyeli Demokratlarla Dayanışma Komitesi'ne devretti. Karikatürleri gazetemize 

Türkiye Postası Belçika görevlisi arkadaşımız, karikatüre iliştirdiği kisacık notunda aynen şöyle yazıyor: “Yunanlı dostlarımız bizlerle dayanışmanın, gerçek dayanışmanın ne olduğunu sürekli gösteriyor, ka- 


nıtlıyorlar. Biz Türkiyeli devrimciler için gerçekten örnek oluyorlar. 


dimi” süz dindi dei. 20 


Denizci-Cuntacı Nejat Tümer yanaşmiş masanın başına, Melek ölçmüş, biçmiş toplamış çıkarmış: 

— Sen de, demiş, üç buçuk tur atacaksın. Bütün gökkubbeyi üç buçuk defa dolanacaksın... Öteki gelsin... 

Karacı-Cuntacı Nurettin Ersin gelmiş: 

— Oooo demiş melek, senin günahlann daha da berbat... Sen beş tur atacaksın gökkubbede... Öteki gelsin... 

Jandarmacı-Cuntacı Sedat Celasun gelmiş. Melek yüzünü buruşturmuş gene... 

— Sen de, demiş, sen de at bakalım 6 
tur da aklın başına gelsin... Geç şöyle... 
Öteki gelsin... 

Melek böyle demiş ama gelen giden olmamış. Kaldırmış başını melek, bakmış, kimse yok... Öteki cuntacılara dönmüş: 

— Siz buraya beş kişi geldiniz. O sizin pel, demiş, Evren miydi ne, o nerede peki? 

Cuntacı elebaşları ıkınmışlar sıkınmışlar, neden sonrâ Nurettin Ersin ellerini oğuşturup yanıtlamış; 

— Efendim, demiş, o yeryüzüne döndü. 
Motosikletini alıp hemen gelecek... 


Kim yaptı? 


Hitler'in faşist orduları Paris'i işgal ettiklerinde bir nazi mangası da Picasso'- nun atelyesini basmış. Başlarında subayla birlikte atelyeyi dolaşan naziler tablolara bakakalmışlar. Nazi subay ünlü Guörniea tablosundan gözlerini ayıramamış ve sonunda Picasso'ya sormuş: 

— Bu sizin eseriniz mi? 

Picasso acı acı gülmüş: 

— Hayır, sizin... 


dilen Şili'nin 3 


devrimci başkanı 
2. ABD'de Reagan yönetiminin üçüncü adamı sayılan ve uluslararası silah tekellerinin pazarlamacılarından birinin o soya-$ dı (lik adı Richar) - Suudi Arabistan parası- İl 
Direkler üstüne takılarak yükseltilmiş üzüm bağları, 3. Evcil bir hayvan - Yakın zaman önce ölen ünlü bir komünist şair - Yılmaz Güney'in bir filmi, 4. (Tersi) Halk ağzında bazan karbonat da denen bir kimyasal bileşik - Arı Türkçe akımının ilk yıllarında “vali” sözcüğüne karşılık olarak önerilen, ancak tutmamış bir sözcük - Satrançta en değersiz taş, 5. Soruşturma, koğuşturma - Nota sıralamasında ilk nota, 6. Halka ait, halka ilişkin (eski dil) - Sara hastalığının bilimsel adı, 7. Ikinci Dünya Savaşında uçaklarıyla gemilere çarpıp batıran Japon intihar pilotlarına takılan ad - Bir bağlaç, 8. “Çıkar”ın tersi - Çingenelerde obabaşı, şef - (Tersi) Elektrikte direnç birimi, 9, Taşlama, alay - Bin gramın kısaltılmışı - (Tersi) Savaşmaktan vazgeçerek düşmana boyun eğme, 10. Türk Hava Yolları'nın uluslararası havacılıkta kısaltılmış adı - Çanakkale'nin bir ilçesi - (Tersi) “Temizlen, pisliklerden kurtul” anlamında bir emir, 11. Islam inancına göre Tann'ya katiplik yapan melek - Çok renkli, tek renkli olmayan, 12. Derin çamur - Müzikte durak işareti - Izlemek, ardını bırakmamak, 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Yüzyılın başlarında Almanya'da 2. Enternasyonel döneklerine karşı çıkan komünistler, 2. Ortak Pazar'ın Türkçe'de kısa yazılışı - Budala, aldatılması kolay kişi, 3. Türk parasının yanlış olmakla birlikte gene de sıkça kullanılan kısa yazılışı - Bir olayın kesintiye uğraması - Kapitalist ülkelerdeki sahte komünist partilerin, adlarının önüne taktıkları bir kısaltma, 4. Lenin'in ön adları (Türkçe'de okunduğu gibi) 5. Vücuttaki oksijen oranını artırma ilkesine dayanan ve şimdilerde pek moda olan bir jimnastik türü - Ege bölgesine has, anasonlu ve sert bir içki, 6. Peygamberlerin, kralların ellerinde taşıdıkları süslü sopa - Tok onun halinden anlamaz - Tertemiz, 7. Avrupa'da kilise müziğinin en yaygın çalgısı - Iç Ege yörelerinde hayvansal dışkısı az, samanı çok bir yakacak, 8. Brezilya'nın en büyük kenti - Yuvarlak çizmek için kullanılan alet, 9. Karşılığı para ile ödenmeyen, malla ödenen, 10. Notaların altıncısı - (tersi) Müezzinlerin piri sayılan bir islam büyüğü (Tersi eski dilde) Emekçi, çalışan kişi, 11. (Tersi) telefonu bulan ünlü fizikçinin soyadı - Mezopotamya'da ilk çağlarda bir devlet, 12. (Tersi) En kısa zaman dilimi - Taksitli satışlarda mal alırken yapılması gereken ödeme, 13. (Tersi) Türkiye Komünist Partisi'nde uzun yıllar yönetici görevler üstlenmiş, yakın yıllarda ölmüş bir kømünistin soyadı - Şifalı su kaynağı, bir tür kaplıca, 14. Devlet Su İşleri örgütünün kısaltılmışı - Dumanın bacada, duvarda bıraktığı yağlı kara iz - (Tersi) Sovyetler Birliği sınırına yakın bir ilimiz, 15. (Tersi) Içini dışına çıkarma, karnını yarma - Kuran'ın tam çevirisinin yapılamıyacağı inancıyla, Kuran çevirilerine böyle denir, 
16. Sovyet Hava Yolları - Issız sıfatını daha da pekiştirmek için kullanılan bir ön ek. 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


SOLDAN SAGA; 1. Alberteinstcin, 2. Şarlo - Drakula, 3.Abos - Balkar - Brom, 4, Minare AA - Şuara, 5. Arz - Olan - Abartma, 6.Merdiven - Sal, 7, Mn - Kaşkaval - Hane 
8. Atlet - ML - Sa - Ns, 9. Amiyane - Karo, 10. Gerzek - Kadayıf, 11. Zimamdar - Ataman, 12. Iz - Daire - Akikad. 

YUKARIDAN ASAGIYA: 1. Aşama - Mat - Zi, 2. Labirent - Giz, 3. Bronz - Laem, 4. 
Elsa - Kemrad, 5. Ro - Romatizma, 6. Beleş - Yedi, 8. Irlanda - Re, 9. Naka - Ivme, 10. 
Ska - Aval - Ka, 11. Tur - Bel - Kata, 12. El - Şan - Sadak, 13. labur - Harami, 14. Ratsa - Oyak, 15. Bormann - Ina, 16. Maalesef. 


A-AF-AR-AY-BUL-DA-ET-GA 
GA - GON - GU - GU - JAN - KA - KA - KIS - LÜB - MAN - MAR - NAN - NI - NI-NIS -O - PA - RA - RE - RIS - RO - RU - TAN-TAN -TAN - TIN -U- YA -YA - YOP 


Yukardaki heceleri yalnız birer kez kullanarak aşağıdaki sorulan yanıtlayınız. Sorularda geçen ülke adlarını bulduktan sonra baş harflerini aynı sıra İle okursanız, Şili halkının yetiştirdiği en değerli evlatlarından birinin, Nazım Hikmet, Luis Aragon ile birlikte anılan büyük Marksist şairin adı ve soyadı çıkacaktır. 


1- Evren cuntasının en sağlam destekçilerinden bir diktatörün iktidarı elinde tuttuğu, Asya'da yoksul bir ülke, 

2- Devrimini emperyalist sistemin ve yandaşlarının bir türlü içlerine sindiremedikleri ve yıllardır anti-sovyetik propaganda da kilittaşı olarak kullandıkları ülke, 

3- “Atom silahlarından arındırılmış Balkanlar” önerisi ile, Balkan ülkelerinde barış savaşımının başını çeken bir ülke, 4- ABD'nin Ortadoğu'daki yayılmacı planlarında stratejik değeri çok yüksek bir ülke. ABD, orada, şimdi durmaksızin kan döküyor ve iç savaşı azgin boyutlara tirmandırıyor. 

$- Amerika Birleşik Devletleri'ni oluştufan “eyalet devlet"lerden biri. 

6- Güney Amerika'da devrimini yapmış ülkeler zincirine eklenen son halka. 

7- Kuzeydoğu Afrika'da, ulusal kurtuluş hareketini sosyalizm yönüne çevirmiş ancak yoksullukla,cehaletle ve açlıkla savaşmak zorunda olan bir ülke 

8- Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden biri 

9- Güney Amerika'da faşist cuntanın dayattığı gerici anayasayı, halk oylamasın- da reddederek faşizme boyun eğmediği- ni yığınsal olarak kanıtlayan bir ülke. 
10- Kuzey Avrupa'nın küçük ve barışçı ülkesi. 

11- Falkland Savaşı ile durumunu perçinlemek isterken tepeüstü bir düşüşe geçen bir gerici Cunta'nın hükmettiği ve gazetemiz baskıya hazırlandığı sırada seçimlere gitmek zorunda kalan bir Güney Amerika ülkesi, 


N 


Çekoslovak Deniz Kuvvetleri Komutanı 


Fenerbahçe, Şampiyon Klüpler Kupası eleme maçı için Bohemians takımı ile oynamak fizere Cekoslovakya'ya gitmiş. Maç öncesinde her iki takım sahada ısınma hareketleri yaparken bizim Fenerbahçeliler de bir yandan tribünlere bakıyorlarmış, Bir ara şeref tribününe gözü ilişen Fenerbahçeli oyunculardan biri, çat pat bildiği is gi fi z ingilizcesi ile Çekoslovak futbolcuya sormuş. pi şeri deki 


üniformalı kim? 
Çekoslovak futbolcu bakmış: 
— Haa, o mu demiş, bizim deniz kuvvet-Soru: E yanında izim 
: Evren, cuntanın izim oyuncu : öteki dört elebaşısı, Başbakan Ulu- — O nereden çıktı? Çekoslavakya'nın su, MDP paşası Turgut Sunalp'in denizi yok ki, deniz kuvvetleri olsun.? 
birlikte seyahat ettikleri uçak yere Çekoslovak oyuncu omuz silkmiş: düşse ve çakılsa...kim kurtulur? — Mühim değil, demiş, takma kafam, Cevap: Tabii Türkiye halkı... sizin de adalet bakanınız var, ne olmuş yani?.. 


Sayfa 16 


Gazetemiz baskıya hazırlanırken 
Erzurum'daki deprem haberi ulaştı. 


Halkımıza ve yakınlarını yitiren okurlarımıza başsağlığı dileriz 


Türkiye Postası 


: 
UDKF Berrin 
Uyar’a ve kadın 

ts politik tutuklulara 
. salii, * , özgürlük istedi 

11-14 Ekim tarihleri arasında Macaristan'da yapılan Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu (UDKF) Konsey toplantısına katilan 110 ülkeden 121 örgütün temgilcisi, iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kadınların Sesi Dergisi yazı işleri müdürü Berrin Uyar'a bir mesaj göndererek, “Türkiye'deki dim politik kadın tutukluların özgürlüklerine kavuşması için çabalanm daha da aruracaklarını” belirterek, Berrin Uyar'ın şahsında bütün kadın politik tutuklulara dayanışmalarını ilettiler, 

Aralarında İLO(Uluslararası Çahişma Örgülü), FSM (Dünya Sendikalar Federasyonu) ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu gibi uluslararası örgüt temsilcilerinin de bulunduğu, 200 delege ve konuğun benimsediği dayanışma mesajında, özetle şöyle denildi: 

“Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu'nun Konsey toplanlisina katılan bizler, barış, Türkiyeli kadınların hakları ve dünya kadınlanmn dayanışması doğrultusundaki çalışmalarınız nedeniyle tutuklanan ve işkence gören size, tutuklu diğer İKD üyelerine ve tüm kadın politik tutuklulara İçten dayanışmamızı iletiriz. Savaşınınızı tüm gücümüzle 


Türkiye Postası, 4 Kasım 1983 


Türkiyeliler 6 Kasım seçimlerini protesto eylemlerine katılmaya çağrıldı 


Federal Almanya, Danimarka, Isveç, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki Türkiyelileri temsil eden 13 Türk ve Kürt derneği ortak imzalı bir bildiri yayınlayarak yurt dışındaki işçileri, gençleri, ilerici ve demokratları Türkiye'deki yakınlarını 6 Kasım seçimlerinde geçersiz oy kullanmalarını sağlamak için olanaklarını seferber etmeye ve yurtdışında düzenlenen 6 Kasım seçim sahtekarlığını teşhir ve protesto eylemlerine katılmaya çağırdılar. 

Demokrasiye geçişin ancak Cunta'yı alaşağı edip yıkmakla mümkün olduğu ve bu uğurda mücadele etmenin bir insanlık görevi olduğu belirtilen ortak bildiride de Cunta'ya yaptığı yardımları durdurması için Bonn hükümeti üzerinde baskı yapılması ve Türkiye ve Türkiye Kürdistan halklarıyla, politik tutuklularla yurt dışındaki dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gereği üzerinde 


duruldu. 


SOLIDARIT 


Aa 


r 


TURKEY 


Londra’da “Gerçek 
Demokrasi ve özgür seçimler Konferansı” 


İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 Kasım Cumartesi günü County Hall'da saat 14'te “Türkiye'de Gerçek Demokrasi ve Özgür Seçimler Konferansı” düzenlendi. 
Konferans, 6 Kasım seçimlerinin gerçek yüzünü teşhir amacıyla biraydırsürdürülmekte olan İngiliz kamuoyuna yönelik kampanyanın tepe noktası olacak, Tanınmış bilim adamlarının ve sendikacıların girişimciliğini yaptıkları konferansa Behice Boran, Enis Coşkun, Serdar 


emi öniini debili ken sikinin eni iüinüiknienininnisnmindin 


KOMKAR © Tekoşi yeli İşçiler Birliği 


da Türkiyeli 


Köln'de uyarı nöbeti 


Federal Almanya'da 2 Kasım günü Köln kentinde Dom Kilisesi önünde 7 Türkiyeli örgüt Türkiye'deki seçim sahtekarlığını protesto etmek Üzere uyarı nöbeti ve bir yürüyüş örgütlediler, Birlik Yolu, Cephe, DIB-FAK, FIDEF, KKDK (Federasyon), KOMKAR ve Tekoşin Sempatizanları tarafından düzenlenen ve saat 18'e kadar süren Uyarı nöbeti sırasında, başında bir askerin beklediği sembolik bir seçim sandığı da kuruldur. Saat 18'den sonra âynı örgütler ortak pankart altunda meşaleli bir yürüyüş yaptılar. 

3 Kasım günü de Bonn'da, tanınmış Alman ilericilerinin katıldıkları bir basın toplantısı yapıldı ve aynı günün akşamı Evangelische Studentengemeinde'de aynı örgütler birlikte sendikacıların, kilise mensuplarının ve politikacıların katıl» dıkları bir açık oturum düzenlediler. 


Fransa'da protesto eylemi 


Fransa'da 5 Kasım günü Anadolu Der, ATT, Birlik Yolu, SIB, FTIB, Gerçek, Işçi Gerçeği, KKWK, Proleter Dayanışma ve YAXKF'in birlikte örgütledikleri ve Emeğin Birliği ile Kurtuluş'un da desteklediği ortak bir gösteri yapılacak. Cumartesi günü saat 17'de Paris'in Strasbourg Saint-Denis semtinde yapılacak olan göste- 


Çağrıyı yapan örgütler 


Cephe @ Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi e FİDEF e KKDK n Taraftarları e BelçikaTürki- 
* Danimarka Türkiyeli İşçiler Birliği @ Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği İşçiler Birliği ə İsveç Türkiyeli İşçiler Birliği e İsveç Kürdistan Kürdistan Demokratik İşçi Derneği 


(Dernekleri Fed.) e 


è Hollan- 


İşçi Derneği e Norveç 


Batı Berlin'de özgürlük türküleri 


6 Kasım seçimlerinin içyüzünü teşhir ve protesto etmek üzere Batı Berlin'de $ Kasım günü saat 18'de Teknik Üniversite'nin Audimax salonunda “Özgürlük Türküleri” gecesi düzenlendi. Ertesi gün de gene aynı salonda Alman politikacılarının, sanatçılarının, sendikacılarının ve yazar ve gazeteci Dursun Akçam'la Maden Iş Sendikası Genel Başkan Vekili Bahtiyar Erkul'un katıldıkları bir basın tartışması yapılacak, 

“Özgürlük Türküleri” gecesine Emekçi, Fuat Saka, Ibrahim Tokgöz, Derya ve Deniz, Melike Demirağ, Sümeyra, Şivan, Tahsin Incirci, Ufuk Adalı, Zamani, IG-Metall korosu katılıyor. Gecenin sunuculuğunu Ömer Polat yapacak. “Vorsicht: Demokratie - Dikkat Demokrasi geliyor (17)” belgisiyle düzenlenen her iki toplantıya da yurtdışındaki Türkiyeli yazar, gazeteci, sanatçı, bilim adamları ve sendikacıların geniş şekilde kaulması bekleniyor, 


Avrupa'da diğer eylemler Belçika'da 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de § Kasım Cumartesi günü Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde, cunlanın göstermelik 6 Kasım seçimlerini protesto etmek amacıyla miting yapılacak. Eylemi Demokrasi Için Birlik-Belçika Komitesi (DIB-BK), Belçika'daki Türkiyeli Işçiler Birliği 


(BTIB), Belçika Gerçek Gazetesiyle Dayanışma Komitesi (BGDK), Devrimci Işçi ve Belçika'daki Kürt Işçi 


MAT içten dayanışmamızı tie- | tiriz. Savaşımınızı tüm gücümüzle destekliyoruz.” 


kisa kısa...Kısa kısa Göppingen'de 


Göppingen Banış Girişimi, Federal Almanya'daki barış eylemleri haftası içinde 18 
Ekim günü FİDEF'e bağlı Göppingen Işçi Birliği ve Şilililerin ortak çalışması İle bir kültür ve bilgilendirme gecesi düzenledi. 
DGB Baden-Württemberg eyalet örgütünden sendika sekreteri Ismail Kahraman'ın, Türkiye'deki son durum ve gelişmelere İlişkin geniş bir bilgilendirme komuşması yaptığı geceye, Göppingen Tirk-Danış folklor ekibi ve barış türküleriyle Ozan Metin katıldılar. Aynca Şilili ozan Sergio Vaseliy de Şili halk müziğinden örnekler sundu. 

Wiesbaden'de 

Aşırı sağcı Türk Federasyonu'nun 23 
Ekim'de Wiesbaden Biebrich Akropolis Lokali'nde Adım Adım Anadolu Eğlence Şöleni adi altında düzenlediği toplantı, Wiesbaden Işçi Derneği, Devrimci Yol, DIDF, ATIF ve Alman ilericilerinin birlikte düzenledikleri ortak eylem ile protesto edildi. Toplantının yapılacağı 400 kişilik salona, ancak 30 kişi girebildi. 


İngiltere'de 

Ingiltere'de Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu'na bağl National Assambiy of Women örgütü, Ingiltere'deki Türkiye'de Kadın Hakları Için Dayanışma Komitesi'nin çağrısına uyarak 25 
Ekim günü Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenlesdi, 


Cumhuriyetin 60. yılı 


Federal Almanya'nın birçok kentinde, 
Türkiyeli demokratik kuruluşlar, 29 
Ekim'in 60. yıldönümünü, “ulusal kurtu-İuş savaşının barışçı, anti-emperyalist ve bağımsızlıkçı. geleneklerini sürdürmek” temelinde kutladılar. 

Konuyla ilgili olarak, 29 Ekim akşamı Batı Berlin'de Türk Merkezi'nin yaptığı toplantıya 200'ün üstünde katılım oldu. 
Alman ve Türkiyeli demokratların katıldığı toplantıda, Türkiye halklarının emperyalizme karşı verdiği ulusal kurtuluş savaşinın anlamı dile getirildi ve Sovyetler Birliği'nin bu ölümkalim savaşında Türkiye halkına yardım elini uzatan tek ülke olduğu belirtildi. 


vum acamıannın ve sencikacların gırışımcamığım yap tiklar konferansa Behice Boran, Coşkun, Serdar Can (Genç Öncü), Kemal Daysal, Zülal Kılıç, Vasıf Öngören ve Ahmet Muhtar Sökücü de katılıyorlar. 


rosteri yapi UnU saat 17 de Pans Strasbourg Saint-Denis semtinde yapılacak olan gösteride Türkiye'deki seçimlerin içyüzünü sergileyen çok sayıda Fransızca ve Türkçe bildiriler de dağıtılacak. 


Türkiye Postası Paris temsilciliği bir seçim anketi düzenledi 


Gazetemizin Paris temsilciliği 30 
Ekim gününden 6 Kasım'a kadar sürecek bir seçim anketi düzenledi. lik iki gün içinde çok çeşitli mesleklerden ve yaş gruplarından 260 Türkiyeli'ye verilen an- 


olan 


ket çalışması, Türkiyelilerin yoğun ol- seçimlerin halkımıza 

duğu semtlerde, kahvelerde, okullarda, demokrasi ireceğine b 

derneklerde ve evlerde veriliyor. Anket inanıyor sa al Seh oy: S — 

çalışmasıyla birlikte Türkiye Postası sa- oy: 

Uuşları da örgütleniyor. Oy kullanmazdım % 15 
Anketin ilk iki günlük sonuçlarına gö- Hayır : %90 MDP'ye % 2 

re, Paris'teki Türkiyelilerin %90" seçim- Evet :%9 HP'ye % 5 

lerle Türkiye'de demokrasiye geçileceği- Bilmiyorum: % 1 ANAP'a % 3 

ne inanmıyor. Yüzde 88 ise, Türkiye'de A 

olsalar geçersiz, ya da boş oy atacakla- 100 Bağımsızlara: % 2 

rini ya da sandık başına hiç gitmeyecek- 100 


lerini belirtiyorlar. 


CÜNEYT 


1) 6 Kasım günü 
Türkiye'de yapılacak 


2) Türkiye'de olsaydınız 
6 Kasım seçimlerinde 
nasıl oy kullanırdınız? 


STA Nokto EE 


Öyle bir yenir ki... 


Sık anlatılan fıkralardandır, Afrikalının gökteki uçağı yanındaki Çocuğuna işaret ederek “Bak oğlum, bu uçan cevize benzer, içi yenir” demesi. 
Içinde biraz kara Afrikalıya karşı hüzün, biraz da sömürgeci beyazın aşağılaması duyumsansa da gülümsetir insanı çoğu kez. Şimdi çok gerilerde kalan tarihsel dönemden bir kesittir. Güç doğa koşullarının, binbir kabileye bölünmüşlüğün, esir ticaretinin, zaman zaman misyoner, zaman zaman asker olarak toprağı talanlayan beyazın, cehaletin 


egemen olduğu Afrika'dan bir kesit. 


Artık Afrika değişti. Yalnız Afrika değil tüm yer- 


yüzü, kentleri ve insanlarıyla değişti, 


değişiyor. 
Gökteki uçağı görünce çok değişik imgelere dahyor insanoğlu. Yanındaki çocuğuna çok değişik ayrıntılar anlatıyor. Kuşkusuz gökte uçanlar da Afrikal yerlinin gösterdiği varsayılandan çok ileride. 
Pırpır devri çoktan kapandı, kafayı havaya kaldı- 


rncaya dek ufukta yitip gidiyor uçaklar. 


Uçaklar yitip gidinceye dek, çağın bir çelişkisi- 


tesi (BGDK), Devrimci Işçi ve Belçika'daki Kürt Işçi k Öğrenciler Birliği (TEKOŞER) ortaklaşa düzenliyor- 


Hollanda’da 

Hollanda'da Türkiyeli örgütler eylem birliği çerçevesinde kamuoyuna ortak bir bildiri yayınlayarak, göstermelik 6 Kasım seçimlerini protesto ettiler. Cephe, HTIB, Koç-Kak, KYK-H'nın ortak çağrısında, seçimlerin aldatmaca olduğu vurgulanarak, 6 Kasım seçimlerinde geçersiz oy kullanılması istendi. 

Yunanistan'da 

Yunanistan'da, İGD, TKEP, ACİL, Dev-Sol, KUK, Devrimci Kurtuluş ve Türkiye Devriminin Yolu örgütleri ortaklaşa olarak resim sergileri açarak, broşür satarak, aydınlatma konuşmaları yaparak 6 Kasım seçimlerini teşhir eylemleri düzenliyorlar. Bir çok Yunan örgütünün de desteklediği eylemlerin daha bir süre devam et- 


Avustralya'da 
Avustralya'nın Sidney kentinde 4 Kasım 1983 tarihinde Türk Dermekleri Federasyonu'nda bir toplantı yapılarak, 6 Kasım seçimlerinin içyüzü sergilenecek. Toplanbda Avustralya'nın iktidar partisinden milletvekilleri de Konuşma yapacaklar. 


Sözcüğün tam anlamıyla “tepe tepe kullanılacak” bir zenginlik F-16 savaş uçaklarına yatırılan. Ona harcanan parayla, şöylesine sihirli bir deynekmiş gibi bir kaç ayda bozkırlanın ortasında, evleri, okulları, işyerleri, hastahaneleri, bahçeleri, spor alanlan, tapınaklarıyla kentler kurulahjlir. Ormanlar dallandınlır, azgın ırmaklar gemlenir. Ne saymakla sonu gelir yapılabilenlerin ne sıralamakla. Geleceği kesin olan tek son, çözüm bekleyen acil sorunlar olacaktır. “Çağın savaş uçağı”nın çağdışı, insandışı yönü bu. 


Kimse F-16'ya ne de bir başkasına uçak olduklan, teknolojik gelişmenin en son ürünleri oldukları için karşı çıkmıyor. Onlara, yok etmeye yönelik naklarını boşa harcadıkları, ülkemizi biraz daha Amerikan saldırganına kul ettikleri için karşı çikıyoruz. 


Bir uçağın iki ufuk çizgisi arasındaki uzaklığı göz açıp kapayıncaya dek katetmesinin görkeminden haz duymamak olanaklı değil. Ona emek veren mühendis, desinatör, işçi denli olmasa da coşkuyla izliyoruz göklere egemen olan insanoğlunu. 
Yeter ki bir yerlere ölüm taşımasın, güğüm güğüm sütü, kamyonlar dolusu yemişi, eti, meyva- yı boşluklara saçmasın. 


